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İstihbarat hava gibidir, varlığını anlayamazsın, fakat yokluğu öldürür. 
İşte bu kitap, 

size havayı anlatacak. 


İyi okumalar. 


GİRİŞ 


stihbaratçı olmak, MİT'te çalışmak zordur. Ölürsünüz; nerede, neden öldüğünüzü dahi kimse bilmez. “Bir garip ölmüş” derler, gömülüp gidersiniz. 
Asker, polis öldüğünde aslanlar gibi gönderilir son yolculuğuna; “şehit” apoleti takılır omuzlarına, lafzı eklenir adının önüne. 


Oysa istihbaratçıysanız nasıl ki yaşarken çok az kişi bilir sizi ve yaptıklarınızı; ölürken de aynı yalnızlıktır kaderiniz. 

Size dua edenler var mıdır? Elbette vardır. Ama asla isminiz anılmayacak, şehadet makamına erdiyseniz bile, makamın $ahibi dışında çok az kişi bunu bilecektir. 

Bütün bunlar istihbaratçı olmanın olumsuz yönleri gibi dursa da hiçbir istihbaratçı için işin aslı öyle değildir. 

Çünkü istihbaratçı olmayı seçmiş ya da istihbaratçı olmak üzere seçilmişseniz, zaten sizin seçtiğiniz ya da kabul ettiğiniz hayat da ölüm de en başından beri budur. 


İSTİHBARAT NEDİR? 


stihbarat, siyasi makamlara sunulmak üzere toplanmış ve 
| çözümlenmiş izlemsel veya taktik içerikli işlenmiş bilgilere 
denir. Her türlü kaynaktan elde edilen ham bilgi; ilişkisiz gibi görünen parçalardan oluşan, çelişkili, güvenilmez, yanıltıcı veya yanlış olabilir. İstihbarat ise birleştirilmiş, değerlendirilmiş, çözümlenmiş, yorumlanmış ve ayıklanmış bilgidir. Tamamlanmış bir istihbarat, istihbarat çevriminin sonuç ürünü olan ve siyasi belirleyicilere sunulmaya hazır olan işlenmiş bilgidir. 


Her devlet için; ülkenin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve ulusal gücünü oluşturan bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve olası tehditler hakkında bilgi toplamak ve istihbarat oluşturmak için vazgeçilmez bir gereksinimdir. İstihbarat devlet için, hasım veya hasım olması olası kişi, kurum-kuruluş, devletler ve diğer organizasyonlar hakkında açık veya kapalı kaynaklardan bilgi toplayıp, çözümleme ve değerlendirmelere tabi tutarak sonuca ulaşılması anlamına gelmektedir. 


İstihbarat, Türk Dil Kurumu sözlüğünde; “yeni öğrenilen bilgiler, haberler, duyumlar ve bilgi toplama, haber alma” olarak tanımlanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilâtı internet sayfasında yer alan bilgilere göre istihbarat; “Devletin bütünlüğünü, rejimin emniyetini sağlamak için, milli politika ile tespit edilen milli hedefleri elde etmek üzere devlet organlarının yaptığı is- 


13 


Ahmet Enes SARIÇİÇEK 


tihbaratın tümüdür. Başka bir ifadeyle, milli güvenlik politikalarının oluşturulması için gerekli bilgileri sağlayan ve ilgili bütün devlet istihbarat kuruluşlarının iş birliği ve koordinasyonu ile üretilen istihbarattır?” şeklinde tanımlanmıştır. 


İstihbarat Çeşitleri 

İstihbarat seviyesine, üretim şekline ve kaynaklara göre olmak üzere üç şekilde sınıflandırılmaktadır: 

- Stratejik 

- Operasyonel 

- Taktik 

İstihbarat çeşitleri bu üçü ile ayırt edilse de, aralarındaki 


farkları anlamak için yaptıkları hamleleri kıyaslamak yerinde olacaktır. Buna göre: 

Stratejik İstihbarat: Yapılan operasyonlar ve planlamalar “önleyici” mahiyettedir. 

Operasyonel İstihbarat: Hamleleri “caydırıcı” niteliktedir. 

Taktik İstihbarat: Operasyonun yapıldığı hedefi “alt etme” amacı vardır. 

Üçü arasındaki farkı belirleyen bir diğer önemli faktör ise zamandır. Bu açıdan bakınca: 

Stratejik istihbarat, uzun vadeli ve daha kapsamlı konulara bakar. 


Operasyonel istihbarat, stratejiğe göre daha kısa zaman dilimindeki hamlelerin gerekli planlamasına ve uygulanmasına ilişkin işlere bakar. 


Taktik istihbarat ise, çatışmaların veya anlaşmazlıkların çözümü için anında veya kısa bir süre içerisinde müdahale ve operasyonları kapsamaktadır. 
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İstihbarat Yöntemleri 


Al-İnsan İstihbaratı: Sahadaki bir insandan elde edilen istihbarat. 

A2-Coğrafi Konum İstihbaratı: Uydu ve hava fotoğrafları kullanılarak elde edilen istihbarattır. 

A3- Açık Kaynak Istihbaratı: Açık kaynaklardan elde edilen istihbarattır. 

A4-Sinyal İstihbaratı: Sinyallerin arasına girilerek elde edilen istihbarattır. 

Haberleşme istihbaratı... 

Elektronik isthabarat... 

A5-Teknik İstihbarat: Yabancı ülke silahlı kuvvetlerin kullandığı silah ve teçhizatların analizlerinden elde edilen istihbarattır. 

A6-Siber istihbarat: Siber dünyadan elde edilen istihbarattır. 


A7-Finansal İstihbarat: Para transferlerinin analizi sonucunda elde edilen istihbarattır. 


Günümüz İstihbarat Toplama Yöntemleri 


Günümüz teknoloji dünyasının karşımıza getirdiği avantajlar kullanılarak siber dünyada kullanılan birçok istihbarat türü bulunmaktadır. SOCMINT ile birlikte bu istihbarat türleri sıkça kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin, günümüz elektronik ağlarını düşündüğümüzde, sanal dünyadaki istihbarata büyük yatırımlar yaptığını görmekteyiz. 

HUMINT: “Human Intelligence” olarak tanımlanır. Türkçede “insan istihbaratı” olarak çevrilir ve sahadaki insanlardan elde edilen istihbarat verilerini amaçlamaktadır. 
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GEOINT: “Geospatial Intelligence” olarak tanımlanır. 
Türkçede “coğrafi konum istihbaratı” olarak isimlendirilir. Bu istihbarat türünde uydular ve hava fotoğrafları kullanılarak elde edilen veriler amaçlanmaktadır. 


MASINT: “Measurement and Signature Intelligence” olarak tanımlanır. Elektro-optik masint, nükleer masint, jeofiziksel masint, radar masint, malzeme masint ve radyo frekans masint olarak birçok türü bulunmaktadır. Bu istihbarat türü “ölçümleme ve imza istihbaratı” olarak tanımlanmaktadır. 


OSINT: “Open Source Intelligence” olarak tanımlanmaktadır. Türkçede “açık kaynak istihbaratı” olarak adlandırılır. Hal- ka açık olan tüm faaliyetler, gazeteler, dergiler ve benzeri haber kaynaklarını kapsamaktadır. 


SIGINT: “Signals Intelligence” olarak tanımlanmaktadır. 
Elektronik sinyaller, radyo frekansları ve benzeri kaynaklardan elde edilen istihbarat türüdür. Türkçede “sinyal istihbaratı” olarak tanımlanır. COMMINT (Communication Intelligence) haberleşme istihbaratı, ELINT (Elektronic Intelligence) elektronik istihbarat ile FISINT (Foreign Instrumentation Signals Intelligence) yabancı kaynaklı elektronik istihbaratları kapsamaktadır. 


TECHINT: “Technical Intelligence” olarak tanımlanmaktadır. Dost veya düşman ülkelerin silahlı kuvvetlerinin kullanmış olduğu silah ve teçhizatlarından elde edilen istihbarat türüdür. 
Türkçede “teknik istihbarat” olarak tanımlanır. Diğer bir yandan MEDINT (Medical Intelligence) yani tıbbi istihbaratları da kapsamaktadır. 

FININT: “Financial Intelligence” olarak tanımlanır. Türkçede “finansal istihbarat” olarak adlandırılır ve para transferleri, banka hesap hareketleri, borsa ve benzeri kaynakların analizleri sonucunda elde edilen istihbarat faaliyetleridir. 
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CYBINT / DNINT: “Cyber Intelligence & Digital Network Intelligence” şeklinde tanımlanır. Bu istihbarat türünde “siber istihbarat ve dijital ağ istihbaratı” birlikte kullanılarak dijital dünyadaki istihbarat faaliyetlerini kapsamaktadır. 


SOCMINT: “Social Media Intelligence” olarak tanımlanır. 
Türkçede “sosyal medya istihbaratı” olarak bilinmektedir. Açık ve kapalı sosyal ağ hesapları ve benzeri bu ağlar üzerinden yapılan tüm istihbarat faaliyetleri kapsamaktadır. 


Alanlarına Göre İstihbarat Türleri 


Askeri İstihbarat: Kara, hava ve deniz kuvvetlerinin gelebilecek tehditlere karşı savunulması, kitlesel imha silahlarına yönelik bilgi toplamaya yöneliktir. Bu istihbarat türünde bir ülkenin askeri kapasitesi, savaş gücü, lojistik durumu ve savaş sırasındaki çarpışma gücü analiz edilmektedir. Askeri istihbarat olarak tanımlanan bu istihbarat türünde dost veya düşman ülkelere karşı bilgi toplama faaliyetleri yapılmaktadır. 

Siyasi İstihbarat: Devletlerin siyasi yapılarını, işleyişini, anayasal düzenin korunması ve benzeri alanlarda yer alan tüm unsurlara karşı yapılan istihbarat türüdür. Siyasi istihbarat yapılırken siyasi güç dağılımları, politik gücün kaynakları, politik süreçler ve benzeri konular araştırılmaktadır. Seçim süreçleri, baskı yapan gruplar, bölücü faaliyetler ve propaganda gibi faaliyetleri de kapsamaktadır. Bu tür istihbarat siyasi istihbarat olarak tanımlanmaktadır. 


Ekonomik İstihbarat: Bir ülkenin ekonomik durumunu, genel kapasitesini, zayıf veya güçlü yönlerini tespit etmeye yönelik istihbarat türüdür. Bu istihbaratın asıl amacı uzun süreyle ortaya çıkabilecek bir savaş durumunda askeri kuvvetlerin desteklenebilme kapasitelerini ortaya çıkartmaktır. Ekonomik istihbarat her ne kadar kolay bir istihbarat olarak görülse de birçok ülkenin kaynaklarını gizleyerek bu istihbarat verilerini manipüle ettiğini görmekteyiz. Ekonomik istihbarat açık kaynaklar kullanılarak elde edilmektedir ve gizlenen veriler birçok noktada doğru istihbaratın elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu konunun en büyük örneği Çindir. Çin hükümeti 1996 yılından beri finans haberlerini kısıtlamakta ve haberlerin aktarılmasını büyük bir oranda engellemektedir. 


Coğrafi İstihbarat: Bir ülkenin askeri operasyonlarını etkileyecek her türlü fiziksel şart ve kültürel çevrenin tespit edilmesine yönelik istihbarat türüdür. Derin analizler ve incelemeler sonucu ortaya çıkartılmaktadır. Bir ülkenin coğrafi yapısı her zaman o ülkenin siyasi kaderini etkilemektedir. 

Sosyal İstihbarat: Ülkenin toplumsal yapısına yönelik gerçekleştirilen bilgi toplama faaliyetlerinden oluşturulmuş istihbarat türüdür. Sosyal istihbarat ülkenin sosyal karakterini, etnik çeşitliliğini, aşiret ve diğer gruplar ile gayri resmi tüm örgütleri inceleme altına almaktadır. Kamuoyunu etkileyebilecek her türlü veri sosyal istihbaratın çerçevesine girmektedir. Diğer bir yandan ülkede yaşayan halkın etnik kökeni, dini, kültürü, sosyal ve sağlık düzenine kadar birçok bilgiyi incelemektedir. 


Biyografik İstihbarat: Ülkenin siyasi, kültürel, askeri ve ekonomik sınıfları ile suç ve terör örgütü liderlerine yönelik yapılan bilgi toplama faaliyetleridir. Bu faaliyetler ile ulusal güvenliğin korunması amaçlanmaktadır. 


Teknolojik İstihbarat: İnternete bağlı tüm cihazlar, iletişim alt yapıları, elektronik sistemler üzerinde yapılan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu türden cihazlardan ve iletişim metotlarından elde edilen istihbarat türüne teknolojik istihbarat denilir. Bu cihazlar üzerinde veritabanları, iletişim altyapıları, enformasyon merkezleri bulunmaktadır ve bu alana “siber alan” denilir. Siber alan üzerinde elektrik santralleri, doğalgaz ve petrol sistemleri 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ile iletişim alt yapıları bulunmaktadır. Bu alanın güvenliği için teknolojik istihbarat kullanılmaktadır. 

Ulaşım ve İletişim İstihbaratı: Bir ülkenin ulaşım altyapılarına ve iletişim sistemlerine yönelik olarak yapılan bilgi toplama faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. Hem sivil hem de kurumsal amaçlı kullanılan ulaşım ve iletişim altyapıları herhangi bir savaş esnasında büyük bir önem kazanmaktadır. 


İstihbaratlarda Kullanılan Bilgi Kaynakları 


İstihbarat birimleri birçok kaynaktan beslenerek istihbarati faaliyetleri olabildiğince zenginleştirilmesi amaçlanır. Bu kaynaklardan toplanan veriler süzülerek belirli algoritma ve işlemlerden geçirildikten sonra önemli veriler istihbarat verisi olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada aşağıdaki kaynaklar genel olarak kullanılmaktadır: 

Gazete, dergi, internet ve televizyon gibi enformasyon kaynakları. 

Elektronik kaynaklar, internet ve benzeri teknolojik kaynaklar. 

Kongreler, duyurular, konferanslar ve benzeri toplantılardan elde edilen bilgiler. 

Arşivler, kurum arşivleri ve resmi kamu bilgi ve belgeleri. 

Tanımlar, tasarımlar, patentler, planlar ve projeler. 

Biyografiler ve benzeri kaynaklar. 

Üniversitelerdeki araştırmalar, sivil toplum örgütlerindeki bilgi ve belgeler. 

Bağımsız araştırmalar ve bu araştırmalardan elde edilen so- 


nuçlar. 
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Kurumlardan ve ticari işletmelerden elde edilen bilgi ve 


belgeler. 


be. 
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Askeri kaynaklardaki bilgi ve belgeler. 
Kültürel kaynaklar ve veritabanları. 


İstihbarat örgütlerindeki kurumsal bilgi birikimi ve tecrü- 


Personellerin sahip olduğu bilgi ve tecrübe. 

Hedef ülkelerden elde edilen bilgi ve belgeler. 
Müttefik ve stratejik ortaklıklardan elde edilen bilgiler. 
Dost ülkelerden elde edilen bilgi ve belgeler. 

Halktan ve bireylerden elde edilen bilgiler. 

Diğer kaynaklar... 


CASUSLARI GİZLEYEN MESLEKLER 


Diplomatlık: Ezelden beri her diplomat, bildiğimiz anlamda casusluk faaliyeti içinde olmasa da karşı tarafın gözünde devletin temsilcisi olması vasfıyla “potansiyel casus” olarak değerlendirilir. Çünkü ister istemez her diplomat, bulunduğu ülkeye dair bilgi toplar ve muhtelif ilişkiler kurar. Bu yüzden önemli bir casusluk operasyonunun parçası olmasalar bile casusmuş gibi değerlendirilirler ve gizli servislerden ilgi görürler. 

Arkeologluk: Arkeologlar, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında özellikle İngiliz istihbaratı tarafından en çok kullanılan kimlik ve meslek grubu oldu. Arabistandaki karışıklıklar esnasında Ortadoğu'ya gönderilen arkeolog görünümlü casuslar, aynı zamanda istihbarat faaliyeti yürüttüler. Ünlü İngiliz casusu Lawrence de bunlardan biridir. Bizzat kazılara bile katılmıştır. 


Din Görevlisi: Bu grup, casusluk faaliyetlerinin en aleni olarak yürütüldüğü türdür. Ama Atilla Akar'a göre burada bir ayrımı belirtmekte yarar var: 


“Elbette ki her dinin inanırı, kendi inancı doğrultusunda bir başka dinin mensubunu veya inançsız kişileri kendi dinine çağırabilir; bu yönde kendince inandığı ilahi mesajı iletebilir. Bu yüzden sırf farklı bir dine inanıp onun propagandasını yapıyor diye o kişiye kızmak veya casus ilan etmek anlamsız.” 
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Gazetecilik: En çok kullanılan kimliklerin başında gelir. 
Zaten tanımı gereği haber toplamayı içeren bir meslektir ve bu açıdan casusluk için ideal kimliklerden biri olarak kullanılır. 


Turistler: Casusluk tarihinde birçok ülke, ajanlarını yabancı ülkelere turist” görüntüsüyle yollamıştır. Bunlar görünürde bir “turist” gibi dolaşırlar, stratejik amaçlı yerlerin fotoğraflarını çekerler veya bilgi toplarlar. 


Hosteslik: Casusluk örgütleri özellikle uluslararası uçuşlar- da birer “kurye” olarak kullanmak için hosteslere çengel atarlar. 
Böylelikle gizli bilgi veya mikrofilmleri karşı tarafta bekleyen ajana kolaylıkla ulaştırabilirler. 


Fahişelik: Casusluktan bile daha eski bir geçmişi olduğu kabul edilen fahişelik ve fahişeler, casusluk tarihinde önemli faaliyetler gerçekleştirmişlerdir. Normalde ağır işkenceler altında bile tek sır vermeyecek birçok subay ve yüksek rütbeli ordu mensubu, fahişe-casuslarla geçirdikleri saatler sonrasında ordularına dair en önemli sırları bile ağızlarından kaçırmışlardır. 
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İSTİHBARAT ÇARKI 


ilginin istihbarata çevrildiği ve kullananların istifadesine sunulduğu safhalardır. Çarktaki beş aşama şunlardır: 


Planlama ve yöneltme: İstihbarat ihtiyaçlarının belirlenmesi, bir toplama planının hazırlanması, bilgi toplama vasıtalarına emirlerin ve isteklerin yayımlanması ve toplama vasıtaları- nın üretkenliğinin sürekli kontrolüdür. 

Toplama: Bilginin iktisabı ve bu bilginin işlem yapan ve/ veya istihbarat üreten unsurlara tedarikidir. 

İşlem: Toplanan bilginin istihbarat üretmeye uygun bir şekle çevrilmesidir. 

Üretim: Tüm kaynaklardan gelen bilginin birleştirilmesi, analizi, değerlendirilmesi ve yorumlanması vasıtasıyla bilginin istihbarata çevrilmesi ve bilinen ve beklenen kullanıcı ihtiyaçlarını destekleyecek istihbarat sonuçlarının hazırlanmasıdır. 

Yayımlama: İstihbaratın kullanıcılara uygun bir şekilde aktarılmasıdır. 


23 


OSMANLI DEVLETİ'NDE İSTİHBARAT 


G erek Osmanlı öncesi Türk tarihinde gerekse Osmanlı döneminde istihbarat faaliyetleri devletin hemen her alanında yoğun bir şekilde kullanıldı. İstihbarat faaliyetlerinin, büyük devletlerin olmazsa olmazı olduğunun en büyük ispatlarından biri de budur. 


Osmanlı Devleti'nde etkin şekilde kullanılan istihbarat faaliyetleri, farklı yöntemlerle bilgi toplama teknikleri üzerinden yürütülmüştür: 


Gönüllü Casusluk: 


Bu yöntem özellikle kuruluş döneminde yoğun şekilde kullanılmıştır. Gönüllü casuslar, fetkedilecek yerlerdeki düşmanlar hakkında topladıkları bilgileri hızlı bir şekilde merkeze iletirlerdi. Yaptıkları bu hizmetee karşılık beklemezler ancak hükümdar tarafından küçük hediyelerle ödüllendirilirlerdi. 


Ücretli (Ulufeli) Casusluk: 


Ulufeli casuslar, devlet tarafından kendilerine maaş ödenerek görev yapan resmi casuslardır. Bu yöntem özellikle 16. yüzyılda, devletin sistematiğinin oturduğu dönemde kullanılan bir casusluk yöntemidir. Hem iç hem de dış istihbaratta çok etkili olmuş, devletin gücüne güç katmış bir yöntem olarak tarihe geçmiştir. 


25 


Ahmet Enes SARIÇİÇEK 


Dil Alma Yöntemi: 


Yapılan akınlar ve savaşlarda alıkoyulan esirlerden elde edilen bilgiler yoluyla sağlanan istihbarat yöntemidir. Osmanlı arşivindeki Mühimme Defterleri'nde bu konuda pek çok kayıt bulunmaktadır. 


Osmanlı akıncıları için savaşlarda “dil almak” ekonomik ve hiyerarşik açıdan oldukça önemli bir fırsattı. Esir almak, alınan esirlerden bilgi toplamak ve bu bilgileri merkeze iletmek, birçok açıdan ödüle tabi bir faaliyetti. 


Osmanlılardan “dil almak” üzere gelen yabancılar da vardı elbette. Bunlara engel olanlar da ayrıca ödüllendirilirdi. 


Tüccar ve Gezginler 


Gerek Osmanlı vatandaşı gerekse başka devlet vatandaşı olup, Osmanlı lehine casusluk yapanlar da vardı. Bunların birçoğu tüccar ve gezginlerdi. Meslek ve uğraşları hasebiyle birçok ülkeye girip çıkmalarında bir sakınca görülmeyen tüccar ve gezginler, sahip oldukları statükoları gereği her yere girebiliyor, gerekli bilgileri alabiliyorlardı. Bu bilgiler hemen hemen bütün devlet adamlarını cezbediyor ve bu bilgileri elde etmek için her yolu denemelerini sağlıyordu. 


Osmanlının kuruluş dönemlerinden itibaren bu istihbarat yöntemine büyük ağırlık verilmiş, beyler ve beylerbeylerinin bu konuda özel itimam göstermeleri istenmiş, her dönemde bu konu önemsenmiştir. Tüccar ve gezginler üzerinden elde edilen bilgilerin merkeze ulaştırılması için Osmanlı ulaşım sisteminden faydalanılmıştır. Ulaklar, ulaşım sistemindeki beygirleri kullanır, toplanan bilgileri hızlıca ve güvenli bir şekilde merkeze ulaştırırlardı. 
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TEŞKİLAT-I MAHSUSA 


0. yüzyılın başlarında, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Kuruluşu 1909 yılında şekillenmiş, 
1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde faal hale gelmiştir. Sultan Reşad'ın 1913 yılında resmi olmayan bir fermanı ile Savaş Bakanlığı bünyesine alınmış ve İttihat ve Terakki tarafından yönetilmiştir. 

İslam birliği ve Osmanlı Devleti'nin ayakta kalması için büyük mücadeleler veren örgüt, 1. Dünya Savaşı'nda verilen Cihat Fevası'nı Müslüman alemine ulaştırarak İslam Birliği adına büyük bir hizmette bulunmuştur. 


Başkanlığını Eşref Sencer Kuşçubaşı yapmış, Bediüzzaman, Mehmet Akif Ersoy ve daha sonra Mustafa Kemal'in de dahliyle özellikle Çanakkale savaşında haber akışını sağlayarak savaşın kazanılmasında büyük rol oynamıştır. 


Teşkilatın ilk daire başkanı ise Süleyman Askeri'dir. Enver Paşa, Savaş Bakanı olmasının hemen akabinde teşkilata resmi statü kazandırmıştır. Dönemin en yetenekli subayları, Teşkilat-ı Mahsusa'ya katılmış ve hemen her alanda büyük mücadeleler ve başarılar kazanılmıştır. 
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ÜLKELERİN 
İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI 


Türkiye: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 

Afganistan: Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) Almanya: 

Federal İstihbarat Servisi (BND)-Bundesnachrichtendienst 


Askeri Karşı İstihbarat Servisi (MAD)- Militârischer Abschirmdienst 


Amerika Birleşik Devletleri: 

Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) 
Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) 
Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) 

Ulusal Coğrafi-İstihbarat Ajansı (NGA) 
Ulusal Keşif Bürosu (NRO) 


Hava Kuvvetleri İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Ajansı (AFISRA) 


Ordu Askeri İstihbarat (MI) 


Arjantin: İstihbarat Sekreterliği (SI) - Secretaria de Inteligencia 

Avustralya: Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü (ASIO) 

Azerbaycan: Devlet Savunma Hizmeti (DTX) Dövlat Tohlükosizlik Xidmeti 
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Birleşik Krallık: 
Security Service/M15 - İç İstihbarat 
Secret Intelligence Service/M16 - Dış istihbarat 


Brezilya: Brezilya İstihbarat Ajansı (ABIN) - Agância Brasileira de Inteligöncia 


Bulgaristan: Ulusal İstihbarat Servisi (NRS) - Hayuonanna pa3y3nasamenHa cıymöa 


Çin: Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) - İXZ£8 Ermenistan: Ulusal Güvenlik Servisi (NSS) 
Fransa: 


Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü (DSGE) - Direction Generale de la S€curit& Extdrieure 


İçişleri İstihbarat Merkez Başkanlığı (DCRI) Direction Centrale du Renseignement Intfriecur 


Gürcistan: Gürcistan İstihbarat Servisi (GIS) bögiMoggarml 65 b3930b Lödköby©o 


Hindistan: Araştırma ve Çözümleme Kanadı (RAW )- Research and Analysis Wing 


Hollanda: Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD) - Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 


Irak: 

İç Güvenlik Ajansı (GSD) - İç istihbarat 

Irak Ulusal İstihbarat Servisi (INIS) - Dış İstihbarat ve Özel Harekat 

İran: İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı (VAJA) 

İsrail: 

Shin Bet (İç Güvenlik Servisi) - İç İstihbarat 

MOSSAD - Dış İstihbarat ve Özel Harekat 
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Aman (Askeri İstihbarat) 

Katar: Katar Devlet Güvenliği 

Güney Kore: Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) - 77) 2 

Libya: Ulusal İstihbarat Servisi - Muhabarat el-Cemahiriye (2011'de feshedildi.) 

Mısır: Mısır Genel İstihbarat Başkanlığı - Al-Mukhabarat al-Ammah 

Pakistan: Servislerarası İstihbarat (ISI) 

Rusya: Federal Güvenlik Servisi (FSB) o GDedepanbHas cayma 6e3onacHocmu 

Suudi Arabistan: Genel İstihbarat Başkanlığı (GIP) Ji ib, 

Somali: Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) 

Suriye: İstihbarat Genel Müdürlüğü - İdare el-Muhaberat al-Ama - pl ys 1Jİpü lJçle 

Yunanistan: Ulusal İstihbarat Servisi (EYII) (| Eğvıx# Yanpeoia MAnpopopv 
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TARİHTEN ÖNEMLİ İSTİHBARAT 
OLAYLARI VE İSTİHBARATÇILAR 


6. FİLOYA DEMİR ATTIRMA OLAYI 


Yıl 1974... 


Devrin Başbakanı Bülent Ecevit, bu olayı daha sonra Adalet Bakanlığı yapan Prof. Dr. Hikmet Sami Türke anlatmıştır. 


Kıbrıs kaynamakta, müdahale edilme zorunluluğu herkesce kabul edilmektedir. Ancak özellikle ABD'nin bir müdahale- ye sert şekilde yanıt vereceği, buna dair hazırlıklar kapsamında Akdenize savaş gemisi yığınağı yaptığı bilinmektedir. 

Bu esnada İskandinav ülkelerine ziyarete giden Bülent Ecevit'in Esenboğa Havalimanı'ndan uğurlanışının ardından, Başbakan vekili olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, devrin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a “Harekâtı derhal başlatın” emrini verir. Emrin alınmasından yarım saat sonra ABD'nin 6. Filosunun İtalyadan Akdenize açıldığı istihbaratı gelir. 

Bu istihbaratı duyan Erbakan, Esenboğa Havalimanı'nda pilotlara hitaben bir konuşma yapar. Toplam 173 pilot, “U” şeklinde sıralanmıştır. Ortalarında Erbakan, hemen yanında ise Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları vardır. 

Erbakan öncelikle 6. Filonun 15 parça gemiden oluştuğunu, en büyüğünün ise Kennedy uçak gemisi olduğunu anlatır. 
Kıbrıs harekatının başarıya ulaşması için bu gemilerin etkisiz hale getirilmesi gerektiğini, bu sebeple her geminin bacasından 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bir pilotun dalış yapacağını, Kennedy uçak gemisine ise iki pilotun kamikaze pilotları gibi saldırıp safdışı bırakacaklarını, bu nedenle 16 gönüllü pilota ihtiyaç duyulduğunu ifade eder ve bu operasyon için gönüllü olanların bir adım öne çıkmasını ister. 


Orada bulunan toplam 173 pilotumuzun hepsi şehadet ile sonuçlanacak bu operasyon için gönüllü olmuş ve derhal üç adım öne geçmiştir. 

Erbakan “İkinci emri bekleyin” der ancak bu emre gerek kalmaz. Çünkü bundan yaklaşık 15 dakika sonra gelen ikinci istihbarat, “ABD'nin 6. Filosu olduğu yerde demir attı.” şeklindedir. 

Erbakan, ABD istihbaratının ne denli içimizde olduğunu, orada olup bitenin anında ABDli yetkililere ulaştırılacağını çok iyi biliyordur. Tabi ki yönetimin bu denli kararlı ve pilotlarımızın da bu denli cesur olduklarını öğrendiklerinde geri adım atacaklarını da... 


36 


İDRAR TAHLİLİ YAPARAK POLİTİKA 
İZLEYEN İSTİHBARAT SERVİSİ: MOSSAD 


Yıl 1999... 


Ürdün Kralı Hüseyin ölmüştür ve cenazesine Suriye lideri Hafız Esat da katılır. MOSSAD, cenaze törenine sızar ve Ürdün gizli servisinin de yardımıyla tuvalete özel üretilen bir mekanizma yerleştirir. Esat ihtiyaç gidermek istediği zaman, Ürdünlü güvenlik görevlileri onu bu tuvalete yönlendirip, idrarın kanalizasyona akmak yerine bu mekanizma sayesinde bir kavanozda toplanmasını sağlar. 
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İdrar örneği alınmıştır. Yapılan analizler sonucu Esat'ın sağlık durumunun kötüleştiğini gören İsrail, Suriye lideri hayatta iken Şam ile barış yaparak Esat ile birlikte sorunları çözmeye karar verir. 

İsrail, Hafız Esad'dan sonrasında yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı, Hafız Esad hayattayken istediği anlaşmayı yapmak ister. Bu akıllıca istihbarat operasyonu ile ileride yaşayabileceği bir olumsuz durumu öngörüp, müdahale ederek engelleme şansına sahip oldular ama ecel MOSSAD'dan önce davranır. 


Hafız Esat, İsrail ile barış masasına oturamadan ölür. 
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MOSSAD'IN 
IRAK'TAN KAÇIRDIĞI UÇAK 


Yıl 1966... 

Ortadoğu ve casusluk kelimeleri yan yana gelince ister istemez herkesin aklına tek bir şey geliyor: İsrail... 

İsrail Devleti'nin Ortadoğu'daki özelliği, kurulduğundan beri çevresinde azılı düşmanları ile çevrili olmasıdır. 1948 yılında kurulmasından sadece saatler sonra Arap Birliği altında oluşan dört ülkenin saldırısı ile karşı karşıya kalır. Mısır, Ürdün, Suriye ve Irak'tan oluşan bu koalisyonu geri püskürten İsrail, ilk savaştan topraklarını genişleterek çıkar. 

1948 yılındaki savaş ilkti, ancak son olmayacaktır. Bu savaşın favorisi olan Arapların yenilgi ile meydandan ayrılması 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ülkelerinde siyasi karışıklıklara neden olur, Mısır'da Kral Faruk ve krallık, Hür Subaylar Hareketi ile yıkılarak General Necib cumhurbaşkanlığına, Cemal Abdül Nasır ise başbakanlığa gelir. Böylece daha sonra cumhurbaşkanı olacak Abdül Nasır'ın etkisiyle Arap dünyasında Panarabist politikaların popülaritesi artacaktır. Bu da yeni kurulan İsrail Devleti için gelecek yılların da çatışmalı geçeceğini ve bir takım önlemlerin alınması gerekliliğini ortaya koyar. 

Cemal Abdül Nasır ortaya koyduğu politikalar ile önce kendi ülkesi Mısır'da sonra diğer Arap ülkelerinde bir Arap Milliyetçiliği akımını başlatır. Süveyş Krizi ile de Batı dünyasından uzaklaşarak Sovyetler Birliği'ne yanaşır. Soğuk savaşın etkisi ile Sovyetler Birliği Ortadoğuda etkinliğini arttırırken, İsrail'de geçmişten gelen bağları ile Batı dünyası ile ilişkilerini arttırmaktadır. 1960'lı yıllar Ortadoğu'da daha da sıcak geçmektedir. Heran yeni bir savaş kapıyı çalabilir. 

Bütün bu olaylar yaşanırken Sovyetler Birliği, Mikoyan-Gurevich MİG-21adında süpersonik (sesten hızlı) jet avcı/önleyici uçağını hizmete sokar. Çağın son teknolojisini taşıyan bu uçak Batı dünyasında olduğu gibi İsrailde büyük bir merak uyandırmaktadır. Çünkü Sovyetlerle yakın ilişkide bulunan Mısır, Suriye ve Irak hava kuvvetleri tarafından envantere alınmıştır. 


1963 yılında, 6 Gün Savaşları'ndan önce iyice gerginleşen 
ortamda bu MİG tehlikesine MOSSAD el koyar. Gerekli çalışmalar yapıldı ve uçağın bir Arap ülkesinden alınarak incelenmesi fikri ortaya atılır. Uçağı satın almak için ilk girişimi MOS-SAD ajanı Jean Thomas Mısır'da yapar. Thomas'a 1 milyon dolar karşılığında İsraife uçağı verecek pilotu bulması emredilir. 
Thomas'ın temasta bulunduğu Mısırlı pilotlardan Adib Hanna durumu üstlerine bildirir ve Thomas ile yanındakiler yakalanıp casuslukla suçlanır. Gruptan Thomas ile beraber iki kişi idam 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edilir. Bu kötü sonuç ile plan bir süre durar; farklı ülkelerde araştırma yapılması kararlaştırılır. 


1964 yılında ise MOSSAD, Irak'ta temaslarda bulunur. Bir 
takım irtibatlarla Iraklı pilot Munir Redfa ile görüşmelere başlanır. Avrupa'nın tarihi kenti Roma'daki küçük bir otel odasının ortasında, kavruk teninden Ortadoğulu olduğu anlaşılan gergin bir adam oturmaktadır. 30'lu yaşlarının ortasında olan bu adamın, yüzünden damlayan terler, odanın her bir köşesini tarayan endişeli bakışları çok zor bir karar vermenin eşiğinde olduğunu göstermektedir. Iraklı bir Süryani olan Münir Redfa'nın önünde hayli meşakkatli bir seçim durmaktadır. Kısa bir süre önce, eşinin ablasının sevgilisi, MOSSAD ajanlarının onunla irtibata geçmek istediği haberini vermiştir. Bir ordu mensubu olarak Münir bunun ne anlama geldiğini bilmektedir. Özellikle de Roma'ya gelerek onlarla görüşmeyi kabul ettikten sonra önünde iki seçenekten başka bir şey kalmamıştır: Ya ülkesine ihanet edecektir yada MOSSAD ajanlarının tabancasından çıkacak bir mermiyle ölecektir. 


Münir bu ağırlığı tüm vücudunda hissederken hemen yanındaki odadan bir çift göz onu izlemektedir. MOSSAD Başkanı Meir Amit, İsrail için son derece önemli olan bu görevin gidişatını bizzat gözlemlemek ister. Üstelik, daha önce görevlendirdiği MOSSAD ajanları iki kere başarısız olmuşken, en üst yetkili olarak burada bulunması daha da önem kazanmaktadır. Belki de bu MOSSAD'ın eline geçen son şanstır ve onu doğru kullanmaları gerekir. 

MOSSAD'a çalışan, Mısır doğumlu Ermeni Jean Thomas'ın, irtibata geçtiği Mısır ordu üyesi Adib Hanna'nın devlet yetkililerini bilgilendirmesiyle 1962 yılında Mısır'da asılması; başka bir grubun irtibat kurmaya çalıştığı iki Iraklı pilotun, “ihanet” tekliflerini geri çevirmesi üzerine MOSSAD ajanları tarafından 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öldürülmesi, titizlikle yürütülen bu operasyonu tehlikeye atmıştır. Münir ile yapacakları görüşmelerde, bu iki başarısız girişim- de ortaya koydukları hataları tekrarlamamaları lazımdır. Fakat, Amitin önüne gelen dosyalara bakılırsa Münir diğerlerinin aksine kusursuz bir adaydır. Kaçırmak istedikleri MİG-21 adlı Sovyet yapımı uçağın pilotuyken aynı zamanda Hıristiyan olduğu için ordu içinde bir takım engellerle karşı karşıya kalmakta ve bu da onun orduya olan bağlılığını zedelemektedir. 


Amit onları bir gözetleme deliğinden izlerken, İsrailli ajanlar Münir ile pazarlık yapmaya devam eder. Durumun ciddiyetini kavramış olan Münir Redfa, çoktan MOSSAD'ın teklifini kabul etmiştir. Tartışılan şey ise Münir'in bu ihaneti karşısında ne alacağıdır. En nihayetinde, İsrail'in tehdit olarak algıladığı tüm Arap devletlerinin elindeki en önemli savaş uçağının fiyatı belirlenir. Münir Redfa, Irak Ordusundan kaçıracağı MİG-21uçağını İsraile teslim etmesiyle bir milyon dolar elde edecektir. 
Bunun yanında ihanetine karşılık bir ödül olarak, hem kendisine hem de MOSSAD ajanları tarafından Irak'tan kaçırılacak olan ailesine İsrailde ikamet hakkı verilecektir. Şartların cazibesine kapılan Münir İsrail adına Irak'ın MİG-2luçağını kaçırmayı kabul eder. Odadan, büyük bir karar aşamasını atlatmış olmanın verdiği rahatlık, ülkesine yapacağı ihanetin getirmiş olduğu pişmanlık ve tehlikeli bir işe atılacak olmanın getirdiği tedirginlikle birlikte ayrılır. Yapması gereken tek şey Irak'a, Kerkük yakınlarındaki görevli olduğu karargâha giderek MOSSAD ajanlarından haber beklemektir. 

İsrail için en doğru zaman geldiğinde, operasyonun gizlilik ile yürütülebileceği uygun ortam bulunduğunda, eşi benzeri olmayan bu casusluk hareketi başlatılacaktır. Sovyetler tarafından geliştirilen, son teknolojilerle donatılmış MİG-2luçağı o dönemlerde tüm ülkelerin hayalini süsleyen nadide bir araçtır. 
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Ağır tahribat gücü ve hızıyla dikkat çeken MİG-21e sahip olan bir hava birliği rakiplerinin karşısında çok büyük bir avantaj kazanmıştır. Bu sebeple her ülke ordusunu güçlendirmek için, Sovyetlerle kurulacak yakın ilişkilerle ya da İsrail'in yaptığı gibi uluslararası bir casusluk operasyonuyla, o ya da bu şekilde, bu savaş uçağını ele geçirmek istemektedir. Şüphesiz bu ülkelerin başını, soğuk savaş döneminde Sovyetlerin en büyük düşmanı olan ABD çekmektedir. Fakat ABD'nin MİG-21'i elde etmek için başlattığı girişimlerin hiçbiri başarıya ulaşamamıştır. Şimdi ise Ortadoğu'nun çiçeği burnunda ülkesi İsrail tüm rakiplerinden daha fazla yol kat etmiş durumdadır. Tabi ki, İsrail'in MİG-21'i istemesinin ardında yatan neden, bu aracı hava birliklerine katarak ordusunu güçlendirme isteğinden çok daha derindir. Arap ülkelerinin liderleri tarafından birkaç politik söz haricinde, henüz savaşa dair herhangi bir söylem ortaya koyulmamış olsa da İsrail hazırlıklara başlamıştır. Bir önceki savaşta, hava kuvvetlerinin bir savaşta ne kadar önemli bir avantaj sağladığını tecrübe eden İsrail, pilotlarını özel bir eğitimden geçirmeye başlar. 


MOSSAD'ın el altından gerçekleştirdiği operasyonlarla Arap ülkelerinin uçak pistlerinin bir planı çıkartılır, özellikle de Mısır'dakilerin. Elde edilen planlar üzerinden çalışmaya başlayan İsrailli pilotlar, ani bir baskınla henüz havalanmamış uçakları vurmak için provalar yapmaya koyulur. Arap ülkelerinin hava birliklerinin düzenli olarak tatbikat yapmaması da, “6 Gün Savaşı” olarak adlandırılan savaş 1967'te patlak verdiğinde bu planı kusursuzca uygulamasına yardımcı olacaktır. Fakat sadece pilotların eğitilmesi yeterli değildir. İsrail'in elindeki Mirage NI marka Fransız uçakları, Arap ordusunun uçakları yanında tahribat gücü açısından yetersiz kalmaktadır. İsrail MİG-21'i ülkesine getirtmeyi başarırsa düşman ülkelerin hava kuvvetleri ile ilgili çok sayıda bilgiye erişebilecektir. 
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Irak'a dönen Münir bir yandan MOSSAD ajanlarından haber beklerken, bir yandan ülkeden çıkartılmaya başlayan aile üyelerini uğurlar. İlk önce Münir'in karısı ve çocukları, turistlik amaçlarla çıkılan bir seyahatmiş gibi gösterilerek Parise gönderilir. Daha sonra ise diğer aile üyeleri bir bir odönemlerde İsrail ile ilişkileri iyi olan İran'a götürülür. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından her biri bu ülkelerden İsrail'e getirtilecektir. 1966 yılının ortasında Bağdad'a yakın bir üsse tayini çıkan Münir, beklenen zamanın yaklaştığını anlar. Kısa bir süre sonra kadın bir MOSSAD ajanı Münire eşlik ederek onu Paris üzerinden İsraile götürür ve bizzat Ezer Weizman ile tanıştırır. 


Operasyon için artık her şey hazırdır. Sadece Münir'in uçağının deposunun bu uzun yolculuk için yetecek kadar dolması lazımdır. Nihayet operasyon için düğmeye basılmıştır. 1966 
yılının Ağustos ayında, Münir'in uçağı Irak ordusunun düzenlediği bir operasyon için 900 km yol alabilecek kadar yakıtla doldurulmuştur. İsraillilerin aradığı fırsat ortaya çıkınca Münir onlara haber yollar ve 16 Ağustos 1966'da bu büyük casusluk hareketi için düğmeye basılmış olur. Irak hava üssünden göreve çıkarmış gibi havalanan Münir'in ona verilen rotadan çıkarak uçağı İsraile indirmesi hiç de zor olmaz. Ürdün hava sahası içerisindeyken uçağı tespit edilmiş olsa da Ürdünlüler bu uçağın tatbikat yapan bir Suriyeli pilota ait olduğunu düşünürler. 


Havalandıktan kısa bir süre sonra İsrail topraklarına sorunsuz bir şekilde iniş yapan Münir, söz verildiği gibi yaptığı bu “iyiliğin” karşılığını alır. İsrail ordusu için bir MİG-21 uçağı | milyon dolardan çok daha kıymetlidir. Münir'in uçağı da kısa bir süre sonra kendisine verilen bu değerin karşılığını verir. “6 Gün Savaşı”ndan önce Golan Tepeleri'nde çıkan çatışmada, İsrail Mirage'ları hiçbir zarar görmeden altı MİG-21'i düşürmeyi 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başarır. İsrail Hava Kuvvetleri, ele geçirdikleri Rus uçağını inceleyerek, onun zayıf noktalarını bulmayı başarmıştır. 


MİG-2V'in tahribat gücü çok yüksek olsa da İsrail'in Fransız uçaklarına karşı manevra kabiliyeti çok düşüktür. Bunu öğrenen İsrail ordusu tüm hava saldırılarını bu sisteme göre düzenler. Golan Tepeleri üzerinde Suriye ile yaşanan it dalaşında 6 
MİG'in düşmesi bu operasyonun meyvelerini verdiği anlamına gelir. Ordunun kurduğu yeni hava formasyonu sadece Golan Tepeleri'nde çıkan çatışma da değil, “6 Gün Savaşı'nda da İsraile çok büyük bir avantaj sağlar. 


Iraklı bir pilotun ihanetiyle başlayan ve büyük bir titizlikle yürütülen bu operasyon, Arap devletlerinin İsrail karşısında hezimete uğramasında çok büyük bir pay sahibi olur. İşte bu uçak şimdi İsrail Hava Kuvvetleri Müzesinde, Ajan James Bond'a atfen 007 gövde numarası ile sergilenmektedir. 
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28, silahla arındırldıklan sanra geri verilecek 


Bir NATO ülkesinin ük kez bu kadar yolundan gördüğü 


Yıl 1989... 


Tarihler 21 Mayıs 1989'u gösterdiğinde Soğuk Savaş yeni bir döneme giriyordur. Yüzbaşı Alexander M. Zuyev, o yılların efsane uçağı MİG-29'u kaçırmış ve Trabzon'a indirmiştir Sabahın erken saatlerinde hiç kimsenin olmadığı Trabzon Havalimanı'nda uçağını park pozisyonuna almış ve yaralı bir şekilde taksiye binerek hastaneye gitmiştir. İşte o müthiş kaçış... 

Sovyet havacılık sanayi, efsane MİG serisinde adeta Nirvana'ya MİG-29 tasarımı ile ulaşmıştır. Uçağın müthiş akrobasi yeteneğinin yanı sıra pilot kaska monteli atış sistemi ile çok ileri teknolojiye sahiptir. Bu uçağa karşı akıllara hemen “ABD nasıl bir cevap verecek?” sorusu gelmeketdir. Bu uçağın kullanan Sovyet Hava Kuvvetleri filolarından biri de Batum yakınlarındaki Tskhakaya Hava Üssü'nde konuşlanmış 34'üncü Filodur. Bu filoda görev yapan pilotlardan biri de 28 yaşındaki Yüzbaşı Alexander M. Zuyevdir. Üs komutanının kızıyla evli Zuyev, Sovyet askeri kaynaklarına göre disiplinsiz bir pilottur. 
Bir dönem Test Pilotu Okulu'na başvuran Zuyev, sicilinin kötü olması nedeniyle kabul edilmemiştir. İddialara göre Zuyev ailevi sorunlar yaşıyordur. Son dönemde sık sık üsse alkollü gelmesi nedeniyle uçuştan kesilmiştir. Üstleri onu pilotluktan ayırmayı planlamaktadır. Ancak üs komutanının kızıyla evli olması, bu kararın gecikmesine neden olmaktadır. 


Zuyev'le ilgili iddialar bunla da sınırlı değildir. Son aylar- da iltica etmeyi aklına koyduğu istihbarat raporlarına yansımıştır. Ancak bu iddialardan bir bölümünün iltica sonrasında abartıldığı da gerçekler arasındadır. Zuyev, günlerce kafasında kurduğu planlarla kaçışını Türkiye üzerinden yapmaya karar verir. Planına göre acil durumlarda hemen havalanmak üzere hazırlanan MİG-29'lardan birini alacak ve Türkiye'ye kaçacaktır. En yakın uçuş noktası olarak sivil amaçlı kullanılan Trabzon Havalimanı'dır. 


Tarihler 20 Mayıs 1989'u gösterirken, içine uyuşturucu eklediği kekle birlikte içkileri alır ve üsse girer. Doğrudan alarm uçaklarının bulunduğu koruganlara geçer. Nöbetteki pilot ve teknisyen arkadaşları ile birlikte içkiler açılır. Bir kaç saat içinde ekip sızmıştır. Zuyev her şeyden emin olmak istiyordur. Önce alarm merkezine gelen telefon kablolarını keser. Sonra uçuş tulumunu giyer ve kaskını takar. Uçak başı yapıp hazırlıklara girişir. Tam bu sırada yeni gelen bir nöbetçi durumu fark eder. 
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Normalde bu hazırlıkların teknisyenler tarafından yapılması gerekmektedir. Pilotun yaptığı bu hazırlık onu kuşkulandırmıştır. Nöbetçi Zuyeve bağırıp yanına doğru koşmaya başlar. Zuyev tabancasını çeker ve nöbetçinin üzerine yürür. Tam bu sırada iki farklı silahtan mermiler çıkmaya başlar. 


Pilot nöbetçiyi vurmuş ama sol kolundan yaralanmıştır. 
Yüzbaşı çok az zamanının kaldığını anlamıştır. Uçağı hava-hava füzeleri taşımaktadır. Başlıklarını çıkarmadan hemen kokpite oturur ve motorları çalıştırır. Hızlı bir şekilde taksi yapar ve havalanır. Ama aklına “Yaarkadakalanlar onu yakalarsa...” sorusu gelir. MİG-29 ile geri döner. Alarm uçaklarının bulunduğu alanı 30 milimetrelik topla tarar. Bundan sonraki rotası Trabzon olacaktır. Yaptığı hesaba göre çok alçaktan bir kaç dakika içinde Trabzona ulaşabilecektir. Oradaki sivil havalimanına inmesi kurtulması anlamına gelmektedir. 


Sovyetlerin toparlanması kısa sürer. Hemen bir pilot üsteki diğer MİG-29'un motorlarını çalıştırır ve Zuyev'in peşine düşer. 
Yakınlarda bulunan bir diğer hava üssüne de alarm verilmiştir. 
İki MİG-29 da oradan havalanır. Yerdeki tüm hava savunma sistemleri de alarma geçer. Herkes kaçak MİG-29'u arıyordur. 
Sovyet Hava Kuvvetleri uçağı düşürme emri vermiştir. Yüzbaşı Zuyev, bir kaç dakika içinde Sovyet hava sahasını çok alçak irtifadan kat eder ve Türk hava sahasına girer. 


Zuyev uçaktan indiğinde yaralıdır. Kulenin önündeki apro- na uçağı park eder. Kanopiyi açar ve atlayarak MİG-29'dan iner. 
O saatlerde uçuş olmadığı için havalimanında kimse yoktur. 
Zuyev yürüyerek havalimanından çıkar ve yoldan geçen taksiyi çevirip kolunu gösterir. Bir kaç dakika içinde hastaneye gelmiştir. Ancak Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında büyük bir diplomatik kriz yaşanmaktadır. 
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Trabzondaki nöbetçi meydan sorumlusu hemen Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki Hava Savunma Bildirim Merkezini arar. Tüm trafik bilgileri bu merkeze ulaşmaktadır. Telefonda heyecanlı konuşan meydan sorumlusu “Burada bir Rus uçağı var! Askeri bir savaş uçağı!” sözleri olayın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koyar. 


Moskovada çok gizli olan bir uçağın hem de bir pilot tarafından kaçırılıp Türkiye'ye götürülmesi nedeniyle ciddi bir panik meydana gelmiştir. Hemen nota verilir ve uçağın iadesi istenir. Moskova'daki Türk Büyükelçi Volkan Vural da Sovyet Dışişleri Bakanlığı'na çağırılır. Herkesin gözü uçaktadır. MİG- 
29 hemen güvenlik çemberi altına alınır. Yapılan incelemede, 
kokpitte pilota ait bir tabanca bulunur. Konuyu araştırmak üzere bir savcı da hastaneye gönderilir. İlk müdahalesi yapılan Zuyev, savcıya verdiği ifadede olayı anlatır ve ABD'ye iltica etmek istediğini bildirir. Zuyev, Trabzondan Ankara'ya götürülür. Bir Amerikan askeri nakliye uçağı ile önce Ramstein Hava Üssü'ne, oradan da Amerika'ya uçar. 


Amerikalılar ise MİG-29'u incelemek ister. Merakla bekledikleri uçak, ayaklarına kadar gelmiştir. İki süper güç arasında kalan Türkiye ise hızlı karar vermek zorundadır. Eskişehir'deki 
1. Hava İkmal Bakım Merkezinde görevli askeri mühendislerden oluşan bir ekip kurulur ve Trabzon'a acil gönderilir. Bu ekip, MİG-29'u detaylı olarak inceler. Aynı şekilde incelemeler için Diyarbakır üssünden de bir ekip Trabzon'a gider. Pazarlıklar sürerken, ABD'lilerin ise uçağı incelemelerine izin verilmez. Bu karar muhtemel SSCB'nin talebi üzerine alınmıştır. Pilotu ABD alacak, uçak ise geri gidecek şeklinde üç ülke arasında bir anlaşma yapılması muhtemel senaryolardandır. 


Görüşmeler tamamlandıktan sonra uçağın iadesine karar verilirken Pilot Zuyev'in ise ABD'ye ilticasına yeşil ışık yakılır. 
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Ertesi gün ise Sovyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir İlyushin 76 tipi nakliye uçağı bakım ekibi ve pilotla Trabzon'a iner. Ancak Rusların uçağı almasına önce izin verilmez. Bir kaç saat içinde izin Ankara'dan çıkar ve uçağın iadesine karar verilir. Sovyet ekibi, MİG-29'u bakımdan geçirir, silahlarını uluslararası kurallar gereği söker. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar eşliğinde Sovyetler Birliği'ne geri döner. 


Zuyev'in ifadesi alındıktan sonra Amerikalılar Sovyet pilotu ülkelerine götürür. MİG-29'un sırları, Zuyev tarafından Amerikalılara anlatılır. Bu teknolojiler arasında kaska monteli görüş ile nişan ve ateş olanakları, radar kullanmaksızın 10-15 mil mesafeye kadar hedef tespit ve izleme olanağı sağlayan kızılötesi arama ve izleme/lazer arama gibi sistemler yer almaktadır. 
Zuyev yalnız MİG-29 hakında değil, Kore Hava Yolları uçağının düşürülüşü ile Vietnam'da yakalanan USAF pilotları hakkında da çok detaylı bilgiler vermiştir. 


KGB devamlı Zuyev'i arar. Öldürmek için değil, geri götürebilmek için... Ama çok yoğun bir CIA koruması altındadır; değil görüşmek yanına yaklaşmak dahi mümkün değildir. 

Zuyev, Birinci Körfez Savaşı'nın ardından MİG-29'ları düşüren iki Amerikalı pilotla bir araya gelir. Zuyev'in verdiği sırlar, Amerikalı pilotların MİG-29'ları düşürmesinde önemli bir role sahipti. Soğuk savaşın bitmesiyle birlikte Zuyev daha rahattır. 
KGB'nin dağılmasıyla birlikte Zuyev'in etrafındaki CIA koruması da gevşetilmiştir. Zuyev, başından geçen tüm macerayı bir kitapta anlatır. Bu arada sivil pilot lisansı aldı ve öğretmen pilotluğa başlar. Ancak pilotluk kariyeri ne yazık ki 2001'de feci bir kaza ile son bulur. Tarihler 14 Haziran 2001'i gösterirken kaçışının üzerinden 12 yıl sonra Yak-52 tipi akrobasi uçağı ile uçmaktadır. Öğrencisi Jerry Warren ile uçarken Yak-52 anormal 


51 


Ahmet Enes SARIÇİÇEK 


duruma girer ve Zuyev uçağını kurtaramaz. Ne yazık ki düşen uçakta her ikisi de hayatını kaybeder. 
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SABAHATTİN SAVAŞMAN 
OPERASYONU 


Yıl 1977... 


Eski bir albay ve MİT mensubu olan Sabahattin Savaşman, MİT'in 3. adamı pozisyonundadır. Bir gün Hiram Abas ve Mehmet Eymür tarafından bir CIA ajanına bilgi satarken yakalanmıştır. CIA ajanı ile takasın yapılacağı daireyi ellerinde silahlarla basan Hiram Abas ve Mehmet Eymür, dosyaları CLA ajanına teslim edemeden Savaşman'ı yakalamıştır. İddialara göre Savaşman, oğlunun okul parası karşılığında MİT'in önemli belgelerini satmak konusunda CIA ile anlaşmıştır. Daha sonra yargılanan Savaşman 17 yıl hapse mahküm edilmiştir ancak 
1984 yılında tahliye olmuştur. 1994'te de hayatını kaybetmiştir. 
Bu çok meşhur kontrespiyonaj operasyonu ile alakalı resmi bilgiler bu şekildedir. 

Ancak, operasyonla ilgili önemli bir iddia ise operasyonun bir kumpas olduğudur. O yıllarda MİT İstanbul Bölge Başkanlığı yapan Nuri Gündeş ve Hiram Abas arasında teşkilat içinde “kendi ekiplerini kurmak” konusunda bir istihbarat savaşı olduğu iddia edilir. Hiram Abas ile Mehmet Eymür'ün, Nuri Gündeş'in ekibini tasfiye etmek amacıyla böyle bir operasyon düzenledikleri de iddialar arasındadır. Abbas ve Eymür'ün, Savaşman'ı bu ihanete yönelttiği ve tüm kurguyu Savaşman'ın yakalanması ve Gündeş'in ekibinden olan Savaşman'ın ihaneti 


53 


Ahmet Enes SARIÇİÇEK 


üzerinden Gündeş ve ekibinin istihbarat içinde gözden düşüp arka plana alınmaları olduğu hususunda kuvvetli iddialar atılmıştır dönemin istihbarat yetkilileri tarafından. 

İşin aslını bilemeyiz, ancak bu olay istihbarat tarihimize “Sabahattin Savaşman Operasyonu” olarak geçmiştir. 
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BAHOZ ERDAL OPERASYONU 


08.07.2016 Cuma günü saat 20:25'te içinde bulunduğu araç havaya uçurularak öldürülen PKK'lı hain Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin operasyonunda da MİT parmağı olduğu iddia edilmektedir. 


Operasyonu o güne kadar bölgeyi yakından takip etmeyenlerin ismini hiç duymadığı “Tel Hamis Tugayları” üstlenmiştir. 
Örgütün “Hasekavi” kod adını kullanan sözcüsü, Bahoz Erdal 


ile birlikte sekiz teröristin de öldürüldüğünü açıklamıştır. 


Operasyonu Türkiye ve MİT ile ilişkilendiren ise tam da bu açıklamadır: 
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“Gerçekleştirdiğimiz başarılı suikast eylemi neticesinde Bahoz Erdal ve yanındakilerin operasyon sonucu hayatlarını kaybettikleri kesinleşmiştir. Olaya müteakip, PKK'nın Suriye kolu olan işgalci PYD/YPG örgütünün Kamışlı şehrinde geniş kapsamlı gözaltı faaliyetlerine başladığı ve şehrin önemli noktalarına keskin nişancılar yerleştirdiği, şehrin giriş-çıkışlarını tamamen kapattığı, Suriye asıllı terör örgütü yöneticisinin kaybının örgüt mensu plarının morali üzerinde olumsuz etki yaratmasını engellemek amacıyla haberi gizlemeye çalıştığı öğrenilmiştir. Bu gelişmeyi Suriye ve Türkiye halklarının şehitlerine armağan ederiz. Yaşasın Özgür ve Demokratik Suriye. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa ve tutsaklarımıza özgürlük diliyoruz.” 


vw. « 


Tel Hamis'in Türkçe karşılığı “Beş Tepe'dir. Bu ismin Cumhurbaşkanlığını işaret ettiği ise iddialar arasındadır. Ayrıca yayınladıkları mesajda eylemi Suriye ve Türkiye halklarının şehitlerine armağan etmeleri de bu örgütün MİT tarafından Suriye'de operasyon yapmak amacıyla kurulduğu iddialarının gündeme gelmesine neden olmuştur. 

İşin aslını bilmemiz imkânsız, ancak bu olay da istihbarat tarihimizde “Bahoz Erdal Operasyonu” olarak yerini almıştır. 
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İSTANBULDA KIRMIZI KİREMİT İLE 
MESAJ VEREN RUS AJAN 


>» l va 


ya 


Rus casusu Manukyan, suçunu Kiraf etiği dünkü duruşmada fade verirken. (24 Mayıs 1908) 


illi İstihbarat Teşkilâtı tarafından ortaya çıkarılan başka 

bir olay da İstanbul'da cereyan eden ve bazı yabancı diplomatların da adının karıştığı Rus ajanı Kerim Manukyan'ın yakalanmasıdır. Sovyet Rusya hesabına ve Türkiye aleyhine on iki yıldır casusluk faaliyetinde bulunan Kerim Manukyan adında T.C. uyruklu ve Ermeni asıllı bir ajan Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından suçüstü yakalanmıştır. 
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İstanbul'da, Fatih Ormanı'nda bazı askeri sırları taşıyan dokümanları diğer Sovyet ajanlarınateslim ederken yakalanan Kerim Manukyan'ın bütün suç ortakları da tespit olunmuştur. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir yıldır üzerinde hassasiyetle durduğu ve nihayet tamamı bütün suç delilleriyle birlikte ele geçirdikten sonra açıklanan bu casusluk olayının hikayesi şu şekildedir: 


Kerim Manukyan'ın, değişik isimler taşıyan pasaportlarla sık sık Avrupa'ya gittiği ve birtakım şüpheli hareketleri, MİT'in gözünden kaçmamıştır. Kegam Levon Pamukoğlu, Kegam Levon Pulli, Kerim Ömer Pamukoğlu, Kerim Borman ve nihayet kendi adı ile Türkiye dışına çıkan Kerim'in oralarda casusluk eğitimi gördüğü, şifreli telsizle Moskova'dan emir aldığı bir yıl önce öğrenilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı, casusluk olayı hakkında bütün delilleri ele geçirmek istediği için, Kerim Manukyan'ı adım adım takip etmeğe başlamıştır. Bu arada İstanbul'da Sovyet Rusya hesabına casusluk faaliyetlerini idare eden bir diger ajanla temas edip, ondan talimat alan Kerim Manukyan, 20 
Mayıs 1967 günü Mete Caddesi'nde, Fransız Hastanesinin kapısı civarındaki bir ağacın dibine kırmızı bir kiremit koyarak işaret vermiştir. 

Ajan, ertesi gün (21 Mayıs 1967), Fatih Ormanı'na gitmiş, 
20 Haziranda ise aynı ağaca boş bir Hisar sigarası paketi bırakmıştır. 21 Haziran günü saat 21 sularında Etiler'de Tepecik Sokağı'na giden Kerim, bir hafta sonra aynı saatte tekrar oraya uğramış ve bir Sovyet ajanı ile kısa bir görüşme yapmıştır. Bütün çalışmaları, temasları kontrol altına alınan Manukyan, 20 
Kasım'da Mete Caddesi'ndeki aynı ağacın altına boş bir sigara paketi bıraktıktan sonra, ertesi gün tanınmış filmci Hürrem Erman'dan aldığı 34 AY 715 plakalı otomobille Etiler'deki malum buluşma yerine tekrar gitmiştir. Kerim Manukyan 15 Aralık sabahı Boğaz'da şimdilik ismi açıklanmayan bir yere uğramış ve orada birkaç gün kalmıştır. 

Takip edildiğinin zerre kadar farkına varmayan ajan, | Ocak 1968 günü yine aynı otomobille Belgrat Ormanları'nda, Bentler mevkiine gitmiş ve orada toprağı kazarak bir şeyler aramıştır. Öğleden sonra Dolmabahçe'den Nişantaşı istikametine çıkan Kadırgalar Caddesi'nin sol tarafındaki su terazisi taşının önündeki incir ağacına önce bir tuğla koyan Kerim Manukyan, hemen sonra bir de ufak paket bırakmıştır. Bu paket diğer Sovyet ajanları tarafından alınmıştır. Manukyan pervasızlığını o derece artırmıştır ki 18 Ocak günü kalkmış, askeri önemi haiz bir yer olan Derince'ye gitmiş ve orada bazı şüpheli temaslarda bulunduktan ve fotoğraflar çektikten sonra İstanbul'a dönmüştür. 20 Ocak günü ise aynı ağacın altına giderek, artık buluşma işareti olduğu anlaşılan kırmızı kiremidi bırakmıştır. Ertesi gün saat 18 sularında, Hürrem Erman'a ait aynı otomobille Fatih Ormanı'na giden Manukyan, siyah boyalı bir taşın altına Türkiye'ye ait gizli bilgi ve dokümanları koyarken Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları bu faaliyete son vermiş, casusu kıskıvrak yakalamışlardır. 


Kerim Manukyan'ın taşın altına bıraktığı dokümanlar diğer bir Sovyet ajanı tarafından alınırken, bu ajan da böylece ele geçirilmiştir. Onun nasıl olsa geleceğini bilen MİT mensupları kısa bir süre bekledikten sonra tahminlerinin doğru çıktığını görmüşlerdir. Kerim Manukyan'ın evinde yapılan aramada bütün suç delileri; telsiz şifreleri, verici ve alıcı makina, gizli yazı yazmağa mahsus malzeme, kendisine Sovyet ajanları tarafından gösterilmiş olan eğitimlere ait mikrofilm ve materyal bulunmuştur. 


Suçunu itiraf eden ve bütün tafsilatıyla anlatan Manukyan kendisini sevk ve idare eden Sovyet ajanlarını teker teker açıklamış, şimdiye kadar kendisinden istenenleri ve hizmet karşılığı ödedikleri paranın miktarını açık açık söylemiştir. Kerim Manukyan, Sovyet Rusya ajanlarından 500 bin lira almıştır. Casusluk olayı ile ilgili olarak, İstanbul'daki Rus Konsolosluğu Ticaret Mümessilliğinde görevli Jouri Maximov (Yuri Maksimov), Yeşilköy'den kalkan uçakla Türkiyeden ayrılmıştır. Diplomatik pasaportlu Jouri'nin, casus Kerim ile ilişkisi olduğu Ermeni asıllı casustan topladığı bilgileri memleketine aktardığı öğrenilmiştir. 
Rus Ticaret Mümessilliğinde bir süreden beri görev yapan ve sınır dışı edildiği sızan haberlerden öğrenilen casus diplomatı, konsolosluk memurları uğurlamıştır. 


Milli İstihbarat Teşkilatı ajanları, Jouri'nin hareketlerini, Yeşilköy'de uçağa binene kadar izlemişlerdir. Şoförlük yapan Kerim Manukyan, daha sonra karanlık işlere girmiş, Alyon Sokak Atlas Apartmanı'nda kiraladığı dairede, film makineleri ayarı ve tamirciliği yapmaya başlamıştır. Manukyan, Rus Ajanları ile tanıştıktan sonra işlerini büyütmüş, lüks bir araba satın almıştır. Kıbrıs olayları sırasında ordunun İskenderun ve Trakya harekâtını izleyen Rus casusunun Derince'de askeri malzeme boşaltan Amerikan gemileri ve boşaltılan malzemeler hakkında bilgi topladığı da Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ortaya çıkarılmıştır. 


Bu arada, Trakya yolunu kontrol altında bulunduran dedektiflerin sıkı izlemesine uğrayan ve Edirne'ye gidip dönen Manukyan'ın faaliyetleri akamete uğratılmıştır. 


Yakalandıktan sonra Birinci Ordu Askeri Ceza Mahkemesinde yargılanan ve mahkemede son derecede sakin olan Manukyan (Keğam Pulli), 24 Mayıs 1968 günü yapılan duruşmada Rusların kendisine verdiği eğitimden bahsetmiş; mikro film, şifre çözme ve telsiz kursu gördüğünü açıklamıştır. Sözlerine şöyle devam etmiştir: 
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“İlk başlarda İstanbul ve diğer bölgelerdeki askeri üsler, radar merkezleri ve birlikleri, askeri vasıtaların numaralarını benden istiyorlardı. Sonradan telsizle 15 günden 15 güne merkez denilen Moskova ile irtibat kuruyordum. Aldığım malâmatı da tanıdığım ajanlara rapor ediyordum. Beni daha ziyade seferberlik için hazırlıyorlardı. Son defa da benden nüfus hüviyet cüzdanları istemişlerdi. Herhalde ajan sokmak istiyorlardı. Nüfus tezkerelerini Belgrat Ormanı'na haberleşme yerimize bıraktığım gün yakalandım. Yakalanmasaydım bu yaz askeri bölgelerden filimler çekmemi istemişlerdi. Manukyan yakalandıktan sonra, doküman almak için ormana gelen diplomatik pasaportlu ajan Yuri Maksimov'da “istenmeyen adam” olarak memleketine iade edilmiştir.” 

Mahkeme Başkanının, “Evinde bulunan Hitler resimlerini ve Nazi sembollerini neden topladın?” sorusuna Kerim şu cevabı vermiştir: 

“Ben öteden beri bir Hitler hayranıydım. Nazi rejimine karşı büyük sempatim vardı. Ruslara karşı hizmet etmemin gayesi biraz da onlara daha sonra bir kötülük yapabilirim ümidiydi. 
Fakat istediklerim olmadı. Ruslara karşı düşmanlık hissetmekteydim” 

Çok sakin bir şekilde konuşan Keğam sıksık yakalandıktan sonra vicdan huzuruna kavuştuğunu bildirmiş, Kazandığı paralar konusunda şunları söylemiştir: 


“Masraf alıyordum. 13 yıl içinde aldığım masraf 50-60 bin lira eder. Bana ayda 500 lira maaş bağlayacaklarını söylemişlerdi. Bir defasında bu maaşın bir yıllığını peşin aldım. Fakat aldığım paralar elimde kalmıyordu. Arkadaşlarım filmcilikle milyoner olmuştu. Ben ise huzursuzluk ve vicdan azabı yüzünden işimde de başarı kazanamadım. Haydan gelen huya gidiyordu.” 
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Elbisesi ütülü, ayakkabıları pırıl pırıl boyalı Rus casusu, savcının idam talebini de soğukkanlılıkla karşılamıştır. 
19.06.1968'deki duruşmada ise Askeri Mahkeme tarafından önce idam cezasına mahküm edilmişse de, yakalandıktan sonra suçunu itiraf etmiş olması ve MİT'e kolaylıklar sağlamış olması yüzünden ceza hafifletilmiş, ömür boyu hapis cezasına çevrilmiştir. 

Manukyan 1979'da aftan yararlanarak hapisten çıkar ve Parise gider. Burada ölür. 
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ATATÜRK: İNGİLİZ MUHİPLERİNE SIZAN 
OSMANLI İSTİHBARATÇISI 


ürkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK; birçok yönüyle bugüne kadar yazılmış, konuşulmuş ve anlatılmıştır. Ancak Gazi'nin istihbaratçı yönünden çok bahsedilmemiştir. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, İngiliz ajanlar vasıtasıyla her üyesine iki adet kimlik kartı tasarlamış ve vermiştir. Bu kimlik kartlarından biri beyaz, biri kırmızıdır. Kırmızı kartların üzerinde “İngiltere'nin dostları, bu adam İngiliz yandaşıdır ve siyasete karışmaz” ifadeleri yer almaktadır. Beyaz kartta ise üyenin kişiliği hakkında bilgiler verilmektedir. 


Bu özel yapım kimlik kartları sayesinde üyeler, İngiliz yetkililerine kendilerinin İngiliz yanlısı olduğunu ispatlayıp rahatça faaliyet yürütmektedirler. Atatürk, bu bilgiyi edindikten sonra emrindeki ajanlar vasıtasıyla bu kimlik kartlarından 5.000 
adet'ele geçirmeyi başarmıştır. Ele geçirilen bu kimlik kartlarını sahte bilgilerle doldurmuş ve kendi ajanlarına dağıtmıştır. Bu sayede Atatürk'ün ajanları İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin bir üyesiymiş gibi rahatlıkla İngilizlerin arasına karışmayı başarmış ve burada ülke namına casusluk faaliyetleri yapmışlardır. 


Bu gerçekten çok başarılı bir istihbarat operasyonudur. Biz Atatürk'ün bu muhteşem casusluk operasyonunu, bir İngiliz ajanının Londra'ya gönderdiği istihbarat raporundan öğreniyoruz. 
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Atatürk'ün bu operasyonu “Mustafa Hilmi” kod adlı, gerçek adı İsmail Hakkı olan bir Türk ajanının “gafil muhbirliği” yüzünden açığa çıkmıştır. Gafil muhbirinden bilgi alan ve bunu raporlayan İngiliz ajanının raporu şöyledir: 

“Ulu Kışladaki otelde, Kayseri'nin 40 mil batısında bulunan Nevşehirli iki Türk'le tanıştım; iş için Adana'ya gidiyorlardı. Bunlardan, İsmail Hakkı adındaki kişinin alelâde bir tüccar olmadığından kuşkulanarak, onunla konuşmaya başladım. Bir Türk gibi görünerek, bu ülkenin kâfirlerin topuğu altında ezilmesinden ötürü üzüntümü belirttim. Kurmuş olduğum tuzağa hemen düştü ve bana “Ulusal Savunma Derneği'nin amaç ve eylemleri hakkında aydınlatıcı bilgi verdi. 


Bu sırada karargâhı Sivas'ta bulunan Mustafa Kemal'in Türkiyede bir akım örgütlediğini söyledi. Bu akımın başarısızlığa uğrayabileceği ve Mustafa Kemal'in bencil amaçlar için çalıştığını öne sürdüm. Bunun üzerine İsmail Hakkı, bu akım ulusal ve dinsel olduğundan kişisel faktörün söz konusu olmadığı yolunda bana güvence verdi.” 


Raporun devamında ise yukarıda anlattığım Atatürk'ün ajan sızdırma operasyonuna ait İsmail Hakkı tarafında verilen bilgiler Londra'ya raporlanmıştır. Bu olayda Türk ajanı İsmail Hakkı, kendisinden daha iyi olan İngiliz ajan karşısında “gafil muhbir” pozisyonuna düşmüştür. Gerçek şu ki, Atatürk pek konuşulmasa da gerçekten çok iyi bir istihbaratçıdır ve bu yönüyle de tanınması gerekir. Ayrıca bilinç düzeyi yüksek vatandaşlar olarak “gafil muhbir” pozisyonuna düşmemek için her daim ketum ve uyanık olunmalıdır. 


İstihbarat Mevlana'nın bahsettiği “elif” gibidir, her şeyde o vardır, ama hiçbir şeyde görünmez. 


OSMANLI'NIN KAHRAMAN 
AJANI ZENCİ MUSA 


slen Sudanlı olup Girit'te doğan Zenci Musa, 1911 yılında 

İtalyanların Libya'yı işgali üzerine Libya'ya gider. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı, içinde Atatürk'ün de olduğu gönüllü askerlerce muhteşem bir direniş sergilenirken, Zenci Musa komutanı Kuşçubaşı Eşref Bey'in emir eri olur. 
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1912 yılında Balkan Harbi çıkınca Zenci Musa komutanıyla 
birlikte Balkanlara, 1. Dünya Harbi'nin başlaması ile de Çanakkale'ye koşar. 


Kuşçubaşı Eşref, Yemen cephesinde İngilizlere karşı savaşan 7. Ordu'ya gönderilen 300 bin altını Yemene ulaştırmakla görevlendirilir. Zenci Musa ve 70 kadar adamı ile yola çıkan Kuşçubaşı Eşref, Hayber'de 25.000 kişilik bir İngiliz birlik tarafından kıstırılır. Eşref Bey iki gün boyunca direnir ama sonunda esir düşer. 


Yakalanacağını anlayan Kuşçubaşı Eşref kendisini yem etmiş, emir eri Musa'yı çöle göndererek her ne olursa olsun Yemene ulaşmasını emretmiştir. Altınların kaçırıldığını anlayan İngiliz kuvvetleri Zenci Musa'nın peşine düşer, ancak onu yakalayamaz. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Zenci Musa altınlarla birlikte Yemene ulaşmayı başarır. 


12 Ocak 1917'de gerçekleşen bu olay, London Times Gazetesi'nde manşetten verilir. İngilizlerden kaçarak 300 bin altını Ali Sait Paşa'ya teslim eden Zenci Musa, artık bütün İngilizler tarafından tanınmaktadır. 


Zenci Musa 1919'a kadar Yemen'de kalır, fakat Milli Mücadelenin başladığını duyar duymaz İstanbul'a gelir. Ancak ne bir kuruş parası, ne de kalacak bir yeri vardır. Bir ikindi vakti Yeni Camiden çıkışta kendisini Yemen'den tanıyan Ali Sait Paşa ile karşılaşır. Ali Sait Paşa, “Musa, bu vatana çok hizmet ettin, emeklilik için dilekçe ver kabul edeyim.” der. Zenci Musa şöyle bir etrafına bakar ve “Paşam, ben bu fakir milletin parasını kabul edemem” der. 

Zenci Musa, Ali Sait Paşa'nın girişimleri Karaköy Gümrügünde hamallığa başlar. Gündüzleri gümrükte hamallık yapar. 
Geceleri Özbekler Tekkesi'nden Anadolu'ya kaçırılan silahların sevkiyatında çalışır. 
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İki metre on santim boyu ve kuvvetiyle gümrükte kimselerin kaldıramadığı yükleri kaldırmaktadır. Bunu gören işgal kuvvetleri komutanı General Harrington, Zenci Musa'nın yanına gider ve kendileri ile çalışması hâlinde onu altına boğacağını söyler. 


Olağanca heybetiyle oturduğu yerden doğrulan Zenci Musa, General Harrington'a haykırır: 

“Komutan, her teklif, herkese yapılmaz. Senin bu teklifin beni ancak rencide eder. Benim bir devletim var: Devlet-i Osmani. Bir bayrağım var, o da ay yıldızlı bayrak. Benim bir tek komutanım var o da Kuşçubaşı Eşref. Ama şunu bil ki, bu iş daha bitmedi. Sizinle mücadelemiz devam edecek” 

Vereme yakalanan Zenci Musa, Özbekler Tekkesi'nde vefat ettiğinde kendisinden geriye yalnızca tahta bir valiz kalmıştır. 

Valizi açıldığında içerisinden; bir adet Kur'anı Kerim, bir adet bayrak, beyaz bir kefen bezi, bir Osmanlı haritası ve Kuşçubaşı Eşref'in solmuş bir fotoğrafı çıkmıştır. 

Sadece bunlar... 

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, onun ardından şunu yazmıştır: 

Eşref Be y'in emir eri Zenci Musa, 

Omuzlarından arşa yükseldi Nebi İsa...” 

Ruhun şad olsun büyük kahraman. 
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M ahir Kaynak, Madanoğlu Cuntası olarak bilinen hareketin içine “Fakülteli” kod adıyla bir MİT ajanı olarak sızar ve topladığı delillerle cuntacıların yargılanmalarını sağlar. 


Mahir Kaynak'ın anlattıklarına göre Cemal Madanoğlu ile aralarında çok ilginç bir hatıra geçmiş. Madanoğlu cuntası açığa çıkmamak için her seferinde farklı bir subayın annesinin evinde, buluşma yeri ve saatini kısa bir süre önceden belirlenmek suretiyle toplantı yaparmış. 


Bir gün bir Rus yetkili Madanoğlu'nun avucuna bir kâğıt sıkıştırır. Kâğıtta cuntanın açığa çıkmak üzere olduğu, istihbaratın içlerine sızdığı yazmaktadır. Bunun üzerine bir toplantıda Cemal Madanoğlu, toplantıya başlamadan önce bu durumu cuntacılara izah eder ve herkesin üzerinin aranacağını söyler. 
Tabi Mahir Kaynak'ın üzeri her toplantıda olduğu gibi ses kayıt düzenekleri ile doludur. O an başından kaynar sular dökülür gibi hisseder Mahir Kaynak. Artık sona gelmiştir. Ölümü kaçınılmazdır. Arama yapılacağını söyleyen Madanoğlu Mahir Kaynak'a döner ve “Evlat ara bakalım herkesi” der. 


Mahir Kaynak bu duyduğuna inanamaz. Hemen kendini toplar ve aramaya başlar herkesi. Hatta Madanoğlu, Mahir Kaynak'a kendini bile aratır. Peki, onu kim arayacaktır? Mahir Kaynak hayatının kumarını oynar ve kollarını iki yana açarak “Beni de siz arayın Paşam.” der. 
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Madanoğlu, Mahir Kaynak'ın yanaklarını sıkar ve “Senden hiç şüphelenir miyim evlat, geç otur yerine” der. 

Bu toplantılardan elde edilen kayıtlar da yargılamada delil olarak kullanılır ve Madanoğlu'nun sonu olur. Bu olay da istihbarat tarihimize “Madanoğlu Cuntası Operasyonu” olarak geçer. 
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MOSSAD AJANI ELİ COHEN 


ısırlı bir Yahudi olan Eliyahu (Eli) Cohen, 1924 yılında 

İskenderiye'de dünyaya gelir. Gençliğinde, Mısırlı Yahudilerin İsraile göçlerine yardımcı olan gizli bir grubun içinde çalışmalar yapmıştır. Daha sonra İsrail'in Mısır'da kurduğu casus 
ağının üyeleri arasına girer. Ancak bu ağ, Mısır tarafından 1954 
yılında ortaya çıkarılır. 1956 yılındaki Süveyş Krizi'nin ardından İsrail'e yerleşen Cohen, üç kez askeri istihbarata girmek ister ancak kabul edilmez. Daha sonra bir sigorta şirketinde dosya memuru olarak çalışmaya başlar. 1960 yılında ise MOSSAD tarafından ajan olarak işe alınır. 
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The Spy dizisi de dosya memuru olarak çalışırken MOS-SAD'a katılma süreciyle birlikte, bundan sonra yaşanan olayları ele alıyor. Cohen'in. MOSSAD'a katıldığı 1960'ların başında İsrail, Suriye ile sınır konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşamaktadır. MOSSAD da Suriye yönetiminin niyetleriyle ilgili istihbarat sağlayacak bir casusu yetiştirip, yerleştirmeye karar verir. Eli Cohen altı aylık bir istihbarat eğitimine tabi tutulur. Eğitimi tamamlamasının ardından hazırlanan raporda, sahada casus olarak çalışabilmek için gereken tüm özellikleri karşıladığı yazılır. 
Kendisine Suriyeli bir işadamı kimliği verilir ve bu kimliğinin oturması için de Güney Amerika'ya gönderilir. 

Cohen'in Kemal Amin Thabet adına hazırlanan sahte kimliğiyle ilk durağı, Arjantin'in başkenti Buenos Aires olur. Thabet'in Suriye siyasetinin önemli isimlerine erişmesi için burada yaşayan Suriyelilerin arasına girmesi ve bağlantılar kurması amaçlanmaktadır. 


Ihabet, Arjantin'de kendini zengin bir işadamı olarak tanıtır. Arjantinde çok ciddi bir çevre edinir. Bu çevredeki önemli isimlerden aldığı referans mektuplarıyla 1962 yılında Şam'a yerleşir. Arjantinde edindiği bağlantılarla Şamda da ekonomi ve siyaset dünyasının önemli isimleriyle hızlı bir şekilde bağlantı kurmayı başarır ve partiler ile gece hayatının aranan isimlerinden birine dönüşür. Buenos Aires'te Suriye'nin Arjantin askeri ataşesi olan ordunun en etkili isimlerinden Albay Emin el Hafız ile tanışması casusluk kariyeri açısından bir dönüm noktası olur. 


Askeri ateşe Hafız, Suriye'ye döndükten sonra Baas Partisi'ne mensup bir grup subay ile birlikte darbe yaparak, yönetimi ele geçirir. Bunun ardından Cohen'in devlet sırlarına erişim olanağı daha da genişler. Darbenin ardından devlet başkanı olan Hafız, Cohen'i en yakın isimlerinden biri haline getirir. Tanıştığı kişiler aracılığıyla Suriye'nin askeri üslerine erişim olanağı elde 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ederken, İsrail ile en çatışmalı yerlerden biri olan Golan Tepeleri'ndeki Suriye ordusunun karargâhlarını sık sık ziyaret etme olanağı elde eder. Faal olarak istihbarat çalışmasında bulunduğu 
1961 ile 1965 yılları arasında topladığı bilgileri, evinde gizlediği 
telsiz vericisiyle Mors alfabesi kullanarak İsraile ulaştırır; elde ettiği belgeleri de Avrupa üzerinden kendisiyle ilgilenen MOS-SAD ajanslarına verir. 


Cohen, Golan Tepeleri'nde güneşin altında nöbet tutan askerlerin gölgesinde durabilmeleri için belli yerlere ağaçlar diktirir. Bu ağaçlar daha sonra 1967 yılındaki “Altı Gün Savaşları” sırasında İsrail ordusu tarafından askerlerin yerini belirlemede kullanılır ve hedef olarak vurulur. Ayrıca Suriye ordusunun konuşlandığı noktaları da bildirir. 


İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan savaşın gidişatında özellikle Suriye'nin tek kademe değil, üç kademeli bir savunma hattı kurduğu yönündeki istihbaratı kritik rol oynar. Suriye istihbaratı, yaşanan bir dizi gelişme üzerine içlerinde üst düzey bir casusun olduğundan şüphelenmeye ve bunu araştırmaya başlar. Suriye İstihbarat Teşkilatı'nın başına Albay Ahmed Sueydani'nin getirilmesinin ardından olası bir casusla ilgili soruşturma daha da derinleştirilir. Cohen de bu dönem etrafındaki çemberin daraldığının ve aldığı riskin giderek arttığı- nın farkındadır. Cohen, Kasım 1964'te hem yeni doğan üçüncü çocuğunu görmek hem de yeni elde ettiği belgeleri teslim etmek için İsraile gider. Burada MOSSAD'a Suriye'ye geri dönmek istemediğini, kendini tehlikede hissetiğini söyler. Ancak bu talebi kabul edilmez ve son bir kez daha Suriye'ye gitmeye zorlanır. 

Suriye istihbaratı ise bu casusu yakalamak için Sovyetler Birliği'nden yardım ister. Yardım gecikmez; Suriye, Sovyetler Birliği'ne ait cihazlarla teknik takip yapılarak, telsizle farklı bir frekanstan yasa dışı yapılan yayınları tespit etmeye başlar. Bu 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teknik takip sonucunda Cohen, Ocak 1965'te evinden İsraile istihbarat geçerken suçüstü yakalanır. Cohen, yakalandıktan sonra Suriye istihbaratı tarafından sorgulanır ve çok yoğun işkencelerden geçirilir. 


Çıkarıldığı askeri mahkeme tarafından casusluktan suçlu bulunarak, idam cezasına mahkum edilir. İsrail, Cohen'in iade edilmesi için uluslararası alanda geniş çaplı bir kampanya başlatmış olmasına karşın, Suriye geri adım atmaz. Cohen, 18 Mayıs 1965 günü Şam'ın Merci Meydanı'nda asılarak idam edilir. 


Cohen'in naaşının nerede olduğu halen bilinmiyor. Suriye'nin naaşın İsrail tarafından bulunup geri götürülmesini engellemek için en az üç kez yerini değiştirdiği belirtiliyor. Suriye ile İsrail arasında, 2007 yılında Türkiye'nin arabuluculuğuyla ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen müzakere sürecinde Cohen'in naaşının iade edilmesi konusu da masaya getirilmiş, ancak bir sonuç alınamamıştır. 


Temmuz 2018'de Cohen'a ait kol saati, detayları açıklanmayan “özel bir MOSSAD operasyonu” ile İsraile getirilir. Saat, halen MOSSAD'ın merkezinde sergilenmektedir. Bu yılın Nisan ayında, Cohen'in naaşının Şam'dan ayrılan bir Rus heyetine teslim edildiği yönünde haberler çıksa da bu haberler doğrulanmamıştır. 
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RODOS'TA CASUS 
OSMANLI KADINLARI 


stihbarat, çok eski tarihlere dayanan bir bilgi toplama yöntemidir ve bu açıdan incelendiğinde tarihe geçmiş büyük komutanlar ve hükümdarların tamamının etkili istihbarat ağı ve tekniklerini kullandıkları görülür. 


İstihbaratı etkin kullanmış hükümdarlardan biri de Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. Sultan Süleyman, Rodos seferine çıkmadan önce adanın savunma durumu hakkında esaslı istihbarat almıştır. Buradaki Osmanlı casusları çok iyi çalışmakta, payitahta aralıksız rapor göndermektedir. Osmanlı casuslarının başında, Saint Jean Tarikatı Şövalyeleri'nin hizmetine girmiş, onların güvenini kazanmış bir doktor bulunmaktadır. 


Alınan istihbarat ve bilgiler ışığında kuşatma başlar. Osmanlı topçuları pek çok hassas noktayı havaya uçururlar. Şövalyeler, bu isabetli atışlar karşısında şüpheye düşerek araştırmaya girişirler. Çünkü Osmanlı topçuları sanki neyin erede olduğunu biliyormuşcasına bilinçli ve isabetli top atışları yapmaktadırlar. Bir süre, şüphelendikleri kişileri izlemeye alırlar ve nihayet, doktoru ışıklarla Osmanlı topçularına işaret verirken yakalayıp öldürürler. 


Osmanlılar, bu doktordan başka şövalyeler içinde de bazı kişileri elde etmiştir. Bunlardan, İspanyol asilzadesi Don Andrea dAmaral, arkadaşları tarafından suçüstü ele geçirilir. Önce tarikattan çıkarılır, sonra da idam edilir. 


Ancak, Rodos kuşatması sırasında en verimli çalışmayı esir Osmanlı kadınları yapmıştır. Bunlar, vaktiyle korsanlar tarafından kaçırılmış ve Rodos beylerinin hizmetine sokulmuş talihsizlerdir. Ordumuza sürekli haber ulaştırmakta, kale içinde sabotajlar düzenlemektedirler. Liderleri olan hanım, bir ambarı kundaklamak isterken yakalanmış, işkenceler altında öldürülmüştür. Diğer bir tanesi ise, surlarda işaret verirken yakalanmış ve şehit edilmiştir. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar ağzından tek bir kelime laf alamamışlardır. 


Rodos Şövalyelerinin “üstad-ı azam” denilen reisleri, şehrin güvenliği için 150 kişilik dört bölüm halinde askerler ayırmıştır. Bunlar aynı zamanda Osmanlı casuslarını takip etmekle de görevlidir. Ama bütün alınan tedbirlere rağmen, bilhassa kadınların faaliyetlerini önleyememişler ve ada 29 Aralık 1522'de fethedilmiştir. 
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BİR KARI KOCA KAVGASININ 
NORMANDİYA ÇIKARMASINA ETKİSİ: 
JUAN PUJOL GARCİA'NIN HİKAYESİ 


İ ngiliz istihbarat servisi MI5, Ulusal Arşiv'deki bazı gizli belgeleri kamuya açtı. Bu belgeleri incelediğimizde Normandiya Çıkarması'nın az daha başarısızlığa uğrayacağını görmekteyiz, hem de bir karı koca kavgası yüzünden. 


Her şey, resmi kayıtlarda adı “Juan Pujol Garcia” olarak geçen Garbo adında bir adamla başlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında çift taraflı casusluk yapan bu adamı İngilizler Garbo, Almanlarsa Arabel adıyla bilir. Müttefiklere Normandiya Çıkarması'nda karşı istihbarat sağlamakta önemli bir rol oynar. Gelgelelim, Garbo'nun eşi yüzünden bu operasyon hayata zor geçer. 


Biraz gerilere gidilirse; Juan Pujol Garcia 1914'te Barcelo- na'da doğmuş ve General Franco'nun safında yer aldığı İspanya İç Savaşı'nın (1936-1939) patlak vermesinden evvel kuş yetiştiriciliği bölümünden mezun olmuştur. Francocu bir Katalandır. 
Yalnızca bu bilgi bile maharetli Garbo'nun, girdiği her ortama uyum sağlama becerisi hakkında şimdiden bize birçok ipucu vermektedir. 

Garbo iç savaş bittiğinde bu alanda hiçbir tecrübesi olmamasına karşın kendisini Alman İstihbarat Teşkilatı'na casus olarak tanıtır. Madrid'de irtibat kurmayı başardığı Alman İstihbarat Teşkilatı Şefi Amiral Canarise kısa süre içinde basın muhabiri olarak Londra'ya gideceğini bildirir. Hatta amiri, Londrada gizli bir casusluk ağına sahip olduğuna dahi inandırmıştır. Teşkilat, Garbo'ya mesajların şifrelenmesi ve görünmez mürekkep gibi birtakım casusluk yöntemleri öğretir. Tek kelime İngilizce konuşamamasına rağmen Londra yolculuğu için Almanlardan 3.000 ABD Doları alır. 


Bu dönemde evlendiği Araceli adındaki eşinden bir de erkek çocuğu olur. Dikkat çekmemek için onların yanından pek ayrılmamıştır. Gemiye binmek için Lizbona giden Garbo, sınırı geçmesine izin verilmeyince Portekiz'den ayrılamaz. 


Casusluğa Almanlara, İngiliz filosunun harekâtı hakkında yanlış bilgi vererek başlar. Almanlar daha fazla ayrıntı isteyince bu düzmece kişiliğiyle iyice köşeye sıkışır ve son çareyi, kendisini İngiliz İstihbarat Teşkilatı'na yönlendirecek olan Amerikan Büyükelçiliği'nin Deniz Ataşesi'ne tüm durumu anlatmakta bulur. Ataşe'nin yardımıyla “Arabel” güvenlerini tamamen kazanmak amacıyla nihayetinde Almanlara sahih bilgiler iletir. 
Sonrasında İngilizler ona “Garbo” adını takar ve 1942'de gizlice Londra'ya götürülür. 

MI5'in kamuya açtığı belgelerde, Garbo'nun görevlerini izlemekten sorumlu ajan Tomas Harris'ın notlarını bulunmaktadır. Harris, bu çift taraflı casustan övgüyle bahseder: 


“Yalın ve canlı bir tarzı vardı, işinde çok marifetliydi ve çok gayret gösterirdi, tutkulu bir idealistti. Yalanlarını daha inandırıcı kılmak için turistik rehberler, İngiltere haritası ve eski tren saatleri gibi birçok kaynaktan istifade ederdi” 

Londra'daki yeni hayatından memnun olmayan eşi Araceli, İspanya'ya geri dönmek ister. Casusluk işleriyle son derece meşgul olan Garbo, evliliğini düşünmez olmuştur. “Madam G'nin Memleket Hasreti” başlıklı bir raporda Tomas Harris, Garbo'nun pek iç açıcı durumda olmayan evliliğini şöyle anlatır: 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“Karı, koca ve çocukları yüksek güvenlikli bir MI5 evinde kalıyordu. Araceli Gonzalez bu evde kendisini çok yalnız hissediyordu. İngiltere'nin havasından nefret ediyordu. İngiltere mutfağından tiksiniyor; çok fazla makarna ve patates, çok az balık oluşundan yakınıyordu. Bir türlü İngilizce öğrenemiyordu. Kocası Londrada diğer İspanyollarla tanışmasını istemiyor, çünkü işinden konuşacağından ve bunun da Alman İstihbarat Teşkilatı Abewehr'in kulağına gideceğinden çok korkuyordu. 
Ülkesine dönme ve özellikle de annesini görme arzusu bazen çok farklı davranmasına yol açıyordu. Durumu kötüye gidiyor, her geçen gün daha da umutsuzlaşıyor ve kocasını terk etmekle tehdit ediyordu. Tehditleri istediği etkiyi yaratmayınca memleketine özgürce geri dönebilmek için eşini mesleğini açığa çıkarmakla tehdit etmeye karar verdi” 

21 Haziran 1943'te Aracelli, eşini terk edip İspanyol Büyükelçiliği'ne giderek eşinin Franco Rejimi'ndeki faaliyetlerini ve kimliğini ifşa etmekle tehdit eder. Tomas Harris kamuya açılan notlarında Garbo'nun şanına yakışır bir şekilde karısını, yaptığı bir şeyden dolayı tutuklandığına inandırarak onu nasıl oyuna getirdiğini açıklar. Harris ayrıca Araceli'yi duygusal ve hassas biri olarak tanımlar. Bir MI5 ajanı “Araceli'yi mutfağında oturmuş ve gaz musluklarını sonuna kadar açmış” bir vaziyette bulur ve ardından kocasını ziyaret etmesi için özel bir sorgu karargâhına götürür. 

Araceli kocasının büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduguna farkına vararak özür diler ve Franco olayları konusunu açığa çıkarabilecek hiçbir şey yapmayacağı konusunda ajana söz verir. Kocası hapisten çıksın diye kimliğini hiçbir şekilde açığa çıkarmayacağını belgeleyen bir kâğıt bile imzalar. Garbo, büyük bir maharetle tasarlayıp yürüttüğü bu planla, belki de başa çıkılamayacak bir raddeye gidecek olan bir durumdan paçasını 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kurtarmıştır. Böylece hem gerçek kimliğinin açığa çıkmamasını sağlamış hem karısını yatıştırmış hem de çift taraflı casusluğa geri dönmüştür. 

Olayların devamı tarihe geçmeseydi bu karı koca arasındaki tartışma önemsiz addedilebilirdi. Garbo, Almanların uzun süredir yapılacağını bildiği (6 Haziran 1944 sabahın altısı) Normandiya Çıkarması hususunda Almanlara yanlış bilgi vermekle mükellefti. Çıkarmanın sabah saat altıda yapılacağını söyleyecekti, ancak Alman aracı casusa yapılacak bu çıkarmanın müttefiklerin Calais'ye yapacağı asıl çıkarmayı gizleyen büyük çaplı bir kurtarma harekâtı olduğunu belirtecektir. 

Adolf Hitler bizzat bu bilgiyi dikkate alarak 7. Panzer Tümeni'ni kuzeye göndermeye karar verir. Asıl savaşın burada gerçekleşeceğine ikna olmuştur. Bu esnada Amerikan Ordusu, Normandiya kıyılarını çoktan ele geçirmiştir bile. Amerikalılar, Almanya'nın Fransa işgalini adım adım püskürtür. Bu arada Garcia, 25 Kasım 1944'teki hizmetleri için İngiliz Şövalyelik Nişanı'yla ödüllendirilir. Birkaç ay sonra Almanlar, savaştaki hizmetlerinden dolayı kendisine Kırmızı Haç Nişanı'nı layık görür. 


Almanlar onun çifte taraflı casus olduğunu hiçbir zaman öğrenemez. Bir yıl evvelinde karısı kimliğini ifşa edebilmiş olsaydı işte bu İkinci Dünya Savaşı'nın akıbetini de değişebilirdi. 
Savaştan sonra M15, Garbo'yu Soğuk Savaş'ta da çift taraflı casus olarak kullanmayı düşünür. 

Gelgelelim çift taraflı bu casus, kendisine bir ölüm senaryosu uydurur ve Angola'ya kaçar. Yeni bir hayat kurmak üzere radarlara yakalanmadan Venezüella'ya göç eder. Büyük bir gizlilikle bir sahaf dükkânı işletir. Venezüella'da 1988'deki ölümünden evvel 1985 yılında akıl almaz hayat hikâyesini anlatan bir kitap yayımlar. 
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İngiliz tarihçi Christopher Andrew, Garcia'nın İkinci Dünya Savaşı'nın ve hatta belki de 20. yüzyılın en önemli çift taraflı casusu olarak görüldüğünü söyler. Evlilik meselesiyse, casus ve karısının savaşın hemen ardından kendisinden ayrılmasıyla son bulur. Garcia daha sonra Venezuela'da tekrar evlenir ve üç ço- 


cuğu olur. 
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MOSSAD'I ALT EDEN 
TÜRK KADIN İSTİHBARATÇI 


Yıl2014... 


Küresel baronların işaretiyle MOSSAD'ın kontrol ettiği özel bir merkez, Türkiye'ye beş kişilik bir suikast timi yollar. MOS-SAD tarafından, bu timin sınır geçişi için, yerel güçlere ait on iki kişilik bir ekip görevlendirilmiştir. Herşe büyük bir dikkat ve planlama dahilinde ilerlemektedir. 

Ancak, suikast timinin Türkiye'ye geçişini sağlayan on iki kişilik ekip, Türk istihbarat birimleri tarafından tespit edilir. 
Ekipten üç kişi sağ ele geçirilir, diğerleri ise öldürülür. 

Kısa bir süre sonra ise 10 Ağustos öncesi suikast için gelen beş kişilik timin tamamı yok edilir. Son olarak MOSSAD'ın bir yatla turist gibi Türkiye'ye gönderdiği son tim de şaşırtıcı biçimde deşifre olur. 

İsrail İstihbarat Teşkilatı MOSSAD'da bağlı birimlerin Türkiye üzerinde yürüttüğü kirli planları tek tek deşifre olurken, taşeron terör örgütlerinin kanlı planları da Türk birimler tarafından başarıyla bertaraf edilmiştir. 


Tüm bu gelişmeler üzerine MOSSAD'ın Tel Avivdeki merkezinde panik yaşanır. İsrail Gizli Servisi, Tel Aviv'de Türkiye adına çalışan bir ajan olduğunu düşünürken bu köstebeğin bulunması için alarma geçer. İsrail Gizli servisi içine girerek Türkiye adına ajanlık yapan kişinin İzmirli Musevi bir ailenin kızı 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olan Yasmin S. olduğu öğrenilir. Yasmin S. bir yıl önce, MOS-SAD ajanlarının arasına sızmıştır. MOSSAD, uzunca bir araştırmadan sonra, Türkiyedeki birçok Musevi ismi kullandığı gibi Yasmin'i de ajan olarak kullanmaya başlamıştır. Ancak genç kadın aslında bir vatanseverdir ve Türk birimlerince özel olarak eğitilmiştir. Çift taraflı ajanlığa başlayan Yasmin S. MOSSAD'ın kendisine bağlı özel birimi üzerinden, 10 Ağustos seçimleri öncesi yapacağı büyük eylemi, bu işi planlayanlardan birisi olan bir MOSSAD ajanından öğrenir ve bunu Türkiye'ye bildirir. Türk birimler de aldığı istihbarat doğrultusunda, planı hayata geçirecek ekibi yok eder. 


Bu olaydan yaklaşık 12 saat önce, Türk İstihbaratçısı olan Musevi asıllı Yasmin S. İsrailden kaçırılır ve kimliği değiştirilerek farklı bir ülkeye yerleştirilir. 


MOSSAD? dize getiren casus operasyonun ardından İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun MOSSAD Başkanı ve diger istihbarat yetkilileri ile acil toplantı yaptığı bilgileri sızmıştır. 
Söylenenlere göre Netanyahu toplantıda istihbarat yetkililerine “Bu başımıza gelen ikinci büyük felaket, bu skandalı derhal temizlememiz lazım” diye çıkışmış, İsrail istihbaratı ile devleti arasında atlatılması zaman alacak bir güven problemi oluşmuştur. 

MOSSAD bu olayın ardından kendi bünyesinde bulunan Türk vatandaşı Musevileri tek tek yeniden gözden geçirmeye başlar. Bir süre de olsa, at koşturdukları ülkelerde çalışmalarını yavaşlatırlar ve attıkları her adımda ava giderken avlanma ihtimalini dikkate almak zorunda kalırlar. 
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stihbarat, erkekler ile özdeşleşmiş olsa bile zamanla kadınla- 
| rın erkeklerden daha başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Çünkü 
kadınların cazibesi vardır. Bunu kullanmaktan da çekinmezler. 
Çünkü ülkelerinin kaderi söz konusudur. Kadınlar için bir tuzak yoktur ama erkekler için bal tuzağı (Honey Trap) vardır. Bu işin en iyisi olarak MOSSAD İstihbarat Teşkilatı gösterilir. Onu Sovyet İstihbarat Servisi KGB takip eder. 


Bu taktiğin başlangıç noktası ise Mata Hari kabul edilir. Gelin hep birlikte Mata Hari'nin hikayesini okuyalım. 
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Dansı tutku haline getiren Mata Hari, 7 Ağustos 1876 tarihinde kaynakların çoğuna göre Hollanda'da dünyaya gelir. Mata Hari'nin asıl adı Margaretha Geertruida Zelledir. (Mata Hari'nin ismi Malay dilinde şafağın gözü, Hint Dilinde şafağın gözbebeği anlamına gelir.) En bilinen hikayeye göre Mata Hari'nin babası tüccar, annesi güzel ve zengin bir kadındır. Mata Hari 18 yaşında bir öğretmen okuluna başlar. Burada fiziği ve hareketleri herkesi etkiler. Öyle ki okul müdürü Mata Hari'ye karşı büyük bir aşk besliyordur. Fakat Hari'nin tek dileği bir subayla evlenmektir. 


Evliliklerin gazeteye ilan vermekle başladığı dönemde Harinin gözüne bir ilan çarpar. Bu bir subayın ilanıdır. Mektuplaşmaların ardından Mata Hari'nin dileği kabul olmuştur. 1895 
yılında evlenirler. 1896 yılında ise Norman adını koydukları bir oğulları olur. Kendinden 20 yaş büyük subay eşiyle oradan oraya sürüklenir. Cava Adası'na (güneydoğu Asya'da bir ada) geldiklerinde içindeki dans tutkusu ortaya çıkmaya başlamıştır bile. 
Evliliğinde ise her şey normal gitmektedir. Öyle ki Marie Jeanne adını verdikleri bir çocukları daha oldur. 


Doğumundan bir süre sonra ise küçük oğulları Norman zehirlenerek ölür. Normal giden her şey bu olayla birlikte kötüye 
gitmeye başlamıştır. Çift 1902 yılında boşanır. Mata Hari 1903 
yılının sonlarına doğru Parise taşınır. Cava'da ortaya çıkan dans tutkusu burada can bulmaya başlar. 13 Mart 1905'te Mata Hari, Guimet Müzesi'nde düzenlenen ve seçkin davetlilerin olduğu bir topluluk karşısında Hintlerin mukaddes danslarını canlandırır. Mata Hari herkesin ilgisini çekmeyi başarır. Ama başka 
şehirden gelen bu kadın herkesi şüpheye düşürüyordur. 1912 
yılında ülkelerde casuslar artmaya başlamıştır. 


Casus olduğundan şüphe edilen Mata Hari, Fransa tarafından tutuklanır. Hiçbir delil bulunamayınca Fransa Mata Hari'yi sınır dışı etmek ister. Bunun üzerine Mata Hari bağlılığını 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göstermek için Almanlardan alacağı bilgileri Fransa'ya iletebileceğini söyler. Fransa, Mata Hari'ye güvenmiyordur ama teklifi kabul etmiş gibi görünür. Mata Hari'nin önce İspanya sonra İngiltere'ye gönderilmesine karar verilir fakat hepsi bir tuzaktır. 


İngiltere'ye ayak basar basmaz Gizli Haber Alma Teşkilatı tarafından İspanya'ya iade edilir. Fakat Madrid'de sadece güzelliği ve dansıyla değil aynı zamanda casus şüphesi ile gözler üzerindedir. Bunun üzerine Mata Hari Parise geri dönüp tekrardan dansına devam etme kararı alır. Yeniden Fransa'ya döner ancak Fransız cephesinde gerçekleşen tüm olumsuz olaylardan sorumlu tutulmaya başlanır. Tüm yenilgilerin suçu onun üzerine atılır ancak yine de Fransa ve Hollanda hükümetlerinde tanıdığı nüfuz sahibi kişilerin yardımlarıyla hazırlanan tuzaklardan kurtulmayı başarır. 


Hari o dönemde Fransız, İngiliz, Rus subay ve devlet adamlarından topladığı çok gizli askeri bilgileri, kızına yazılmış olarak görülen şifreli özel mektuplarla Paris'ten Almanlar'a ulaştırmaktadır. Denizcilik istihbarat başkanlarıyla toplantılara katıldığı Madrid'den Parise döndükten hemen sonra, 13 Şubat 1917'de tutuklanır. Yapılan araştırmalarda evinde bulunan ve Alman Gizli Servisi'nden aldığı doğrulanmasa da miktarı şüphe uyandıran 30.000 marklık senet başına bela açar. Bu parayla ilgili olarak mahkemeye “Hediye aldım.” açıklaması yapan Harinin savunması inandırıcı bulunmaz ve Fransızlar tarafından, istihbaratları 50.000 askerin ölümüne yol açtığı gerekçeçesiyle onu idama mahkum eder. 

Hari, ölümü beklerken bir yandan da gardiyanlar için dans eder, kaçmak için planlar yapar. Fakat kaçma planları gerçekleşmez. İdama giderken Hari, “Fransızlar beni öldürmekle ne kazanacaklar, savaşı mı kazanacaklar?” diye dert yanar. 
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Kurşuna dizilirken gözlerini bağlatmayarak bir cesaret ve soğukkanlılık örneği göstermiştir. 
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dolf Georgievich Tolkachev'in 6 Ocak 1927'de doğduğu 

Aktyubinsk'li Kazak kenti, gelecekteki casusu hatırlamıyordu. Zaten iki yaşındayken, ailesi onu tüm hayatı boyunca yaşadığı Moskova'ya taşınır. Bunun istisnası, Tolkachev'in Kharkov Politeknik Enstitüsü'nde okuduğu 1948-1954 yıllardır. Genç adam, radar alanında bir mühendis olur. Sovyet Devleti bu tür kadrolara değer verir ve aynı zamanda faaliyetlerini sıkı bir şekilde düzenler. 


Dağıtım listesindeki Tolkachev, Radyo Mühendisliği Araştırma Enstitüsü'ne gönderilir. Aktobe şehrinde uzun yıllar boyunca çalışmalarını sürdürür. Adolf Tolkachev, 1977'de, zaten 
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50 yaşındayken, bir Amerikan sakini ile ilk temasını kurmaya 
çalışır. Uzmanlık alanında Sovyet savunması ile ilgili önemli belgelere erişir. Yabancı istihbarat için böyle bir bilgi kaynağı çok değerlidir. Adolph Tolkachev, bulunduğu yerde CIA ile temasa geçmenin çok zor olduğunu anlamıştır. Elçilik yakınındaki CIA memurlarını aramaya başlar. İstihbaratın diplomatik koruma altında ajanları vardır. 


Adolf Tolkachev ilk notunu Amerikalılara araba sileceklerinin altına bırakır. Diplomatın arabasını anlamak kolaydır. 
CIA, isimsiz yazar tarafından bırakılan not hakkında şüphelenir. Yazar, önemli askeri belgelere erişimi olduğunu ve Amerikalılarla işbirliğine hazır olduğunu söyler. Ancak, istihbarat ilk nota inanmaz. Temasa geçmek için böyle bir girişim çok çaresiz görünüyordur. CIA, notun KGB tarafından yapılan bir karşı istihbarat sahteciliği olabileceğinden korkar. İlk başarısızlığa rağmen, Adolf Tolkachev ısrarcıdır. Birkaç hafta sonra başka bir not daha bırakır. Sovyet radar sisteminin bazı özellikleri hakkında zaten çok az bilgi içeriyordur. Bu, Amerikalıların henüz sahip olmadıkları bir erişim kaynağıdır. Bununla birlikte, bu makale CIA Stensfield Turner'ın başkanını ikna etmez. 


Tolkachev, eğer Gardner Hathaway'in girişimi olmasa yabancı istihbarat ile temasa geçemeyecektir. Hathaway, üstleri ile düşüncelerini paylaşmaz ve CIA için önemli bir bilgi kaynağını kaçıracağından korkar. Bu nedenle, başka bir notun ardından, isimsiz yazar tarafından sağlanan numarayı aramak için Langleydeki merkeze kategorik bir telgraf göndererek izin ister. Hathaway şanslıdır; ABD Savunma Bakanlığı, Sovyet radyo mühendisliği hakkında herhangi bir bilgiye olan ihtiyacını dile getirir. Amerikalı istihbaratçılar Tolkachev'i arar ve kendisine, Sovyet radarlarıyla ilgili bir soru listesi içeren bir paketi, Radyo Endüstrisi Enstitüsü yakınında bırakacaklarını söyler. Ajanlar 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arabasının pencerelerinden dikkatlice izlerler, zira orta yaşlı ve çirkin bir adam ayarlanan zamanda kendisi için tasarlanan paketi almıştır. Aradan bir hafta geçer. Anonim, tamamen aynı şekilde Amerikalılar cevaplarını bırakır. 


Elde edilen veriler CIA tarafından analiz edildiğinde, KGB tuzağının çok düşük bir ihtimal olduğu kanısına varır. Radarlar hakkındaki yeni bilgiler o kadar değerli ve önemlidir ki “komite üyeleri” düşman casus ağını tanımlamak için asla bu bilgilerle riske girmez. 


1979'un başlarında, Tolkachev nihayet bir Amerikan ajanı ile bir araya gelir. Yeni basılan CIA ajan kimliği olan “Küre” kod adlı kimliğini alır. Bu takma ad seçilir, çinkü mektuptaki adam, alt yarımkürede bir hedef imha sisteminin geliştirilmesi hakkında bilgileri vermiştir. Tolkachev ayrıca, yakında yüksek hızlı radar olan MİG-25 isimli en yeni radarın çizimlerini ileteceğini söyler. Gönüllü ajan Küre'nin bilgi aktardığı sistemin de- geri muazzamdır. Böyle bir Sovyet radarı, uçağın alçaktan uçan ekipmanlarını ve düşmanın füzelerini takip etmesine izin vermektedir. Şimdiye kadar gelişmiş en iyi sistemdir. Eski Sovyet radarının kötü oluşu, Amerikalılara düşük irtifa bombardımanlarını ve düşman teçhizatının gözünden kaçan gelişmiş seyir füzelerini etkin bir şekilde kullanma imkanı vermiştir. 


İlginç bir şekilde, ilk mektuplarından birinde Tolkachev, CIA ile çalışmak için uzun vadeli bir plan belirler. 12 yıl boyunca gizli belgeleri aktarmak ister. Tüm iş yedi aşamaya ayrılır. Tolkachev ne tür kağıtları ve ne zaman irtibatını vereceğini ayrıntılı olarak açıklar. Küre'nin planı niyetinin ciddiyetini gösteriyordur. Mühendis uzun zamandır Amerikalılarla ilk temas için hazırlanıyordur. Sovyetler Birliği'ne şimdiye kadarki en büyük hasarı vereceğini söyler. 
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İstihbarat uzmanları, Tolkachev'in Amerika'da bulunan varlığını tarihteki en değerli CLA ajanı olduğunu düşünmektedirler. Amerikalıların çok büyük miktarda para yardımı yapması Küre'nin ilettiği belgelerin önemini ortaya çıkartıyordur. CIA ile işbirliği yapan Tolkachev, nakit Sovyet ruble olarak çok fazla para alır. Ek olarak, ABD bankasında kendi adına yaklaşık iki milyon dolar biriken bir hesap açılır (ajanın denizaşırı ülkeden kaçmasına yardımcı olmak amacıyla). Normal bir insan hayatı ölçeğinde bu rakamlar çok büyük bir miktardır. Bununla birlikte, ABD askeri bütçesi için, gelecek yıllarda Sovyet uçaklarıyla yapılan bir silahlı yarışta harcanabilecek parayla karşılaştırıldığında çok küçük kalmakatdır. 


SSCB ile ABD arasındaki savaş gerçekleşmemiş olsa da Pentagon'un radarlar ve uçaklar hakkındaki verileri Ortadoğu'da yararlı olur. Amerikalılar, 80'lerde ordularında Sovyet teçhizatı bulunan Araplarla savaşan İsraillilerle değerli sırlarını paylaşır. 
Stratejik öneme sahip bilgileri aldıktan sonra, İsrail hava savunma sistemleri, Arapların SSCBden aldığı uçakları zorluk çekmeden düşürmeye başlar. 


Tolkachev, Amerikalılardan gelen parayı çok fazla harcayamayacağını anlar (Yaklaşık 789 bin nakit ruble almasına rağmen). Çok fazla pahalı bir şekilde yaşamak tehlikelidir. KGB'nin dikkatini çekebilir. Bu nedenle, Tolkachev oldukça mütevazı bir yaşam tarzı seçer. Kendi arabası ve bir daçası vardır (kır evi), ama bunların hepsi bilimsel araştırma enstitüsündeki yüksek statüsünden dolayıdır. CLAden büyük miktarda nakit akışı yaşanır. 

Ajanların başarısızlığına en çok sebep olan şey nakittir. Para insanı sarhoş eder ve dikkatsizliğe yol açar. Ek olarak, paraları Moskova'da açık bir şekilde harcamak, kolay şey değildir. Tolkachev, verdiği bilgiler karşılığında artık nakit almak istemez. 
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Adolf Tolkachev'in oğlu (80'li yılların başında bir gençti), SSCB'de kayıtlarını bulmak oldukça zor olan batı müziğini seviyordur. Tolkachev istihbaratçılardan Rock and roll kasetlerini ister ve isteği yerine getirilir. Tolkachev ayrıca bilgi karşılığında nadir bulunan kitapları, uyuşturucuları, ithal jiletleri de ister. 
Olası bir KGB baskınında kullanmak için Amerikalılardan zehirli bir kapsül ister. CIA zehir vermeyi reddeder. 1980'de John Gilscher (Tolkachev ile bağlantıya geçen istihbaratçı) yeni bir randevu alır ve Moskova'dan ayrılır. Bununla birlikte, Tolkachev CIA ile işbirliğine devam eder. Fakat yeni irtibatla son derece şanssızdır. Onunla ilgilenen yeni kişi Edward Lee Howarddır. 
1983 yılında, bir yalan testinden sonra CIA, özel hizmetlerde 
çalışmaya başlamadan önce uyuşturucu kullandığını tespit eder. 
Howard görevden alınır. Bunun üzerine Howard, KGB ile temasa geçer ve Komite'ye Amerikalılar için çalışan birçok casusun ismini verir. Adolf Tolkachev de bunların arasındadır. 

Haziran 1985'te gözaltına alınır. ClAdan zehir alamayan Tolkachev intihar edemez. Tutuklanarak mahkemeye sevk edilir. Affedilmesi için hemen her şeyi itiraf eder, lakin bir yılın sonunda mahkeme tarafından “Anavatana İhanet” suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılır. 


24 Eylül 1986'da idam edilir. 


LE) 


VANUNU OLAYI 


anunu olayı istihbarat tarihinin milatlarından olarak ni-V telendirilmektedir. Kayıtlara göre Mordechai Vanunu, 1976-85 yılları arasında İsrail'in Necef çölündeki Dimona Nükleer Araştırma Merkezi'nde teknisyendir. Dimonadaki nükleer tesisleri, Sunday Times'a ifşa eden Vanunu Londra'da güzel Cindy'le tanır. İki sevgili hafta sonu tatili için Roma'ya uçar. Vanunu, Romada MOSSAD Katsaları'nca (İsrail MOSSAD örgütünün saha ajanlarına verilen ismidir.) paketlenip yargılanmak üzere İsraile geri verilir. 

Kod adı Cindy olan Cheryl Ben Tov, MOSSAD Katsa subaylarından bir alt seviyede bulunan Bat-Leveyha ajanıdır. 
MOSSAD, Cherylı operasyonda kullanmak üzere Tel Avivde değişik güvenli evlerde haftalarca eğitip bir sürü testlerden geçirmiştir. Yaşadıklarını kocasına bile anlatmaması gerektiği söylenir. Öğrendikleri arasında araba çalma, sarhoş rolü yapma ve erkeklerle sohbet, onların kalbini çalma ilk sıradadır. MOSSAD eğitmenleri Cheryla cinsel tecrübeleri ile ilgili mahrem sorular da sorarlar. Örneğin bir soruyu “Görev gereği yatabilirim” diye cevaplar Cheryl. Erkeklerin aklını nasıl baştan alacağını da öğrenir. Sonrasında bir maske hikâyesi hazırlanır. Görevi, Vanunu'yu Roma'ya götürmektir. 

Maske hikâyesine göre Cheryl'ın Roma'da kız kardeşi vardır. 
Vanunu'yu İngiltere'nin dışına çıkartmak, Cheryl'ın yeteneğine 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kalıyordur. Cheryl 23 Ekim 1986 günü daha önce Londra'ya gitmiş olan MOSSAD ekibine katılır. Cindy Johnson adını kullanarak Londra'da Strand Palace'da bir odaya yerleşir. MOSSAD psikologları, Vanunu'nun küçücük Beersheba kasabasında yalnızlığını ve bir kadınla birlikteliğe hasret olduğunu önceden tahmin etmişlerdir. Cheryl, Vanunu ile tanıştı ve bir müddet sonra onu Roma'ya gitmeye razı eder. Roma'ya gittiklerinde evde onları üç MOSSAD Katsası bekliyordur. Operasyon başarı ile sonuçlanır. 
Vanunu paketlenir ve uçakla İsraile kaçırılır (1986). Vanunu'yu İsrail'de gizlice yargılalarlar. Vanunu gizli devlet sırlarını açıklamak ve casusluk suçlarından 18 yıl hapis ceza alır. 
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MISIR VE İSRAİL TARAFINDAN ULUSAL 
KAHRAMAN OLARAK GÖRÜLEN 
İSTİHBARATÇI 


şref Mervan, ölümünden önce ülkesinin ileri gelenleri tarafından 1973 Arap-İsrail savaşında MOSSAD ajanlığı yapmakla suçlanır. Vefat ettiğinde 63 yaşında olan Mervan ile ilgili ajanlık suçlaması ilk olarak Harold Bloom'un “Yıkımın Arifesinde (Eve of Destruction) adlı kitabında ortaya atılır. Kitapta Mervan'ın 1973'teki Arap-İsrail savaşındaki etkisine dair ayrıntılı iddialar yer aır. Daha sonra Netflix'teki “The Angel” filmine konu olur. 

Film, İsrailli yazar Uri Bar-Joseph'in “The Angel: The Egyptian Spy Who Saved Israel” isimli romanından uyarlanmıştır. 
Buradan anlayacağımız şey, istihbarat teşkilatlarının tarihine dönük anlatılanların bir kısmı gerçekse de bir kısmı palavradır. 
Kendi reklamlarını yapmak isteyen istihbarat servisleri, bazen kitap yazdırırlar, bazen film çektirirler. Bu konuda en öne çıkan servis MOSSAD dır. 


İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın dört bir yanına dagılan Nazi cellatlarını bulmada başarılı olmuştur ama dünyanın her yerinde abartıldığı kadar kesin bir başarısı yoktur. Genelde geçmişe dair anlatılan konular yabancı istihbarat servislerinin başarılarına dairdir. Hiç kimse MOSSAD, CIA, BND, M6 gibi kurumların façasını çizen olayları gün yüzüne çıkarmazlar. 


Bu alanda önemli bir örnek İsrail'le Mısır arasındaki ilişkidir. 1967'de Mısır'ın Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır, İsrail'e meydan okur. Arap coğrafyasında Nasır efsanesi yayılmaktadır. 
Olası bir Mısır-İsrail savaşında ne olacağını kestirmek kolay değildir. Nasır'a göre İsrail'i halletmeleri an meselesidir. Kazın ayağı pek öyle değildir. Batılı güçler 1967'deki savaştan önce bu çatışmanın hangi tarafının daha güçlü olduğu konusunda hiçbir tereddüt taşımamaktadır. ABD Genelkurmay Başkanı o sıralarda “Önümüzdeki beş yıl içinde hiçbir Arap ittifakı askeri olarak İsrail ile başedemez” demiştir. 

İngiltere'nin Tel Avivdeki savunma ataşesi, 1967 yılında İsrail ordusu hakkında hazırladığı raporda “Komuta, eğitim, techizat ve güç bakımından İsrail ordusu savaşa her zamankinden daha hazır. İyi eğitilmiş, dayanıklı ve kendine güvenli İsrail 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askeri, güçlü bir savaş azmine sahip ve ülkesini savunmak için seve seve savaşa gider. demektedir. 


Sonunda savaş çıkar ve 6 gün içinde İsrail, Mısır'ı ve Suriye'yi ağır hezimete uğratır. Hatta Golan Tepeleri'ni bile ele geçirir. Filistinliler şaşkınlık içerisinde, “Mısır ordusu nerede?” diye sorarlar. İşte bu savaştan sonra başka gelişmeler olur. Cemal Abdül Nasır'ın damadı Eşref Mervan devreye girer. Cemal Abdülnasır'ın MOSSAD ajanlığıyla suçlanan damadı, aynı zamanda Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın hem özel danışmanı hem de sırdaşıdır. 

İddiaya göre kayınpederiyle arası iyi değildir. Çok kumar oynadığı ve gece hayatına da düşkün olduğu için paraya ihtiyacı vardır. MOSSAD onun bu açığını yakalamış ve kendine ajan yapmıştır. Diğer iddiaya göre bizzat kayınpederi tarafından MOSSAD ajanı gibi görünüp İsraile çalışacaktır. Gerçek bağlı olduğu yer ise Mısır olacaktır. Eşref Mervan hakkında anlatılanlar İsrail menşeli kaynaklardan gelmektedir. 


İsrai'in Mervandan öğrenmek istediği Mısırın yeniden kendilerine saldırıp saldırmayacağıdır. Eşref Mervan iki defa; biri 1969, diğeri 1970 olmak üzere İsraile yanlış istihbarat vermiştir. Her yanlış istihbarat, yani Mısır saldıracak demek İsrail'e ağır ekonomik darbedir. Çünkü savaş çağrısıyla ve askere çağrılanlardan dolayı hayat durmaktadır. Aralarda İsraile güvenilir bilgi de verir Eşref Mervan. Çift taraflı ajandır kendisi. Kod adı Angel (Melek)tir. Verdiği bilgilerden iyi para kazanmıştır. 
1973'te bu kez doğru bilgi vermiştir. Mısır-İsrail savaşı çıkmıştır. 
İsraillilerin Yom Kippur Savaşı olarak adlandırdıkları 1973'teki Arap-İsrail Savaşı'nda “Kim kazandı, kim kaybetti?” sorusu hep 


sorulmuştur. 
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“Orta Doğu'yu Değiştiren Destansı Çarpışma” adlı kitabın yazarı Abraham Rabinoviçe göre bu savaş her tarafa da bir kazanç sağlamamıştır: 


“Savaşı kim kazandı? Mısır kazandı, aynı zamanda İsrail kazandı. Her iki taraf da eşit ölçüde. Mısır erken zaferle topraklarını ancak daha da önemlisi saygınlığını, Arap dünyası içindeki saygınlığını geri kazandı. İsrail ise en büyük Arap ülkesiyle barış imzalayarak hayal edebileceğinin bile ötesinde büyük siyasi bir başarı elde etti” 


Mısır ve Suriye'nin diğer Arap ülkelerinin desteğiyle İsraile Yahudilerin en büyük dini bayramlarından olan Yom Kippur Günü'nde saldırmasıyla başlayan savaş, Camp David Anlaşması'yla sona ermiş, anlaşmaya göre Mısır, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda İsraillilere kaybedilen Sina Yarımadası'ndaki topraklarını geri almıştır. 


Eşref Mervan, 2007 yılında balkondan düşerek yaşamını yitirmiştir. Abdunnasır'ın Londrada meçhul bir biçimde balkondan düşerek vefat eden damadı Eşref Mervan meselesi de içinden çıkılmayana meselelerden biridir. Mısır basını Nasır'ın damadı Eşref Mervan'ın Robert Maxwell olayında olduğu gibi MOSSAD tarafından ortadan kaldırıldığı tezine ağırlık vermektedir. 2007 yılının Haziran ayında Londra'daki lüks dairesinin beşinci katındaki balkondan düşerek ölen Mısır'ın eski lideri Cemal Abdülnasır'ın damadı, milyarder silah tüccarı Eşref Mervan'ın ölmediği aksine öldürüldüğü ileri sürülmektedir. Hem de farklı kesimler tarafından... 


Öldürülme ihtimali yüksek olmakla birlikte kimin öldürdüğü ise sırdır. Mübarek, hatıratında Eşref Mervan'ın Kaddafi 
tarafından öldürülebileceğini ileri sürmektedir. Mervan'ın 40 
yıllık karısı Muna Nasır ise eşi Eşref Mervan'ın MOSSAD tarafından öldürüldüğüne inanmaktadır. 
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Mübarek notlarında, Libyalı muhalif Mansur El-Kahya, Lübnanlı Şii lider Musa Es Sadr, eski cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır'ın kızının eşi Eşref Mervan suikastlarında Kaddafi'nin parmağı olabileceğini ileri sürmektedir. Galiba Mübarek bu taktiği veya tekniği istihbaratında çalıştırdığı sorgucularından öğrenmiş olmalıdır. Fail-i meçhullerin tamamını Kaddafi üzerine yıkmaktadır. 


Eşref Mervan, Mübareke göre neden MOSSAD değil de Kaddafi tarafından öldürülmüştür? Böylece Mübarek İsrail'i ticari olarak kayırmasından sonra bir de MOSSAD'ı da korumuş olmuyor mu? Kaddafi ihtimali göz ardı edilmese bile bu cinayette- şayet cinayet ise- iki olağan zanlıdan birisi Mısır rejimi, diğeri de İsrail'dir. Nitekim Mervan olayı yüzünden İsrail'de güç merkezleri birbirine girmiştir. Eşref Mervan olayı MOSSAD ile İsrail Askeri İstihbarat Teşkilatını birbirine düşürmüştür. 


MOSSAD eski Şefi Zamir, bu olay sonrası İsrail askeri istihbaratını suçlamış ve Eşref Mervan'ın “Babil” kod adıyla İsrail'e çalışan bir casus olduğunu deşifre ettiğini iddia etmiştir. Dava- da, “Babil'in 1969 senesinde Mısır'ın İsraile saldıracağı bilgisini veren çok önemli bir ajan olduğu da özellikle belirtilmiştir. Eski askeri istihbarat şefi Zaira ise “Babil'i deşifre etmediğini savunmuştur. Zaira'ya göre, aynı zamanda eski Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdunnasır'ın damadı da olan Eşref Mervan, hem İsrail hem de Mısır istihbaratı için çalışmaktadır. İstihbarat alanında Mısırlılar Refet el Heccan ya da gerçek adıyla Refet Cemmal ile övünürken İsrailliler de Nasır'ın damadı Eşref Mervan'ı devşirmekle övünebilirler. Mısır'da Refet Heccan (Raafat Al-Haggan) olarak bilinen Refet Cemmal, İsrail'de Jack Beton kimliğiyle yaşamış ve 17 yıl boyunca Mısır'a gizli bilgiler sızdırmıştır. Zamanla Mısır'ın milli kahramanı haline gelmiş ve hakkında filmler çevrilmiştir. Bir anlamda Elie Cohen'in karşılığı sayılabilir. 
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Ama onun gibi enselenmemiştir. Bununla birlikte Mısırlıların abartma huyu veya psikolojik savaştaki maharetleri nedeniyle Refet Heccan'ın casuslar alemindeki gerçek değerini bilmek kolay değildir. 

Tekrar Eşref Mervana dönecek olursak; kim vurduya gitmiştir. Sahip olduğu kritik bilgiler nedeniyle birileri için tehlike arzetmiş ve istihbarat dünyasına mahsus olan cinayet tarzıyla yağdan kıl çeker gibi naçiz bedeninden kurtulmuşlardır. Böylece belki tehlikeli sırlarından bazılarını da ifşa edemeden beraberinde götürmüştür. 

Ve başka bir geçek daha: İster Mübarek rejimi, ister MOS-SAD öldürsün ne değişir ki? Onlar zamanla iç içe geçmişlerdir. 
Yedikleri içtikleri bile ayrı gitmemektedir. Onlar karşıt güçler veya rakipler değil, sadece kimin eli kimin cebinde olduğu belli olmayan geniş kozmopolit dünyanın üyeleridir. Mervan çıkarların kesiştiği veya ayrıldığı için, istihbarat aleminin karanlık dehlizlerinde pişirilen bir suikast planıyla ortadan kaldırılmış olmalıdır. Burada Nasır'ın kızı, kendilerini aklamak için ideolojik ayrılıktan medet umarak MOSSAD'a işaret etmektedir. Kazın ayağı öyle de olmayabilir. Belki de çıkar çarklarının içindeki çapraz ilişkilerin kurbanı olmuştur. 


Kim bilir! 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN ÖNEMLİ 
İSTİHBARATÇISI ÇİÇERO 


ir önceki hikayede İstihbarat teşkilatları kendi reklamlarını B yaptırmak isterse bazen kitap yazdırırlar bazen film çektirirler demiştim. Emekli Milli İstihbarat Teşkilatı mensubundan İstanbul'da aldığım istihbarat uzmanlığı eğitiminde konu istihbaratçılığa ve istihbarata olan ilgiyi artırmak için Türk istihbaratının neden bir şeyler yapmadığına gelmişti. Salonda yaklaşık 
20 kişi bulunuyorduk ve bir anda tartışma alevlendi, adeta bir 
savaşın ortasında kalmıştım. Herkes çok kültürlü ve bilgili olduğu için henüz onyedi yaşında olan ben susmayı tercih etmiştim. 
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Fakat oda bir anda ikiye bölündü bir taraf istihbarat teşkilatlarının kendi reklamını yapmaması gerektiğini savunurken, diğer taraf bunun teşvik edilmesini savunuyordu. 


Nihayet ortalık sakinleşti lakin fikir ayrılıkları devam ediyordu. Emekli Milli İstihbarat mensubu eğitimcimiz aslında bunların teşvik edilmesi gerektiğini söyleyerek tartışmaya son noktayı koymuştu. Eğitim bitti ve İstanbul sokaklarında gezerken yol kenarlarına asılan reklam afişleri dikkatimi çekmişti. Afişlerde “Yüzyılın En Büyük Casusluk Hikayesi ÇİÇERO” yazıyordu. Kayseri'ye döner dönmez sinemaya giderek o afişte görmüş olduğum filmi izledim. Çok etkilenmiştim. İşte size bugün Çiçero'nun hikayesini anlatacağım. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar ve İngilizlerin büyük baskılarına rağmen tarafsız kalan Türkiye, istihbarat örgütlerinin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri ülkelerden biri olmuştur. 1943 yılında “Çiçero” kod adlı bir ajan, İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirebilecek çok değerli ve gizli bilgileri Almanlara sızdırmıştır. “Çiçero” kodlu bu ajan, 1904 Priştine doğumlu İlyas (Elyesa) Baznadır. 


Osmanlı İmparatorluğu topraklarını kaybettikçe en son olarak ailesi ile İstanbul'a gelirler. Askerlik hizmetinin bir bölümünü Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ün yanında yapmıştır. Bu delil onun Türk istihbaratına çalıştığının en büyük kanıtların- dan biridir. Hırsızlık, askeri mala zarar verme ve firar gibi bazı suçlara karıştığı bilinmektedir. İşlemiş olduğu suçlar nedeniyle Fransız savaş mahkemesi tarafından üç yıl hapse mahküm edilir ve daha sonra Fransızca da öğreneceği yer olan Fransa'ya gönderilir. Askerlikten terhis olduktan sonra ticarete atılsa da başarılı olamaz. İlyas Bazna, Fransada öğrenmiş olduğu bu dil sayesinde ilk olarak Ankarada Yugoslavya Krallığı'nın büyükelçisinin, 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daha sonra da Almanya büyükelçilik müsteşarının uşaklığını yapar. 

Almanya büyükelçiliğinde çalışırken müsteşarın mektuplarını okurken yakalanması işinden olmasına neden oldu. 
Ve tarihler Eylül 1943'ü gösterdiğinde de Britanya'nın Ankara büyükelçisi Hugge Knatchbull-Hugessen'in uşaklığını yapmak üzere Britanya elçiliğine giriş yapar. Güzel sesi ve operaya olan tutkusu nedeniyle kısa sürede büyükelçi ile yakınlaşan Bazna, elçilik banyosunda bir yandan büyükelçinin sırtını ovarken, bir yandan da elçiye opera aryaları söyleyecek derecede yakınlaşır. 


Britanya büyükelçisi ve istihbarat üyelerine göre Bazna aptal, saf ve İngilizce bilmeyen kendi halinde bir uşaktır. Lakin Bazna, Arnavut asıllı Türk casustur. Babasının ölümünden sorumlu tuttuğu İngilizlerden nefret etmesi, parasal kazanç arzusu ve hep bir operacı olmak istemesine rağmen Tl. Dünya Savaşı esnasında Ankarada çeşitli büyükelçiliklerde uşaklık yapıyor olması casusluk yapmaya başlamasına önayak olur. Bu düşünceler altında İngilizler'in önemli bilgi ve belgelerini Almanlar'a satma kararı alır. 


Kafasındaki planı uygulamak içinse 26 Ekim 1943 tarihinde Alman istihbaratının önemli adamlarından olan Ludwig Moyzisch'le iletişime geçer. Belge başına 20.000 Sterlin verildiği takdirde casusluk yapabileceği teklifinde bulunur. Berlin'e onaya gönderilen casusluk faaliyeti için 29 Ekim 1943 tarihinde onay gelir. Ancak iddialara göre Almanlar, İlyas Bazna'ya ilk etapta güvenmemiş ve gönderdiği belgeleri dikkate almamıştır. 


Bunun en önemli örneği Normandiya çıkarmasıdır. Nazi Almanyası Dışişleri Bakanı Ribbentrop, Bazna'nın ikili oynayan bir İngiliz ajanı olduğunu düşünmektedir. 1943 yılında Bazna'nın ulaştırdığı bilgilerle dolu olan konferans salonunda konuşan Hitler, “Müttefik kuvvetler batıdan değil, Balkanlar'dan 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ya da Norveç tarafından saldırıya geçecek: demektedir. Öyle ki, müttefik kuvvetler tarafından Sofya'nın bombardımana tutulacağını söyleyen Bazna'ya inanmayan Almanlar, büyük bir hezimete uğramış ve ciddi kayıplar vermiştir. 


Bazna'nın sözleri ciddiye alınsaydı Almanya bu kadar büyük kayıp vermeyecektir. Bazna'nın Normandiya Çıkarması hakkında gönderdiği belgeleri dikkate almayan Almanlar, belgelerin doğru çıkmasının ve çıkarma sonucunda büyük kayıplar vermelerinin bir sonucu olarak onu yani Çiçero'yu dikkate almaya başlarlar. 1943 yılından itibaren fotoğraflarını çektiği gizli belgelerin örneklerini Almanya büyükelçiliğine teslim etmeye başladığı bilinmektedir. 


Kısa bir süre ücretli bir Alman ajanı haline gelmiş ve Alman istihbarat servislerince kendisine “Çiçero” kod adı verilmiştir. Müttefiklerce düzenlenen uluslararası toplantılar ve bazı bombardıman planları hakkında önemli bilgiler aktarmıştır. 
2. Dünya Savaşı boyunca Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Menemencioğlu'nun politikası ise savaşa katılmama yönündedir. Fakat müttefik kuvvetlerin yanı sıra, Almanya da Türkiye'nin kendi saflarında savaşa katılması için baskılarda bulunmaktadır. 


Bazna'nın uçurduğu bilgilere göre Türkiye müttefik kuvvetlere yardım etmektedir. Bu belgelerde Türkiye'nin müttefik kuvvetler yanında savaşa katılması için gerçekleştirilen Kahire ve Tahran Konferansı'nın içeriği, hem de sonuçları bulunmaktadır. 
Müttefik kuvvetlerin Türkiye üzerinde gerçekleştirdiği baskılar, Britanya askerlerinin Ege'de gerçekleştirdiği operasyonlar ve Türkiye üzerinden Sovyetlere ulaştırılan silahlar artık güvenilir bir ajan olan Bazna tarafından iletildiği için tamamen gerçektir. 
Ulaştırılan belgelerin gerçekliği konusunda akıllarında en ufak bir şüphe kalmayan Almanlar, Türkiye'ye sert bir nota vererek 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öfkesini dile getirir. Verilen bu nota müttefik kuvvetlerde derin bir sessizliğe sebep olmuştur. 

ABD, Sovyet ve hatta İngiliz istihbaratı bile İngiliz elçiliğinde sızıntı olduğunu düşünmektedir. Bütün bu dönem boyunca Ankaradaki İngiliz istihbarat görevleri, Çiçero'nun İngilizce anlamadığını zannetmekte, kendisini casusluğundan şüphelenilmeyecek biri olarak görmektedir. Fakat Bazna, Alman elçiliğinde sekreterlik görevi yapan Lena Kapp'ın Amerikan ajanı çıkmasıyla iyice gerilmiştir. Alman elçiliğinde Çiçero diye bilinen Bazna için Kapp şunları söylemiştir: 

“İngiliz elçiliğinde Çiçero diye birisi var, bizim elçiliği aradığı an büyük hareketlilik başlıyor ve düşük rütbeliler odadan çıkarılıyordu” 


Çiçero, yaklaşık altı ay süren casusluğu sırasında dört yüzün üzerinde gizli belgenin fotoğrafını Almanlara satarak, yaklaşık 300.000 pound para kazanmıştır. Kendisi için yaklaşan büyük tehlikenin farkına varan ve Almanlar tarafından uyarılan Bazna, nam-ı diğer Çiçero, casusluk faaliyetinden kazandığı 300.000 Sterlinlik servetini de alıp Arjantine kaçar. Kaçışından sonra Çiçero'nun İlyas Bazna olduğunu anlayan İngilizler büyük şok içindedir. Hatta İngiliz büyükelçi Hugesson “O ajan olamaz, bir kere çok aptal, ikincisi bir kelime dahi İngilizce bilmiyor? diyerek Bazna'yı savunmaktadır. 

Arjantin'de büyük servetiyle lüks bir hayat yaşayacağını düşünen Çiçero burada büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalmıştır. Çiçero'nun sızdırdığı tüm bu değerli bilgiler karşılığında Almanlardan aldığı 300.000 sterlin sahte çıkmıştır. Yani Türk Ajan Çiçero Almanlar tarafından dolandırılmıştır. Paraların sahte çıkması nedeniyle Almanya'yı savaş sonrasında mahkemeye veren Bazna, bu davayı kazanmıştır. Ancak aldığı tazminat çok düşük bir miktardadır. 1960'larda ise I was Cicero 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(Ben Çiçero'ydum) adıyla bir kitap yazarak, bu casusluk faaliyeti sırasında yaşadığı anılar sayesinde az da olsa bir miktar para kazanmayı başarmıştır. İlyas Bazna, 1970 yılında Almanya'ya gittiği ve 66 yaşında yoksul bir gece bekçisi olarak hayata veda ettiği bilinmektedir. 


Dünyada sadece bir Türk 2. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirebilmiştir. Son verdiği istihbarat ile Almanların savaşı kaybetmelerine neden olmuştur. Tüm bu görevlerin ona Mayıs 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildiği iddia edilmektedir. Mustafa Kemal, ileri görüşlülüğü sayesinde Türkiye'nin istihbarat teşkilatı olan Milli Muhaberat Teşkilatına emir vererek gelecek yıllarda Hitler'in savaş çıkartabileceğini ve Cumhuriyetimizi bu kirli savaştan uzak tutmak için elinizden gelen her şeyi yapmak zorunda olduğumuzu ilettiği de iddialar arasındadır. 


MİT'in resmi internet sitesinde yer alan ve Dr. Erdal İlter tarafından yazılan “Milli İstihbarat Teşkilatı Tarihçesi” isimli kitapta; “Özveri ve vatan sevgisi ile dolu olarak, çok sınırlı teknik ve parasal imkânlarla görev yapan MAH'ın Kontr Espiyonaj unsurları, bu dönemde hayati değerdeki bilgi, belgeve manevra olanaklarını siyasi iktidara sunarak Türkiye'nin savaşa sokulmamasında etkin rol oynamışlardır. Başka bir ifadeyle, Kontr Espiyonaj unsurlarının operasyonel zekâ ve yönlendirmelerinin, dönemin siyasi konjonktür ve MAH'ın yapısal tablosuna göre çok önde ve ileri bir seviyede olduğu görülmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak, Çiçero (İlyas Bazna)'nun çok taraflı ve maksatlı arayışlarının, bu operasyonel zekâ ile ortaya çıkarılması ve entelijans konusunda önemli sonuçların alınması gösterilebilir.” 
sözleriyle Bazna anılmaktadır. 
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1964 YILINDA ADINA KANUN ÇIKARILAN 
EFSANE TÜRK İSTİHBARATÇISI: 
İNGİLİZ KEMAL 


hmet Esat, 1892'de Cerrahpaşa'nın Altımermer semtin- 

de doğar. Babası Evkaf Nezareti Varidat Kalemi Müdürrü Mehmet Reşit Beydir. Annesi ise, Sıdıka Hanımdır. Henüz 
5 yaşındayken babası ölmüştür. Cüretkâr, gözüpek ve kuvvetli 
bir çocuktur. Gerçek ismi Ahmet Esat Tomruk'tur. Galatasaray Lisesinde okurken, hobi olarak kartpostallara ilgi duymaya başlamıştır. Fransızcasını geliştirmek için Yurtdışından edindiği 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Fransız arkadaşlarıyla mektuplaşmaya başlamıştır. Yurtdışından sık sık mektupların gelmesi üzerine hafiyeler tarafından takibe alınmıştır. Hatta bir ara 16 yaşındayken tutuklanıp Yıldız sarayı- na götürülmüştür, daha sonra da serbest bırakılmıştır. 


Ahmet Esat, 1938'de İstanbul limanında içini merak ettiği için bindiği gemide iki gün sonra tayfalarca bulunup geminin kaptanına teslim edilmiştir. İngiliz kaptanın bu kaçak yolcuya, bu küçük Osmanlı çocuğuna hemen kanı kaynamış ve Londra'ya döndüğünde onu da yanına almıştır. Erkek evlat hasreti çeken kaptan ve eşi, küçük Esat'a senelerce anne-babalık yapmışlardır. 
Esat çok kısa sürede İngilizceyi öğrenmiş ve Navy College'de okumuştur. Bir puslu Londra gününde, okulun serseri çetesi ile başı derde girmiş, ancak çete liderini attığı tek yumrukla bayıltmış ve bu duruma şahit olan bir öğretmen tarafından bileğinden tutulduğu gibi müdürün odasına çıkartılmıştır. Kendini savunmak için vurduğunu anlatmaya çalışmış fakat bir süre sonra müdür ve öğretmenin konuşmasından kendisine ceza vermek gibi bir niyetleri olmadığını anlamış ve esas amaçlarının âz önce tek yumrukta yere serdiği çete reisi gibi onu da boks takımına almak olduklarını anlamıştır. Nitekim tek yumrukta nakavt ettiği çocuk o dönemin liseler arası boks şampiyonudur. 


Birinci Dünya Savaşı başlayınca 1914'te vurduğunu deviren, şampiyon bir boksör olarak İstanbul'a döner. Topçu teğmeni olarak askere alınır. İttihatçıların istihbarat kuruluşu olan Teşkilat-ı Mahsusaya girer. İttihatçı Kara Kemal ile Dramalı Rıza'dan gizli teşkilat ve çetecilik öğrenir. Çanakkale cephesinde, ünlü İngiliz casusu Lawrence'i izler. Kutulammare'de tutsak edilen İngiliz General Towshend'in yanına hapsedilir. Böylece ondan bilgi almak için çalışır. 1918 işgal İstanbul'unda zamanını Beyoğlu'ndaki boks kulübünde geçirir. Burası Kemal Begof'a aittir. Bu sırada İngiliz boksörlerle de ringlerde mücadele ederek 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başarılar kazanır. İşgal kuvvetlerinin boks şampiyonunu yenerek büyük ün kazanır. 


Ahmet Esat, tutuklu İttihatçılar'ı kurtarmak için çabalar, ancak bu yüzden İngiliz istihbaratı tarafından tutuklanarak Beyoğlu'ndaki İngiliz hapishanesine atılır. Pek çok işkenceye maruz kalan Ahmet Esat, bir ara firar teşebbüsünde bulunmuş; yabancı bir gemiyle yurtdışına kaçarken Çanakkale Boğazı'nda yakalanmış ve tekrar İstanbul'da hapse atılmıştır. 


Hapishanede Koçaki adlı Rum'u tanır. Koçaki ünlü bir yankesicidir. Koçaki'den yankesicilik sanatını öğrenir. Bu sanat casusluk yaşamında hayatını bile kurtarır. Bir süre sonra Çanakkaledeki sahra hapishanesine gönderilmiştir. Orada Hintli Müslüman askerlerle yakın ilişkiye girmiş; onların sempatisini kazanmış; bir müddet sonra da buradan kaçmayı başarmıştır. 
Daha sonra Anadolu'ya kaçar. Önceleri Kuvay-i Milliye emrinde, düşman arasında faaliyet gösterir. 


“İngiliz Kemal” kod adının ona “Balıkesir Reddi İlhak ve Kuvay-i Milliye Cemiyeti İdare Heyeti” tarafından verildiği söylenir. Büyük Meclis açılınca, Ankara'ya gider. Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve İsmet Paşalarla görüşür. Kur'an, bayrak ve tabancaya el basarak sadakat yemini eder. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emri ile İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Rumca bildiği için, Genelkurmaya bağlı olarak İstihbarat Şubesinde çalışmaya başlar. Görevli olarak İzmire gönderilir. Görevi Yunan ordusu karargahına girip gerekli bilgileri toplamaktır. Antalyadan Rodos'a geçer. Burada kendini Amerikalı gazeteci olarak tanıtır. Kumardan hileyle kazandığı 45 bin frank ile kendi deyimiyle İzmir'deki vatan görevine başlar. 


Ahmet Esat'ın İzmirdeki hayatı bonkör bir Amerikalı gibi geçmiştir. Kısa sürede gece hayatının aranan siması olan Ahmet Esat, üst düzey Yunan subaylarıyla da samimiyetini arttırmış; 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Yunan Ordusu Başkomutanı Papulas'tan mülakat bile almıştır. 
Hatta onların en gizli toplantılarına dahi katılmış, aldığı bilgileri İzmirdeki kendisi gibi görevli bulunan Uşaklı Alaattin (Tiritoğlu) vasıtasıyla Antalya mutasarrıfı Aşir Beye aktarmıştır. 

İngiliz Kemal, bir seferinde Kurmay başkanı Saryani'nin akrabası zengin Yunan kızı Angelica'ya ilanı aşk ederek gönlünü kazanır. Angelica'nın evi Yunan Subaylarının klübü gibidir. Burada çok önemli bilgileri rahatlıkla elde eder. Yunan Kralı Konstantin'in İzmire geleceği Yunan cephelerini gezeceği haberi üzerine harekete geçen İngiliz Kemal, Başkomutan sıfatıyla İzmire yeni gelen Papulâs'ın ikemetgahına girer. Kendisini Amerika Birleşik Devletleri sinema kumpanyası ajanı ve Chicago Tribün gazetesi muhabiri Harry Willy olarak tanıtmıştır. Burada Amerika'nın yapacağı gazete yayınlarında Yunan ordusu için hizmete hazır olduğu anlatır ve güven kazanır. Yunan ordusunun cephelerini konuk sıfatıyla dolaşır. Topladığı bilgileri İsmet Paşa'nın karargahına aktarır. 5 ay düşman içinde görev yapan Yunanların arasında kuvvetli bir istihbarat şebekesi kuran İngiliz Kemal, Kordon'da yemek yerken Çerkez Ethem, Manyaslı Şevket ve Fotoğrafçı Necati ile karşılaşınca yakayı ele verir. 


Beş yıl hapis cezasına çarptırılır. Fakat o tutukluluk dönemi sırasında hiçbir şekilde Türkçe konuşmayarak kimliğinin meçhul kalmasını sağlar. Hatta Yunanlı hakimler bile onun Amerikalı olduğuna kanaat getirmişlerdir. Bilahare Yunanistan'a nakledilmiştir. Ama o Atinadaki hapishaneden de kaçmayı başarmış ve el becerileri konusunda mahir biri olduğundan caddede avare avare dolaşan birisinden çarptığı parayla bir Fransız şilebine kaçak olarak binip İzmire gelmiştir. 

Ankara, onu bu kez de Batı Trakya ya yollar. O sırada Yunan ordusunun emrinde olan Ermeni General Antranik'in karargâhına girer. Çok değerleri bilgileri Ankara'ya ulaştırır. Kurtuluş 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Savaşı'ndaki istihbarat görevleri sırasında, İtalyan vatandaşı Celep, Trablusgarplı Abdullah Paşazade Mahmut Sait, Bolşevik Lui ve Amerikalı yazar Harry Willy kimliklerini kullandığı söylenir. 
Sarışın ve renkli gözlü olmasının avantajı ile 1924 yılına kadar Genelkurmay'a bağlı olarak sürdürdüğü istihbarat görevinden ayrılarak İstanbul'a yerleşmiştir. 


Anılarını yazmış ve tercümanlık yapmış olan İngiliz Kemal, gençliğinde kazandığı Türkiye hafif siklet boks şampiyonu ünvanını 1932 yılına kadar korumuştur. Sert yumrukları sebebiyle “Tomruk” soyadını almıştır. 


Ahmet Esat Tomruk son yıllarında sahipsizdir. Beş parasız kalır. Yoksulluk içerisindedir. Yıllar sonra 26 Haziran 1964'te 
487 sayılı kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından vatani hizmet tertibinden kendisine 500 lira aylık bağlanır. İlk eşi Mevhibe Hanımdan Günseli adında bir kızı olduğu rivayet edilen Ahmet Esat Tomruk, bu eşinden ayrıldıktan sonra 11 Şubat 
1943 yılında Dorothy Minnic adlı bir İngiliz aktrisle evlenmiştir. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Balkan ve Avrupa ülkelerinde casusluk yapması için tekrar göreve çağrılır. 1919'da Arap çöllerinde başlayan kariyerini 1950'lerin sonlarında yaşanan Kıbrıs sorununa kadar sürdürür. “Soğuk Savaş” yılları, Ahmet Esat Tomruk gibi kahramanlara ihtiyaç duymaz. 


14 Şubat 1966 tarihinde 74 yaşında vefat etmiştir. 


Ruhu şad, mekanı cennet olsun! 
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İngiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet Esat Tomruk'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun. 


Kanun No: 487 
Kabul Tarihi: 26/6/1964 


Madde 1 — Milli mücadele kahramanlarından olup fevkalâ- de hizmetleri görülen İngiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet Esat Tomruküa hayatta bulunduğu müddetçe vatanı hizmet tertibinden 
(500) lira aylık bağlanmıştır. 


Madde 2 — Bu kanun yayımını takıbeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini maliye bakanı yürütür. 

1/7/1964; 8 Temmuz 1964 Resmi Gazete 

Sayı: 11748 
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AJANIN SIRADIŞI HİKAYESİ 


im Philby, 1 Şubat 1912 tarihinda Hindistanda hayata gözlerini açar. Cambridge Üniversitesi'nde öğrenimini sürdürürken buradaki gençlik oluşumlarına ilgi duyar ve Cambridge Üniversitesi Sosyalist Topluluğuna üye olur. 


Üniversiteden mezun olduktan sonra Avrupa gezisine çıkan Philiby, izlenimlerini şu şekilde anlatır: 

“Gördüm ki diğer ülkeler de Britanya ile aynı durumdaydı. Bu durum kapitalist sistemin bir kriz içerisinde olduğunu kanıtlıyordu. Almanya'da işsizlik patlak vermiş, faşizmin etkisi 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artmış ve işçiler iyice fakirleşmişti. Sosyal demokratların nüfuzu oldukça azalmıştı. Kritik anlarda kabuklarına çekilirlerdi. Ancak solcuların istikrarlı ve güçlü bir destekçisi vardı: Sovyetler Birliği. Ve ben bu ülkenin mutlak desteklenmesi gerektiğini anladım” 


Philby bu görüşleri doğrultusunda kariyerine kamu alanında başlamayı hedefler. Fakat önce komünizme yakın siyasi 
eğilimleri olduğuna dair kişisel izlenimden kurtulmalıdır. 1935 
yılında gazetecilik yapmaya başlar. Asıl amacı İngiliz İstihbarat Servisi'nin dikkatini çekmektir. Faşizme yakın düşünceleri savunmaya başlayan Philby, Nazi Almanyası'na yakın Anglo-Alman Kardeşkiği Derneği'ne üye olur. 


İspanya İç savaşı'nı gazeteci olarak takip eder. Burada Franco yanlılarına yakın bir tutum sergiler. Bir süre Times gazetesinde çalıştıktan sonra sonunda İngiliz İstihbarat Servisi'nin dikkatini çekmeyi başarmıştır. İngiliz Gizli Haberalma Servisi (SIS), Philby'ye ajanlık teklifi eder. Burada başarılı çalışmalarıyla kısa sürede amirlerinin dikkatini çeker. 1944 yılında SISe 
bağlı Komünizmle Mücadele Dairesi'nin başına getirilir. 1946 
yılında sergilemiş olduğu üstün hizmetten dolayı bizzat Kraliçe 
2. Elizabeth'in elinden Devlet Üstün Hizmet Madalyası'nı alır. 

Hayat ne garip değil mi? İngiliz servisinde çalışan bir Rus köstebek casusuna Kraliçe tarafından komünistlerle mücadele- de başarı elde ettiği için madalya veriliyor. Philby bir yıl sonra (1945'te) ise Stalin'in emri doğrultusunda Kızıl Bayrak Nişanı ile ödüllendirilir. Philby, İngiliz İstihbarat Servisi'nin gizli bilgilerine nasıl kolaylıkla ulaştığını şu sözlerle anlatıyordu : 

“Her gün ofisten koca bir çantayla çıkıyordum. Çantada kendi yazdığım raporlar, dosyalar ve arşivden aldığım belgeler oluyordu. Akşam bunları irtibat kurduğum Sovyet ajanına teslim ediyordum. Sabah, tek tek fotoğrafı çekilen belgeleri geri 


116 


İSTIHBARAT 


alıyordum. Erkenden de arşive geri koyuyordum. Bunu yıllarca yaptım.” 

Philby, FBI ve CIA'yle koordinasyon için Washington'a gönderilir. Bu sırada Arnavutluk'taki komünist rejimi devirmek için gizlice ülkeye binlerce Arnavut'un sokulmasını içeren planı deşifre eder. Philby, 1945 yılında bir yandan görevlendirdiği bir SIS ajanına Baltık ülkelerinde casusluk şebekesi kurmasını ister, diğer yandan da Sovyet istihbaratına bu şebekeyi bildirerek yakalanmalarını sağlamıştır. İngiliz İstihbarat Servisi'nin, Philby'in Sovyetlere çalıştığından şüphelenmesi üzerine KGB, bir operasyonla Philby'i Lübnan'dan Sovyetler Birliği'ne kaçırır. 


Ömrünün geri kalan kısmını burada geçirir ve 1988 yılında ölür. 
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FAL İLE İSTİHBARAT TOPLAYAN 
ANNA KRAUSE 


Y kinci Dünya Savaşı sırasında hemen her meslek ve sınıftan 

kişiler Anna Krause'un casusluk tuzağına düşmüştür. Krause, Sovyetler Birliği hesabına çalışan kızıl orkestra'nın bir üyesidir. 
Ayrıca Almanya'nın tanınmış sosyete falcılarındandır. Nazi ileri gelenlerinin kehanet, parapsikoloji ve bilinmeyene yönelik ilgilerini casusluk amacıyla kullanmıştır. Çevresinde Nazi bürokrasisinden, ordudan, iş dünyası ve bakanlıklardan bir kalabalık vardır. Bunların bir kısmı kendi kişisel geleceklerini merak edip Krause'ye gitmektedirler. 


Falcı kadın da fallarına bakarmış gibi yapıp onları soruları ile yönlendirip ve aslında askeri sır veya devlet sırrı sayılabilecek birçok bilgiyi ağızlarından almaktadır. Ayrıca bu kritik kişilerin zaaflarını, kişisel eğilimlerini öğrenip, bunları kızıl orkestra'ya aktarmakta ve Sovyet casusluk ağı da içlerinden uygun olanlara çengel atmaktadır. 


Anna Krause, birçok bilgiyi bu sayede elde eder. Yani fal seansı esnasında yapılan gevezelik önemli bir istihbarat malzemesine dönüşmektedir. 
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MARKUS JOHANNES WOLF'UN 
ROMEO OPERASYONU 


arkus Johannes Wolf, yaklaşık 30 yıl boyunca Doğu Alman İstihbarat Servisi STASİ'nin uluslararası istihbarat toplama bölümü HVA'nın başkanlığını yapmıştır. Uzun yıllar fotoğrafı çekilemediği için batılı gizli servisler tarafından yüzü olmayan adam' (the man without a face) olarak isimlendirilen Wolf, soğuk savaşın en etkin casusluk operasyonlarına imzasını atmıştır. 


Onun görev yaptığı 1958-87 yılları arasında HVA, batılı ülkelerde 4 bin casus çalıştırmış, NATO karargahlarına ve hatta Batı Alman Şansölyesi Willy Brand'ın ofisine kadar sızmıştır. 


Markus Wolf'un aynı zamanda efsane olarak anlatılan “Romeo” operasyonu vardır ki parmakları ısırtan cinstendir. Gizli servislerin yaptığı klasik güzel ve çekici kadınlar vasıtasıyla bilgi sızdırma tekniğini (bal tuzağı) değiştirip yakışıklı Doğu Alman erkeklerini önemli Batı Alman bürokratlarının sekreterleri üzerine göndermiş ve başarı kaydetmiştir. 

Kendisini kıyasıya eleştirenlere ise cevabı Romeoların içlerinde şu anda evlenmiş olanların dahi olduğunu, bunun kadar normal bir yöntem olamayacağı yönünde olmuştur. 

Hatıralarında; “Eğer casusluk tarihine geçecek olursam; bu casuslukta cinselliğin kullanımını mükemmelleştirmekten olabilir” demiştir. 
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SOGUK SAVAŞI BAŞLATAN İSTİHBARATÇI 
- İGOR SERGEYEVİCH GOUZENKO 


3 Ocak 1919 yılında Rusya'nın Rogaçev şehrinde dünyaya 

gelir. 1938 yılında Moskova Mimarlık Fakültesine başlar. O tarihlerde dünya devletleri çalkantılı bir dönemden geçmektedir, zira birkaç sene önce yani 18 Eylül 1931'de Japonya Manchuryayı, Büyük Roma İmpartorluğunu yeniden kurmak ve Afrika'da sömürge oluşturmak isteyen İtalya Etiyopya'yı işgal etmiştir. 

Nazi Almanyası ve Japon İmparatorluğu Sovyetler Birliği ve Uluslararası Komünistlere karşı Anti Komünistler paktını imzalamış ve Japonya 7 Temmuz 1937'de Çin'i işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı resmen başlatmıştır. Nazi Almanyası 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal ederek Avrupada 2. Dünya Savaşı'nı başlatmıştır. İngiltere ve Fransa, Polonya sınırlarını garanti altına alma amacıyla 3 Eylül 1939'da Almanya'ya savaş ilan eder. 17 Eylül 
1939 yılında ise Sovyetler Birliği Polonya'ya doğudan saldırarak 
savaşa dahil olur. 


Rusya'nın savaşa girmesiyle Igor Sergeyevich Gouzenko 3. 
sınıfta olduğu Mimarlık Fakültesinden askeri istihbarat akademisine geçer. Bu tarihlerde Pasifik'te 2. Dünya Savaşı'nı başlatan Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Pearl Harbor'u bombalamış buna istinaden Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya savaş ilan ederek 2. Dünya Savaşı'na katılmıştır. 
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Dünya devletleri arasındaki savaş şiddetli şekilde devam ederken savaşa dahil olan Amerika Birleşik Devletleri, atom bombası yapımına başlar. Nazi Almanya'sı ise Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etmiş ve hemen ardından İngiltere, 
30 Mayıs 1942'de Köln'ü bombalayarak savaşı ilk defa Almanya'nın içine taşımıştır. Bunu takip eden üç yıl boyunca İngiltere ve Amerika bombardımanları Alman kentlerini harabeye çevirmiştir. Nazi Almanya'sı birçok cephede kayba uğramış, bu başarısızlıkların ardından 30 Nisan 1945 tarihinde Hitler intihar etmiştir. Almanlar 9 Mayıs 1945 tarihinde ise Sovyetlere teslim olmuştur. 


2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bir ay sonra, müttefik kuvvetleri hâlâ Nazi Almanyası üzerindeki zaferini kutlumakatdır. Gouzenko da o zamanlarda Sovyet Askeri İstihbarat üyesidir. Kendisi uzun bir süre kodlama ve şifre çalışmalarında eğitimler alır. 1943 yılının Haziran ayında Ottawa'ya, eşi ve küçük oğluyla bir eve gönderilir. Kanada'ya karşı casusluk operasyonlarına katılan Albay Nikolai Zabotin yönetimindeki elçilikte çalışır. 


Gouzenko kodlama odasında, büyükelçiliğin iç sığınağın- da çalışırken Ottawa ve Moskova arasındaki gizli Sovyet Askeri İstihbarat mesajlarının şifrelenmesi ve çözülmesinden sorumludur. Ağustos 1945'e gelindiğinde Gouzenko'ya Rusya'ya geri dönme talimatı verilir. Asla gitmek istemez. Kendisi, eşi ve çocuğu için iltica başvurusunda bulunmaya karar verir. 


Gouzenko, 5 Eylül 1945 akşamı elçiliği terk eder ve Batı'daki Sovyet casusluk faaliyetleri hakkında 109 gizli belgeyi kaçırmayı başarır. Kendisini bu sırada Kanada'ya kanıtlaması gerekiyordur. Ne medyaya yaklaşımları başarılı olur ne de Adalet Bakanı ile kurmaya çalıştığı temaslar; hepsi onu tek tek reddeder. Gouzenko, Sovyet ekibi tarafından hayatından endişe duyduğu için 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korkmaktadır. 7 Eylül günü, Gouzenkoya'ya yapılan baskından sonra Kanada polisi davayı devralır ve Gouzenko elindeki bütün gizli belgeleri onlara teslim eder. 


Gouzenko'nun Sovyet Askeri İstihbarat şifreleme ofisinden aldığı 109 belge, olağanüstü bir zeka değeri olduğunu kanıtlamıştır. Kanada, İngiltere ve ABD'de askeri, bilimsel ve teknolojik bilgi elde etmek için büyük bir Sovyet casus operasyonu ortaya çıkarmakytadır. Bundan sonra meydana gelen olaylarda, Gouzenko ve belgeleri tarafından sağlanan bilgiler, bir dizi casusun ve Sovyetlerle bir şekilde işbirliği yapan kişilerin yakalanmasına yol açmıştır. 


Bu olaylar gelişirken, kimse Sovyet müttefiğinden kendi ülkelerine karşı böyle bir operasyon beklememektedir; herkes çok şaşkındır. Ne politikacılar, ne kamuoyu ne de istihbarat Gouzenko'nun bu yaptığına inanamaz. 


Sovyetler, Gouzenko'nun hangi bilgileri çaldığını bilmememktedir ve bu durum ABD ve Britanya'ya, kriptografik sistemlerin ihlal edildiğini Sovyetlere karşı uyarmaksızın kritik bilgileri kullanma fırsatı vermiştir. 

Yüzyılın tokadından sonra Moskova'nın bu durumu toparlaması tam altı yılını alır. Bu olaydan sonra 40 yıl sürecek olan soğuk savaş dönemi başlamıştır. Kanada, Gouzenko'ya sığınma hakkı verir ve yeni kimlikler çıkarır. 

Igor Gouzenko, 1982'de, Mississauga Kanadada kalp krizinden öldüğünde, kimliği o zamana kadar açığa çıkmamıştır. 
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ŞARKICI, AKTİVİST, CASUS: JOSEPHİNE 
BAKER'IN OLAĞANÜSTÜ HAYATI 


osephine Baker'ın yaşam hikâyesini okuduğumuzda adeta bir J masal figürü gibi, fukara bir ortamdan gelerek bir dönemin en yüksek ücretlerini kazanan bir revü sanatçılığına yükselen ve Alman Nasyonal Sosyalistleri tarafından “kültür düşmanı” ilan edilen, Amerika Birleşik Devletleri'nin komünist avı sırasında, hakkında yüzlerce sayfalık rapor tutulan, Fransada “Medaille de la Resistance” ve “Croix de Guerre” gibi nişanlar alan, bir dönem lokantalarına renginden dolayı kabul edilmediği Amerika'da 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NAACP (National Association of Colored People) tarafından yılın kadını ilan edilen bir kişilik olduğunu görüyoruz. 


Josephine Baker, hem edepsiz genç bir star olarak hem de olgun bir yaşlı hanım olarak tek bir mesaj iletmektedir: Yaşamak, keyif almak... 


Bu arada kendisi modernliğin bir simgesi olma yolunda revü sanatını yeniden keşfederken, yaşamın sadece keyif olmadığına da yeterince yakından tanık olmuştur. Josephine Baker, 
1929 yılında Berlin'deki Theater des Westernsde, Benno von 
Arents'in devasa Baker karikatürü önünde dans etmiştir. 3 Haziran 1906 yılında Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde doğan Josephine Freda MacDonald'ın çocukluğunda bile çok gülebileceği bir şeyi yoktur. Bir zenci ve İspanyol'un evlilik dışı kızı olarak doğmuştur. Anne ve babası küçük barlarda sıradan gösteriler yaparken, babası onları terk etmiştir. Annesi daha sonra alkolik ve işsiz biriyle evlenir, onun da büyüyen aileye bir katkısı olmayacaktır. 


Ailenin büyük kızı olarak Josephine, hizmetçi-evlatlık olarak iki kere bakıcı aileye verilecektir. 1917 yazında Josephine on bir yaşındayken St. Louis şehrinde ABD tarihinin en büyük olaylarından birine şahit olur. Kışkırtılmış beyazlar, ailesinin yaşadığı, siyahların mahallesini basarak bütün bir gece olay çıkarırlar. Kaç kişinin öldüğü kesin olarak bilinmediği bu olaylarda bazı kaynaklara göre ise 100 ölü vardır. Çocukluk döneminin yokluğu, ırk düşmanlığı, hayatta kalmak için verilen kavga onun dünyaya bakışını etkileyecektir, hatta büyük bir sanatçı olduğu dönemde bile. 

O aşamaya giden yol zordur. “Isınmak için tek çare dans etmektir. der 13 yaşına geldiğinde. Bu arada ilk evliliğini de geride bırakmıştır (O dönemden kalan tek şey soyadıdır) ve güney eyaletlerde dolaşan bir gezici gruba yardımcı dansçı olarak katılmıştır. Bundan önce yaşını ve kökenini gizlemek zorundadır. 
Hiçbir tiyatro müdürü onun gibi çocuk yaşta birini işe alamayacaktır. Buna ek olarak melez ve açık renkli bir siyahi olması ne siyahların ne de beyaz seyircilerin zevkine uymaktadır; biri için fazla koyu, diğeri için de yeteri kadar koyu değildir. 

Buna rağmen 16 yaşına geldiğinde doğu sahiline kadar varmayı başarmıştır. 1922 yılında önce başarılı bir siyah müzikal olan Shuffle Along'da yedek oyuncu olarak rol alır. 1924'te Chocolate Dandies adlı gösterişli şova katılır ve bu gösteri daha sonra Moskova ve Leningrad'a turneye çıkar. Bu revü sayesinde Josephine, New York Broadway sahnelerine ulaşır. Çılgın çarliston dansları, karmakarışık kol ve bacak hareketleri, yapmacık şaşılığı ve yüzündeki pervasız gülücüğüyle yaramaz bir kukla gibi görünen Baker seyircinin sevgilisi olur. 

Revüde bir şarkıcının hastalanması Josephine için başarı kapısını açar, artık işi sadece dans etmek değil aynı zamanda da baş rolde şarkı da söylemektir. Bundan sonra onu kimse tutamaz. Ücreti artacak, yaşam tarzı değişecek, ailesi düzgün bir eve yerleşecek, kız kardeşi de okula devam edecektir. Esas kariyeri bundan sonra başlayacaktır. New York sosyetesinden zengin bir hanım, bu heyecan verici yeni olayı, Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz hayranlık duyulan biraz da küçümsenen Afro-Amerikan revü kültürünü, eğlenceye aç olan Avrupa seyircisine sunma fikrini aklına koymuştur. Bunun için Caroline Dudley Reagan, Paris sosyetesinden daha da zengin bir beyle, Rolf de Mar©'yle bir araya gelir. Zengin ve soylu bir İsveç ailesinin ferdi olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Fransa'nın başkentine gelmiş ve 1920-1924 yılları arasında, İsveç Balesi ile Avrupalı avangardların başını döndürmüştür. Aralarında Andr€ Derain, Fernand Leger, Giorgio de Chirico gibi isimlerin bulunduğu, modern resmin önde gelenleri, kostüm ve sahne dekorlarını tasarlayarak, Paul Valery ve Arthur Honneger, Jean Cocteau ve Darius Milhaud da müzik ve librettolarını hazırlayarak birlikte akademik bale kültürünün karşıtı bir sanat bütünlüğünün yapıtlarını yaratır; modern olgunun sahneyi zapt etmesine neden olurlar. 


Caroline Dudley, New York gruplarının içinden yeni bir birleşim oluşturarak, onları Atlantik'in öbür yakasına gönderir. 
Burada Afrikalı olan her şey zaten modadır ve siyahi oyuncuların yer aldığı bir jazz-revue'nün tam zamanıdır. 1925 yılının Ekim ayında Revue Nögre monden Paris tiyatrosu Comedie des Champs-Elysees'de ilk gösterisini yapar ve büyük bir sansasyon yaratır. Revue Nögre Paris'te yaklaşık iki ay gösteri yaptıktan sonra Avrupa'da uzun bir turneye çıkar. Josephine Baker bir gecede star olmuştur. Menajeri ve sevgilisi olan, İtalyan soylusu olduğu iddia edilen Pepito Abatino ile birlikte büyük paralar kazanmaktadır. Kremler, saç bakım malzemeleri, çorap otomobil vb. ürünler için poz vermektedir. Büyük şehirlerde şubeleri olan bir gece kulübü zinciri kurar ve oralarda misafir sanatçı olarak gösteriler yapar. Kendi prodüksiyon şirketini kurar, birkaç kez anılarını yazdırır, ilki henüz yirmi yaşındayken, 1927 yılında yayımlanır ve hepsi de çok satanlar arasına girer. 


Parası taşmaktadır; özel bir hayvanat bahçesi kurar, Paris'in batısında şık bir mahalle olan Le V&inet'de bir villada oturur, üniformalı hizmetçiler tutar, kahvaltı, çay ve yemek davetlerin- de şampanya ikram eder. Büyük modacılar onu keşfetmişlerdir; Baker'in zarafeti bütün yeni zenginlere örnek olur. Baker sadece hayranlık uyandırmamaktadır. Tutucu değer koruyucular, onu protesto etmekte ve onlar için “kültürel bir ayıp” olduğunu iddia ederek ona şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Baker'in, Viyana, Münih ve Budapeşte'de sahneye çıkması, hareket halinde olan Zeitgeist'in karşı gösterilerine neden olacaktır. Berlinde SA birlikleri gösteriyi basacak, faşist İtalya'ya girmesi bile yasaklanacaktır. 


1937 yılında sanayici Jean Lion'la yapmış olduğu evlilikten 
dolayı Fransız vatandaşlığını alacaktır. Hitler ordusunun Parise girmesinden kısa bir süre önce şehri terk ederek Dordognedaki Les Milandes Sarayı'na yerleşir. Hem Yahudi olan kocasını düşünerek hem de vatansever düşünceleriyle herhangi bir anlaşmaya girmez. “Almanlar Fransız topraklarında olduğu sürece anavatanımda şarkı söylemeyeceğim” diye ilan eder. Bu duruş, onun Özgür Fransız Birlikleri'nin direnişiyle yaklaşmasıdır. Josephine Baker gerçekten de ajan görevini üstlenecek, bazı dokümanlar taşıyacak, sınırlardan bazı mektupları geçirecektir. En yüksek çevrelerde tanıdıkları vardır. Afrika ve Ortadoğu'daki birlikleri eğlendiren performansçı aynı zamanda bir ajan olarak çalışıp Almanlardan bilgiler toplar. 


1937 yılında almış olduğu pilotluk brövesi ile hava kuvvetlerinde asteğmenidir. Bu nedenle de direniş güçleri için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, General Charles De Gaulle'ün elinden Lothring Nişanı'nı alacaktır. Rüya çökmüş, Gökkuşağı Ailesi'nin hiçbir geliri kalmamış, kariyeri de dibe vurmuştur. Sonunda Monako Kızıl Haç Örgütü ona kapısını açar. Hiç yorulmadan yoksulluğa ve ırk ayırımına karşı savaşmış olan, 1963 yılında Martin Luther King'in yanında Washingtondaki yürüyüşe katılan, İsrail Başbakanı Golde Meier ve Yugoslavya'nın başkanı Mareşal Tito, ABD'de Robert Kennedy ve tabii ki General De Gaulle tarafından davet edilen ve dostça ağırlanan Baker ve bir dönemlerin en büyük ve görkemli süper starı artık Cote dAzur'da milyonerlerin arasında beş parasız yaşamaktadır. 


1974 yılında fazla başarılı olmayan birkaç geri dönüş denemesinden ve ABD'deki insan hakları savunuculuğu nedeniyle yaşadığı sürtüşmelerden sonra, Paris'teki dostlarının girişimiyle, 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“Josephin Bobino'da” başlığıyla bir Jübile gecesi düzenlenir. Bu gece, Fransa'ya gelişinin 50. yıl kutlamasına denk gelir. 8 Nisan 
1975 yılında yapılan şov büyük bir başarı sağlayacaktır. Devlet 
Başkanı Valery Giscard d'Estaing onu kutlar; çabuk unutmayı seven Paris şehri eski sevgilisine kavuşmuştur. Josephine Baker yeniden bir dünya turnesi planlamaktadır, ama bu gerçekleşemeyecektir. İkinci gösteriden bir gün sonra Josephine Baker bir beyin kanaması geçirerek komaya girer, 12 Nisan Cumartesi günü ölür. 

Dostlarının katıldığı bir törenle Monako'da toprağa verilir. 
Ama ondan önce Paris'te bir devlet töreni yapılacak ve Fransa eski bir askerini 21 pare top atışı ile uğurlayacaktır. 


Herkesi kendine hayran bırakan sanatçı, revünün yüzyıl yıldızı, olağanüstü bir yaşamın arkasından son bir büyük alkışla uğurlanacaktır. 
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BİR RUS İSTİHBARATÇISININ FBI 
TARAFINDAN YAKALANMA HİKAYESİ 


merikan Adalet Bakan Yardımcısı Michael Farbiarz'ın deyimiyle 'çok iyi eğitim görmüş, Rusya'nın en sofistike ajanlarından biri olan Anna Chapman'ın FBİ tarafından yakalanma hikayesi şöyledir: 

Rusya ajanı olduğu gerekçe gösterilerek FBI tarafından tutuklanan”Kızıl Ajan” Anna Chapman, büyük pazarlıklar sonucu 
2010 yılında sınır dışı edilerek ülkesine iade edilir. Üniversite 
eğitimini Rusya'da alan kızıl ajan, yüksek lisansını da ekonomi alanında Moskova'da bir üniversitede yapar. Eğitiminin ardından İngiliz vatandaşıyla dünya evine giren Anna Chapman, Londra'ya yerleşerek, lüks bir yaşama adımını atar. “Lifenews. 
ru” adresinde yer alan bilgilere göre Anna'nın babası bir dönem Kenya'da görev yapan bir Rus diplomattır. 


Anna; görünürde emlak ve yatırım planlamacısı olarak New York Borsası'nın bulunduğu Wall Street'ten birkaç sokak ötedeki lüks bir apartman dairesine yerleşir. ABD'de gerçek kimliğini gizleyerek yaşamakla, uzun süre Rus Dış İstihbarat Örgütü SVR'ye çalışmakla suçlanır. gzt.com'un haberine göre; EBT'ın gerçek kimliğini tespit ettiği “kızıl ajan için sonun başlangıcı olan görüşme Haziran ayının son günlerinde sıcak bir New York gününde gerçekleşir. 
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Anna, Manhattan'ın dikkat çekmeyen küçük bir kafesinde adının Roman olduğunu söyleyen ve kendisini New York'taki Rusya Konsolosluğu'nda görevli olarak tanıtan adamla görüşmeye gelir. Romanla buluşmaya giden Anna oldukça çekingen bir edayla davranmaktadır. Karşısındaki adamla Rusça konuşmaya başlayan Anna, “Size bir şeyler anlatmadan önce hakkınızda daha fazla bilgiye ihtiyacım var.” ifadelerini kullanır. Sohbet ilerledikçe isminin Roman olduğunu belirten adam Anna'yı çevredekilerin ilgisini çekmemek adına İngilizce konuşmaya ikna eder. İkili İngilizce konuşmakta zorlanmaz zira Anna ve Roman İngilizceye ana dilleri gibi hakimdir. Roman, eğilerek sessiz bir şekilde “İki hafta içinde Moskova'ya gideceğinden haberdarım ve buradaki işin hakkında seninle konuşmak zorundayım; ama daha önce, yarın yapmanı istediğim bir görev var” der. 


Roman'ın Annadan istediği görev, Kızıl Ajan'ın, Rusya adına casusluk yapan başka bir kadınla buluşup ona sahte bir pasaport iletmesidir. Anna'nın görevi kabul etmesinin ardından Roman, Annaya nereye gideceğini anlatır. Roman, Annadan bir dergi almasını, dergiyi belli bir şekilde tutmasını ister. Böylece yapılan plana göre diğer casus Anna'yı tanıyıp ona yaklaşabilecektir. Diğer ajan Anna'ya yaklaştığında Kızıl ajan, şifre olarak “Affedersiniz ama geçen yaz Kaliforniya'da karşılaşmamış mıydık?” diyecektir. 


Kendisini Rusyanın konsolosluk görevlisi olarak tanıtan Roman gerçekte bir FBI ajanıdır. Anna'nın artık bütün konuşmalarının bir cihaz sayesinde FBI tarafından dinlenilebilecektir. 
Anna tuzağa düşmüştür. Roman'dan ayrılan Anna kafasındaki soru işaretlerine cevap bulmak için, yeni bir cep telefonu alıp Moskovadaki merkezi arar. FBI, Anna'nın Moskova ile konuşmalarını anbean dinler. Rusya'da telefonun başındaki kişiden 


134 


İSTIHBARAT 


Anna'ya “Seni tuzağa düşürmüş olabilirler. Pasaportunu polise teslim et ve hemen Amerika'dan ayrıl.” talimatı gelir. Rusya ajanı olduğu gerekçesiyle Kızıl Ajan Anna Chapman, 10 arkadaşıyla birlikte FBI tarafından tutuklanır. 2010 yılında büyük pazarlıklar sonucunda ABD'den sınır dışı edilerek ülkesine iade edilir. 
Rusya'ya iade edilen Anna'nın İngiltere vatandaşlığı da iptal edilerek Kızıl Ajan'ın İngiltere'ye girişi de yasaklanır. 


Anna Chapman, bir gazeteye verdiği demecinde “İlk tutuklandığım zaman, beni oldukça uzun bir süre burada tutacaklar. 
diye düşünmüştüm. Dışarı çıkabileceğim konusunda hiç umudum yoktu. Ama bu hayatımın bittiği anlamına da gelmiyordu. 
Daha ilk günden düzenli spor yapmaya başladım. İkinci gün orada eğitimin konusunda nasıl ilerleyebileceğim konusunda araştırma yaptım. İçeriden de diploma alabilmek mümkünmüş, Anlaşılan önümüzdeki 5 yıl buradayım, iyisi mi hukuk diplomamı alayım diye düşündüm. Zaten istiyordum bunu. Yani hep pozitif kaldım. ifadelerini kullandı. 


Önce İngiltere'de Birleşik Krallık Pasasportu ile gezen Chapman, Barclays Bank'ta çalışır; fakat buradaki pasaportunun iptal edilmesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalır. 2009'da New York'a taşınan Rusya ajanı, 10 meslektaşı ile birlikte ABD'den sınır dışı edilir. 
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MUHABERAT'TAN KAÇARKEN SURİYE'DE 
PETROL BULAN MİT ELEMANLARI 


oca ve Yeşil yani MİT'teki kod adıyla Kırmızı! Mercedes 

Operasyonu'nun eli kulağında. İki isim sık sık Suriye'ye gidip gelirler. MİT'in nefesi olmasa da dijital gözleri Öcalan'ın üzerindedir. Hoca, bazen bahçıvan kılığında, bazen çiftçi... 


Öcalan'ın Şam'da kaldığı evin yanı, elma bahçesidir. Hoca, bahçıvan kılığında ya yerleri çapalar ya da ağaca tırmanır, dal keser. Tabii önce doğal görünümlü kuş yuvasını dalların arasına yerleştirir, ardından kamerayı yerleştirir. Çeşitli kuş yuvasına ve Öcalan'ın kaldığı evin giriş-çıkış ve bahçesini gören kameralar 
24 saat çalışır. 


Hoca ve Kırmızı, rahat çalışmak için yerli Suriye elemanı- nın aracılığıyla Öcalan'ın villasının karşısında bir de güvenli ev kirala ve örtülü operasyon sırasında işlerine yarayacak her bilgiyi toplamaya çalışılar. Güvenli ev bir vakit gelir, hiç umulmadık bir anda emniyetli olmaktan çıkmaktadır. Çünkü teröristler çevre apartmanlara girip çıkmakta, sıra da güvenli eve gelmektedir. Kapılarının çalınması an meseledir. 


Kriz planını uygulamak için harekete geçilir. Kaldıkları daire zaten zemin kattadır. Hemen bodruma inerler. Tek çıkış yolu komşu apartmandır. Bunun için de duvarı yıkmak gerekmektedir. Ellerine geçirdikleri kazma kürekle duvara yüklenirler. Yorulan birkaç saniye de olsa mola verir, sonra yeniden işe 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koyulur. Hoca ter içinde kalmış, soluklanmak için mola vermiş ve hem de yukarıya çıkıp apartmana gelenlerin olup olmadığını kontrol etme ihtiyacı hissetmiştir. 


Kapıya göz atıp yeniden bodruma indiği sırada Kırmızı'nın, “Hocam petrol bulduk, petrol bulduk!” sözleri belli belirsiz duyulmaktadır. Şaşırma sırası Hoca'ya gelmiştir. Malum Arabistan'ın altı petrol denizidir. Gülsün mü, ağlasın mı; bilemezler. 
Karışık duygu ve düşüncelerle bodruma iner, duvarı kontrol eder, gerçekten de dokunduğu yerden petrol sızmakatdır. Ancak kısa süre sonra gerçek ortaya çıkar. Talihsizlik yine yakalarına yapışmıştır. Çünkü duvarı delerken, yan apartmanın “fuel oil” tankına rast gelmişlerdir. Telaş, hengame derken yeniden dışarı- yı kontrol ederler ve El Muhaberat elemanlarının bulundukları sokağı terk ettiklerini gördükten sonra rahat bir nefes alarak güvenli daireye dönerler. 


Petrol bulma öyküsü de uzun süre anılardaki hoş yerini alır. 
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MİT'İN MERCEDES OPERASYONU 


996 yılının Mayıs ayında MİT, Öcalan'a yönelik “Mercedes” 

adlı bir operasyon düzenler. Aynı marka ve model olan iki adet Mazda minibüs hazırlanır. Bu minibüslerde “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ile bir MİT görevlisi, eski bir uyuşturucu kaçakçısı ve eski bir belediye başkanı vardır. 


Minibüslerden birine bir ton C-4 patlayıcı yerleştirilir ve bu minibüs Nusaybin yakınlarından Suriye'ye kaçak olarak geçer. Aynı tipteki diğer minibüs ise sınır kapısından yasal yollarla Suriye'ye geçer. İki minibüs Suriye'de buluşur, yasal yollarla bu ülkeye giren araç gizlenir. 

Ekip, diğer minibüs ile Şam'a gider. Dört kişilik ekip araçta- ki bomba düzeneğini aktif hale getirip aracı ve uzaktan kumanda cihazını daha önceden ayarlanan Suriyeli ajana teslim eder. 
Ekip, gizlenen Mazda ile yine yasal yoldan ve sınır kapısından Türkiye'ye döner. Öcalan, Şam yakınlarındaki “Mahsun Korkmaz 2” adlı akademiye geldiğinde, uydu telefonuyla konuşmakta ve bu konuşmaları da MİT'in Ankara Yenimahalle'deki karargahından dinlenmektedir. 


MİT Kontrterör Başkanlığı bir süre sonra Apo'nun sesi telefonda belirince, Suriyedeki ajana talimat verir ve içi bomba dolu minibüsü hemen akademinin önüne parkedip, uzaktan kumanda ile bombayı patlatmasını ister. Ajan, denileni yapar ancak aracı akademinin önüne değil 100 metre uzağa parkeder. 
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Bomba büyük bir gürültü ile patlar. Apo'nun uydu telefonunda- ki sesi kesilir. 

MİT'in Ankara merkezindeki elemanları sevinçle kucaklaşır, ağlayanlar olur. Ancak kısa süre sonra Apo'nun sesi yeniden belirir ve suikast girişiminin başarısız olduğu ortaya çıkar. 

Suriyeli ajan, akademinin önü kalabalık olduğu için minibüsü en yakın yere parketmek zorunda kaldığını MİT görevlilerine açıklar. 
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HEM İNGİLİZLERDEN HEM DE 
ALMANLARDAN MADALYA ALAN 
İSTİHBARATÇI 


uan Pujol, üç kez ingiliz gizli servisine başvurur fakat üç J başvurusuda da reddedilir. Reddedildikten sonra kendisini Nazi sempatizanı bir İspanyol hükümet yetkilisi olarak tanıtıp Almanlara başvurur. Almanlar bu teklifi kabul eder. 


Londra'ya gidip yanına yeni ajanlar katması için verilen emre rağmen Lisbona yerleşir. Tur rehberlerinden, haberlerden, ve gazetelerden topladığı bilgileri Almanlara gönderir. 
Sahte ajanlar üretip, yanlış ve gecikmiş bilgiler için bu ajanları suçlar. Daha sonra İngiliz hükümetinin ilgisini çekmeyi başarır ve onların yardımıyla yanlış, askeri anlamda pek değeri olmayan bilgileri Almanlara iletir. Bu sayede Almanların güvenini kazanır. Gönderdiği doğru bilgilerin bazıları İngiliz hükümeti tarafından özellikle geciktirilir. Almanlar daha hızlı bir iletişim yolu isteyince bir radyo istasyonu kurulur ve bu istasyondan şifreli mesajlar gönderebilmesi için kendisine enigma makinesi gönderilir. Bu makine tabii ki İngiliz hükümetine geçer. Kendisinin Normandiya çıkartması için kilit rolde olduğu söylenir. 
Normandiya çıkartması başladıktan sonra bile Almanları asıl çıkartmanın Calais'de olacağına dair ikna etmeyi başarır. 


İngiliz resmi kaynaklarına göre Almanlar kendisine o kadar 


güvenir ki İngiltere içinde başka bir ajan bulma ihtiyacı görmez. 
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Juan Pujol, savaştan sonra Venezuala'ya kaçar. Oradan bir süre sonra İngiltere'ye uğrar ve prens Philip tarafından karşılanır. 

1988 yılında Venezualada ölür. Önce Almanlardan Demir 
Haç, daha sonra İngilizlerden MBE (Britanya İmparatorluk Nişanı) ödülünü kazanır. Hem İngilizlerden hem de Almanlardan yani iki taraftan da ödül alan belki de ilk ve tek double ajan olarak tarihe geçer. 
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CASUSLUKTAN ÇOK BİRBİRLERİNE AŞIK 
BİR ÇİFT: ROSENBERGLER 


ROSENBERGLER 
ÖLMEMELİ 


/ N 


9 Haziran 1953'tetüm dünya Amerika'da elektrikli sandalye- 
de idam edilen Julius ve Ethel Rosenberg için ağlamaktadır. 
İnfazın gerçekleştiği gün, infazda hazır bulunan ABD Devlet Bakanı William A. Carol şu utanmaz açıklamayı yapar: “Rosenberglere suçu kabul etmeleri halinde telefona sarılacağımızı, hattın öbür ucunda bulunan Washington'a durumu bildireceğimizi, idamın durdurulacağını, cezalarının 30 yıl hapse çevrileceğini ve böylelikle de kendilerini hasretle bekleyen 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oğulları 6 yaşındaki Robert ile 10 yaşındaki Michael'e kavuşacaklarını söyledik” 


Peki onların cevabı nedir? 


Rosenberglerin cevabı değil Bakan Carol'u, tüm insanlığı delip geçen ve uzayda bir yerlerde asılı kalan cevaptır: “İyi ama suçsuzluğumuza inanan milyonlarca insan ne olacak? Onlar bizim çocuklarımız değil mi? Böyle bir şeyi onlara nasıl anlatırız?” 


Rosenbergler, Komünist Partisi üyesi, ABD vatandaşı bir çift olarak, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği adına casusluk yapmakla ve atom bombasıyla ilgili bilgileri Ruslara vermekle suçlanıp yargılanırlar. Julius, elektrik mühendisi, Ethel ise sekreterdir. İlk tanıştıkları yer, Genç Komünist Dernegidir. Partideki aktif görevleri sürerken, Ethel'in kardeşi David Greenglass'ın çalıştığı New Mexico'daki araştırma merkezinden edindikleri nükleer silah sırlarını Rus ajanlarına iletmeye başladıkları öne sürülür. Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombalarının gönderilmesinin ardından, Sovyetler Birliği ilk atom bombası denemesini yapınca ABD'nin bomba politikaları iflas eder. 


Yenilginin faturası ise, devlet sırlarına kurulan komyplolar- da ve bilgi sızdıran casuslarda aranır. Toplanan delillerde Julius Rosenberg'in aktif olarak casusluk yaptığı yer almış, ancak suçlu bulunduğu casuslukla kendisinin ya da Ethel Rosenberg'in ilgisi olduğuna dair herhangi bir delil bulunamamıştır. 


İdam kararıyla birlikte, tüm dünyadan ABD hükümetine protesto mektupları yağar. İnsanlar açık bir cinayet olarak gördükleri kararı durdurmak için meydanlara dökülür. Amerikan yetkilileri dünyanın tepkisi üzerine, çifte bir takım tekliflerle geri döner. “Yalan söyledik.” diye ifade verin idamınızı 30 yıl hapis cezasına indirelim diye teklif götürülmüş fakat kabul görmemiştir. 
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Bir diğer teklif ise, Bayan Rosenberg'in bütün şuçu eşine yüklemesi karşılığında serbest bırakılması yönünde olmuş, ancak bu da reddedilmiştir. Baştan sona trajedi kokan Rosenbergler olayının bir başka yürek burkan yönü de, Ethel ile Julius'un idam tarihlerinin 18 Haziran olarak kararlaştırılmış olmasıdır. 
Zavallı karı-koca o günün evlilik yıldönümü olduğunu belirterek, idamın bir gün önce veya sonraya alınmasını istemişlerdir. 


Amerikan adaleti idamlarını bir gün sonraya alır. Özür dileyip af talep etmeleri karşılığında, 6 ve 10 yaşındaki çocuklarına kavuşabilecekleri söylenir, Ethel “Ya suçsuzluğumuza inanan milyonlarca insan ne olacak?” diyerek bu teklifi de reddeder. 
Elektrikli sandalyelerin bir kadına göre değil, tamamiyle bir erkeğe göre tasarlanmış olması, Julius Rosenberg'in ilk elektroşokta yaşamını yitirmesi ancak Ethel Rosenberg için aynı işlemin birkaç kez daha yapılması gerektiğini öğretmiştir. 

Şair Melih Cevdet Anday'ın Rosenbergler için yazdığı “Anı” adlı bir şiiri de vardır: 

Bir çift güvercin havalansa 

Yanık yanık koksa karanfil 

Değil bu anılacak şey değil 

Apansız geliyor aklıma 

Neredeyse gün doğacaktı 

Herkes gibi kalkacaktınız 

Belki daha uykunuz da vardı 

Geceniz geli yor aklıma 

Sevdiğim çiçek adları gibi 

Sevdiğim sokak adları gibi 

Bütün sevdiklerimin adları gibi 


Adınız geliyor aklıma 
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Rahat döşeklerin utanması bundan 
Öpüşürken bu dalgınlık bundan 
Tel örgünün deliğinde buluşan 
Parmaklarınız geliyor aklıma 
Nice aşklar arkadaşlıklar gördüm 
Kahramanlıklar okudum tarihte 
Çağımıza yakışan vakur, sade 
Davranışınız geliyor aklıma 

Bir çift güvercin havalansa 

Yanık yanık koksa karanfil 

Değil unutulur şey değil 


Çaresiz geliyor aklıma. 


SOVYETLERE SAVAŞI KAYBETTİRMEYEN 
RUS İSTİHBARATÇI RİCHARD SORGE 


itlerin Rusya'yı işgal edeceğini Rus makamlarına ilk bildiren istihbaratçıdır. Bakü doğumludur. Babası Alman, annesi Rustur. Komünizme sıcak bakması son derece doğaldır. 
Zira amcası Karl Marx'ın sekreteridir. 

Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusuna gönüllü olarak yazılmıştır. Batı cephesinde şarapnel yüzünden ağır yaralanır. 
Üç parmağı kesilir, iki ayağı kırılır ve sakat kalır. Alman devleti rütbesini onbaşıya çıkarır, bir demir haç verir ve ordudan terhis 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eder. İyileşme döneminde Marx'ın eserlerini okur ve komünist ideolojiyi benimser. Almanya'da çeşitli üniversitelerde iktisat ve siyaset bilimi okur. Almanya Komünist Partisine üye olur. Siyasi düşünceleri yüzünden Alman devletinin baskılarına maruz kalır ve Sovyetler Birliğine gider. Moskova'ya gider ve Kominternde çalışmaya başlar. 


Moskova'da geçirdiği zamanda istihbarat konusunda iyi bir eğitim alan Sorge; Almanya, İngiltere ve Çinde çeşitli görevler almıştır. Son görevini Japonya'da yapacaktır. Kendisini Nazi Partisi Üyesi olarak tanıtarak Tokyodaki Alman büyük elçiliğine girecek ve burada elçi Eugen Ott ile yakınlık sağlayacaktır. Japonya'da bulunduğu sürede anti-kominten paktı ile ilgili önemli bilgiler verir. Pearl Harbor saldırısını önceden haber verir. Uzak Doğu'da bir Japon saldırısının olmayacağı istihbaratını vererek SSCB'nin doğu birliklerini batıya kaydırmasını sağlamıştır. Nazilerin Stalingrad'ı ele geçirmesi halinde Japonların saldıracağı bilgisini de Moskova'ya geçmiştir. 

1941'de Tokyo'da yakalanana kadar mesajlarına devam eder. 
Yakalandıktan sonra ağır işkence görür ve 7 kasım 1944 günü asılır. Mezarı Japonya'dadır. Kendisi Sovyetler Birliği kahramanıdır. İkinci dünya savaşı esnasında 7 yıl boyunca Japonya'da üst düzey Alman ve Japon yetkililerden sızdırdığı bilgileri Sovyetler Birliğine iletmiş, Japonların Sovyetlere değil de direkt ABD'ye saldıracağını ve Almanların Sovyetlere kesin saldırı tarihini bildirmiştir. Yolladığı istihbaratlara Stalin tarafından sürekli şüpheyle yaklaşılmış, ancak hepsinin doğruluğu ortaya çıkmıştır. 
Sorge dinlenmediği için Sovyetler Almanlar tarafından işgal edilmiş, ancak Japonların Sovyetler yerine ABD'ye saldıracağı istihbaratı ciddeye alınmış, böylece Sovyetler bütün askeri gücünü Alman cephesine kaydırabilmiş ve savaşı kaybetmekten kurtulmuştur. 
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Sovyetlerin savaşı kazanmasında bu kadar büyük bir rol oynayan adama ne oldu? 

Muhbir ağının açığa çıkmasıyla yakalanmış, Japon eşine dokunulmazlık verilmesi şartıyla bildiklerini anlatmıştır. Japonlar kendisini Moskova'nın elinde tuttuğu bir ajanla takas etmek istemiş, üç kere takas teklifinde bulunmalarına rağmen Moskova'dan sürekli “Bay Sorge diye birini tanımamaktayız.” diye cevap almışlardır. Bunun üzerine artık Sorge'nin cezasının verilmesine geçilmiş, kendisi asılarak idam edilmiştir. 


Japon eşi eceliyle ölene kadar Tokyo'da sakin bir hayat yaşamış, Japon yetkililer o konuda sözlerini tutmuştur. Ancak Sovyetlerde ardında bıraktığı ilk karısı Alman casusu olduğu iddiasıyla Sorge'nin idamından bir yıl önce tutuklanıp Sibiryadaki çalışma kampına yollanmış, orada da ölmüştür. Günümüz tahminlerine göre tek gerçek suçu Richard Sorge'nin karısı olmaktır. 


Stalin'in Sorge'yi tamamen yalnız bırakmasına dair çeşitli açıklamalar sunulsa da en kuvvetlisi ve gerçekçisi şudur: Stalin, Sorge'nin gerçek istihbaratına sadece kendi paranoyası yüzünden inanmamıştır ve bu yüzden Sovyetlerin İkinci Dünya Savaşı'nda gereğinden fazla insan ve kaynak kaybetmesine sebep olmuştur. Bu gerçeği bilen Sorge'nin Moskova'ya dönüp Staline rakip olabileceği olasılığı bile Stalinin gözünü korkutmuş ve Sorge'yi üç kere kurtarma şansına sahip olmasına rağmen ölüme terk etmiştir. 


1961 yılında Fransız yapımı “Who Are You, Mr. Sorge?” 
filminin çekilmesiyle Sovyetler Sorge'yi tanımış, Krushchev kendisi adına bir anıt yaptırmış ve Sovyet kahramanı ünvanını vermiştir. Bakü doğumlu olduğu için Sorge'nin 1981 yılında Haydar Aliyev tarafından Bakü'ye bir heykeli yaptırılmış, içinde bulunduğu parka adı verilmiştir. 
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Alışılagelmiş heykellerden farklı olan bu heykel içinde bulunduğu parkın ıssızlığından mıdır nedir, insanı görünce ürperten bir anıttır. Sürekli çok karizmatik ve etkileyici olarak anlatılan Sorge'nin hipnoz edici bakışlarından oluşmaktadır. 
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YAKUP CEMİL 


883 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası Ahmet Bey, annesi Nazik Hanım'dır. Babası tütün ticaretiyle uğraşan bir tüccardır. 1903 yılında teğmen rütbesiyle Harp Okulu'ndan mezun olur. İlk görev yeri Manastır'da konuşlanan 6. Nizamiye Piyade Tümenidir. Burada Enver Paşa'nın emrinde bulunur ve hayatı boyunca Enver Paşa'nın en yakınındaki adamlarından biri olur. 


II. Meşrutiyet dönemine kadar bu bölgede görev yapar. 
Bulgar, Sırp, Yunan ve Arnavut çetelerine karşı mücadele eder. 
Gayri Nizami Harp tecrübesini bu dönemde kazanır. İttihat ve Terakki'ye katılır. 11. Meşrutiyet'in ardından 1909 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından İran'a gönderilir. Görevi, burada daha önceden kaldırılan Meşrutiyet'i yeniden ilan ettirmek üzere yeraltı faaliyetlerinde bulunmaktır. 


Yol boyunca, bölgedeki Kürt aşiretlerinin desteğini toplayarak ilerler. İranlı Meşrutiyet yanlılarıyla işbirliği yapar. 31 
Mart olaylarının patlak vermesiyle İstanbul'a çağrılır. İsyan bastırıldıktan sonra Ermeni ayaklanmaları sebebiyle müfettiş olarak Adana'ya gönderilir. 1910 yılında gazeteci Ahmet Samime düzenlenen suikastın faili olduğu iddia edilir. Ancak bu iddia ispatlanamaz. 


1911 yılında İtalyan işgaline maruz kalan Kuzey Afrika'daki 
Osmanlı topraklarını kurtarmak amacıyla başlatılan mücadeleye katılır. Trablusgarp yoluna Binbaşı Mustafa Kemal (Atatürk) Bey 


151 


Ahmet Enes SARIÇİÇEK 


ile çıkar. Başta Kurmay Binbaşı Enver Bey olmak üzere İttihat ve Terakki'nin en önemli komutanları Trablusgarp-Bingazi eksenine gelmiştir. Yakub Cemil yine Enver Bey'in emrindedir. Buradan 
İstanbul'a gönderilir. 1912 yılında başlayan Balkan Savaşları'na 4 
bin mahkumdan oluşan gerilla birliğiyle katılır. Bu birlikle beklenenin üzerinde yarar sağlar. Ancak Osmanlı ordusu savaşta yenilince hükümet, Edirne ve Çatalca'yı Bulgarlara bırakarak barış yapmakister. O dönemde muhalefette olan İttihat ve Terakki Fırkası buna şiddetle karşı çıkar. Bu sebeple Cemiyet, tarihe “Babıali Baskını olarak geçen ikinci ihtilalini gerçekleştirir. 

Yakub Cemil, Babıali binasına ilk giren baskıncılar arasındadır. Baskın sırasında karşısına çıkan Harbiye Nazırı Müşir Nazım Paşa'yı şakağından vurur. Bu olayın etkisiyle yüzbaşı rütbesindeyken ordudan atılır. Aynı yıl Batı Trakya Geçici Hükürmeti'nin kurulmasıyla sonuçlanan muharebe döneminde Enver Bey'in emrinde gönüllü olarak yer alır. 


1914 yılında Teşkilat-ı Mahsusa'nın resmen kurulmasıyla 
bu kuruma alınır. İlk görev yeri Doğu Anadolu olur. 2000 kişilik mahkum ordusuyla yola çıkar. Çorumda konakladıkları sırada yerel halktan birini idam ettirmesi tepkilere sebep olur. Bölgedeki diğer ordu birlikleriyle çeşitli zaferler kazanır. Ancak Ardahan'da ciddi bir yenilgiye uğrar ve geri çekilmek zorunda kalır. Bunun üzerine Ermeni çetelere karşı mücadele etmekle görevlendirilir. 

Yeni görev yeri Bitlis'tir. Sonra Bağdat'a gönderilir. Bağdat Cephesi'nde emirleri ihlal eder. İstanbul'a çağrılır. İstanbul günlerinde Enver Paşa ile ters düşer. Yakın arkadaşlarıyla ihtilal planları yapar. 

İttihat ve Terakki hükümetini dağıtmak istemektedir. Hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanır. Vatana ihanetten suçlu bulunur. 11 Eylül 1916 tarihinde kurşuna dizilerek idam edilir. 
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DÜNYANIN EN ÜST DÜZEYDEKİ 
KÖSTEBEK AJAN OLAYI: ALDRİCH AMES 


S oluk soluğa ajanlık maceraları Soğuk Savaş sırasında ABD ve Sovyetler Birliği arasında yaşandı. İşte bu yıllarda yaşanan gerçek bir öykünün benzerine bir daha hiç rastlanmadı. 


Aldrich Ames, hayatı filmlere konu olan bir köstebek ajandır. CIA'de yöneticiyken karısının lüks harcamalarını karşılamak için para karşılığı KGB'ye bilgi sızdırmaya başlayan Ames, CLA'nin kullandığı KGB'deki bütün ajanların dosyalarını Sovyetler Birliği'ne satar. Yüzlerce kişi açığa çıkar ve öldürülür. CIA kendi içindeki köstebeğin kim olduğunu yıllarca ortaya çıkaramaz. Ama sonunda bulunur. 


İşte bir dönem Ankara'da görev yapan ve Deniz Gezmiş'i de takip eden ClA'nin köstebeği Ames'in öyküsü... 


Aldrich Ames, CIAde karşı istihbarat subayı ve analisttir. 
Ames 1962 yılında CIA ajanlarının çocukları ile ilgili düşük seviyeli bir pozisyonda CIA için çalışmaya başlar. Ames'in söylediğine göre, CIAde bir kariyer için bu işe başlamamıştır, bu düşük seviyeli işi okula yerleşebilmek için boşluk doldurmak amacı ile almıştır; ancak zamanla CIA içindeki işi onu cezbetmiştir. Birkaç yıl sonra üniversiteyi bitirip, Operasyon Şefliği Kayıt Birleştirme Bölümünde çalışırken rütbesi yükselir. 

1969 yılında durum subayı olarak ilk görevinde Ankara'ya 
gönderilir. Buradaki görevi Sovyet istihbarat subaylarını CLA'ya 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kazandırmaktır. Anılarında yazdığına göre Deniz Gezmiş'in bir oda arkadaşı sayesinde komünist DEV-GENÇ örgütüne sızmayı 
başarmıştır. Bu kız öğrencinin gözünü korkuttuktan sonra, 75 
dolar karşılığında bütün DEV-GENÇ üyeleri ile faaliyetleri hakkında bilgileri alır. 

1983'te sürekli kavga ettiği eşi Nancy'den ayrılarak, eşini aldattığı Rosaria Dupuy ile evlenir. Dupuy, Kolombiya'nın Meksika elçiliğinde çalışmaktadır. Rosaria kariyerini terk eder ve Ames ile birlikte ABD'ye gelir. Sonra da Ames'in bütün faaliyetlerinde suç ortağı olur. 


Ames, Rosaria Dupuy'un lükse düşkünlüğü yüzünden maddi sıkıntıya düşer. 1985 yılında Washington'daki Sovyetler Birliği elçiliğine gidip onlara para karşılığı sırları satmayı teklif eder ve bu tarihten sonra Sovyetler Birliği için casusluğa başlar. 
Ames, CIA'in Avrupa Bölümü/Karşı Casusluk Şubesi'ne atanır. 
Buradaki görevi, Sovyet istihbarat faaliyetlerinin analizi işlerini idare etmektir. Görevi sebebiyle KGB ve Sovyet ordusu içindeki Amerikan kaynaklarının kimlik bilgilerine erişebilmektedir. 
Ames'in verdiği bilgiler sayesinde 100 kadar Amerikan operasyonu tehlikeye düşer ve CIA'nın en az 10 istihbarat kaynağı yani muhbiri, köstebek olduklarını öğrenen KGB tarafından öldürülür. 


Ames, nihayetinde Sovyetlere ülkedeki bütün Amerikan ajanlarının ismini verir ve bunun karşılığında da kendisine toplam 4.6 milyon dolar ödenir. Bu sayede herhangi bir CIA subayından daha lüks bir yaşam tarzını sürdürebilir. 

CIA görevlileri yeni bir göreve atandıklarında yalan makinasına bağlanmaktadır. 1986 ve 1991'de Ames de iki kez yalan makinasından geçer ancak yakalanamaz. Çünkü Washington'daki Sovyet istihbarat şefi makinayı nasıl atlatabileceğini ona öğretmiştir. Sovyetler Birliği'ndeki bazıları üst düzeyde generaller olan muhbirlerinin açığa çıkması ve bir bir ortadan kaldırılması üzerine CIA, kendi içinde bir köstebek bulunduğundan şüphelenir ve gizli bir soruşturma başlatır. 

Sovyetler Birliği, CIAdeki bu üst düzey kaynağının açığa çıkmasını önlemek için ABD istihbaratını yanlış yöne sevk edecek bazı hamleler de bulunur. Bunlardan biri KGB'de görevli bir albayın ABD'ye sığınıp, CIAdeki bir köstebeği açıklayacağını söylemesidir. Ancak CIA ajanlarını yönlendirdiği köstebek, eski bir ajandır ve o sırada etkisizdir. Sovyetler'in CIA'yi Ames'ten uzaklaştırma ya dönük bir diğer hamlesi ise Moskova'daki ABD Büyükelçiliğine bir KGB ajanını sokup, sonra da bunu ClAe bildirmesidir. Böyle olunca acil durum prosedürüne geçen CIA mesaisini, aylarca Moskova Büyükelçiliğine yönelik bu sızma- nın zararını tespit edip, arındırmaya harcar. 


Dikkatler zorunlu olarak KGB hesabına çalışan Aldrich Ames'ten başka yöne kaymıştır. Aldrich Ames daha sonra Roma'daki ABD Büyükelçiliğinde istihbarat şefi olarak görev yapar. Burada görevdeyken de KGB'ye Amerikan sırlarını satmayı sürdürür, Ames, yeniden Washingtona döndüğünde artık Berlin Duvarı yıkılmış ve Sovyetler Birliği de dağılma sürecine girmiştir. Ames de kaçakçılık ve narkotikle ilgili bir birimin başına getirilmiştir. Ames ve karısı Rosario Dupuy, Washington'a döndüğünde son derece lüks bir hayata sahiptir ve bir CIA ajanının kazancının yetmeyeceği harcamalar yapıyordur. Bu durum, CIA içinde Sovyetlere bilgi sızdıran köstebeği araştırmak için kurulan ekibin dikkatini çeker. FBI'nın da dahil olduğu bu ekip Ames'i incelemeye ve takibe alır. 

Köstebeğin Ames, olduğunu kesinlik derecesindeki kanıtlarla ortaya koyarlar. Ames de takip altında olduğunu fark etmiş ve paniğe kapılmıştır. 1994 Şubatı'nda Rusya'ya yapacağı bir görev uçusu öncesinde firar edeceğinden şüphelenilir ve casusluk 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suçlaması ile tutuklanır. Sorgulamasında, karısının daha az ceza alması ve çocuklarının kendilerinden alınmaması için işbirliği yapar ve suçunu itiraf eder. 


Aldrich Ames halen Allenwood, Pensilvanyadaki yüksek güvenlikli federal hapisanede yatmaktadır. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ames'in karısı Rosario ise casusluğa yardım ve vergi kaçırma suçlarından beş yıl hüküm giymiştir. 


CIAde köstebek soruşturmasını yürüten ekibin başında Sandra Grimes ve Jeanne Vertefeuille vardır. İkili daha sonra Ames'in köstebeklik hikayesini ve nasıl açığa çıkarıldığını anlatan bir kitap yazmıştır. Ames şu an tarihin en pahalı casusu ünvanını elinde bulundurmaktadır. 
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VİRGİNİA HALL: İKİNCİ DÜNYA 
SAVAŞI'NIN İSMİ AZ BİLİNEN 
KADIN CASUSU 


e 


irginia Hall, üç yıl boyunca Nazi güçlerinin burnunun dibinde savaş sırlarını çalarak, casus ağlarını kurarak, Fransa'da 11. Dünya Savaşı sırasında cezaevinden kaçan mahkumlara yardımcı olarak, Müttefik devletlerin düşmanları için büyük bir tehlike arz eder. Üç kilodan daha ağır tahta bir protez bacağı olmasına rağmen sürekli görünüm ve imajını değiştirmeyi başaran Virginia Hall'ın kimliği aynı cephede savaştıkları için de sırdır. Tüm sıradışı maceralarına rağmen, hayatını kaybettiği 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1980'lere kadar hakkında çok az şey biliniyordu. Son zamanlarda biyografik bir kitapla ismi gündeme gelmiştir. 


ABD'nin Maryland eyaletinde, 1906 yılında zengin bir ailede doğan Hall'un aslında en büyük hayali diplomat olmaktır. 
Anadili İngilizce'nin yanı sıra Fransızca, İtalyanca ve Almanca'yı akıcı bir şekilde konuşmaktadır. 20 yaşında Avrupa'ya okulunu bitirmeye gelir. Ardından Varşova, Venedik ve İzmir'de bulunan Amerikan misyonlarında memur olarak çalışır. Ancak diplomat olarak aradığı yükselişi bir türlü gerçekleştiremez. 


Hall'un hayat hikayesini konu alan “Önemi Olmayan Kadın” (A Woman of No Importance) adlı biyografiyi kaleme alan Sonia Purnell, kadın olduğu için sürekli reddedildiğini ve o zamanlarda Amerika'da hiçbir kadının büyükelçi olarak atanmadığını söyler. Hal'un kariyer hayalleri 27 yaşında av sırasında, yanlışlıkla sol bacağından vurulunca suya düşer. Bacağı kangrene dönünce doktorlar, bacağını diz altından ampüte etmek zorunda kalır. 


Purnelle göre sakatlandıktan sonra kendini eve kapatmak yerine maceralara atılmayı seçen Hall, böylece olağandışı işler başarır. Ülkesi ABD, 11. Dünya Savaşı'na 1940 yılına kadar girmese de Hall, cephe hattında, yoğun bombardıman ve makineli tüfek saldırıları altında, Fransız askerleri ambulanslarla taşır. 
1940 yılında Nazilerin Fransa'yı işgal etmesinin ardından Hall 
İspanya'ya doğru yola çıkar. Burada ise hayatı değişir. İspanya'da tren istasyonunda gizli görevdeki bir İngiliz ajanı tarafından fark edilön Halla, bu ajan bir telefon numarası verir. Londrada bir arkadaşı olduğunu ve bu arkadaşının, ona yapılacak bir şeyler bulabileceğini aktarır. 

Hall, Londra'ya doğru yola çıkarak, İngiltere'nin yeni kurulan Özel Harekât Birimi (SOE) çatısı altında gönüllü çalışmaya başlar. Purnelle göre SOE'nin düşman topraklarına kadın 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göndermesine izin verilmemektedir. Ancak Hali 1941 yılında, New York Post muhabiri kimliğinde Fransa'ya gidebilir. Bu gizli görevde hayatta kalma ihtimali yarı yarıya olarak değerlendirilmektedir. Nazilere karşı direnişi örgütlemek gibi çok tehlikeli bir görevi olan Hall, Germaine adında 30'larında olan gösterişli, güzel ve bir genelev madamı ile cinsel hastalıklar.uzmanı bir doktoru örgütlemeyi başarır. 


Purnelle göre bu kişiler daha sonra, önde gelen askerlere dönüşür. Germaine, işlettiği geneleve gelen Alman müşterileri üzerinden casusluk yapabiliyordur. Alman müşterilerine ilaç verdikten sonra uyumalarını sağlamakta, ardından da üniformalarındaki önemli dökümanların fotoğraflarını çekerek Londraya gönderilmesine aracılık etmektedir. Hal'un küçük gizli casusluk örgütü içinde güvenli evler de oluşturulmuştur. Pilotların bu evlere gelerek, kaçan mahkumları İspanya üzerinden ülke dışına kaçırmalarını sağlamaktadır. 


Zamanla bu ağa yemek ve petrol bulmalarını sağlayan tren yolu işçileri ile hükümet çalışanları gibi çok sayıda kişiyi eklenir. İleride gizli bir orduya dönüşecek bir ağın temelini kurulur. 
Kısa süre içinde Hall, olağanüstü operasyonlarla, ajanları hapisten kaçırır, sabotaj görevleri yapar, köprüler patlatır ve Alman konvoylarına saldırılar düzenler. Üstelik bütün bunları yakalanmadan yapmayı da başarır. 


Ünü, dostları kadar ve düşmanları arasında da yayılmıştır. 
Almanlar yavaş yavaş parçaları bir araya getirmeye başlamış ve onu “topal hanım” olarak adlandırmıştır. O yüzden Hall'un yürüyüşüne çok dikkat etmesi gerekiyordur. Topallığını saklayabilmek için uzun yürüyüşlere çıkarak egzersiz yapar. Başardığı en etkileyici şeylerden biri, Kasım 1942'de karlar altındaki Pireneler'i yürüyerek aşıp İspanya'ya kaçmasıdır. Lyon Kasabı lakaplı, tutuklulara bizzat işkence etmesiyle ün salmış korkulan bir Gestapo mensubu olan Klaus Barbie'den kaçmayı başarmıştır. 


Hall, kanıtların gösterdiği üzere, Naziler'in kadınlara erkeklere yaptıklarından daha kötü işkenceler yaptığını bilmektedir. Purnell “Bunlar barbarcaydı. Hall, yakalanmanın bedelini biliyordu” der. Almanlar'ın Hall'u yakalamayı ne kadar çok istediğini bilen İngiltere, onu Fransa'ya göndermeyi reddederek İspanya'da görevlendirir. Fakat cepheye gitmekte kararlı olan Hall, CIA'in öncülü olan ABD Stratejik Hizmetler Ofisi tarafından 1944'de tekrar, bu sefer tamamen Nazi işgali altında bulunan Fransa'ya gönderilir. Bu sefer yaşlı bir çiftçi olan Diane kimliğindedir. Gerçekte ise müttefiklerin, Normandiya çıkarmasına yardımcı olma görevini yürütür. ClAe göre Hall orada, Almanlara karşı gerilla savaşı verecek üç tabur direniş gücünün eğitilmesine yardımcı olur. Hall'u o dönemde çalışırken gösteren ve 2006'da bulunan bir fotoğrafı, bugün CIAde bir ofiste asılıdır. 


Virginia Hall savaşın ardından İkinci Dünya Savaşı'ndaki görevleri nedeniyle Hizmet Temayüz Nişanı alan tek sivil kadın olur. Ayrıca Britanya İmparatorluk Nişanı ile Fransa Savaş Nişanı alır. Fakat Hall, gördüğü ilgiden kaçınarak, 1966'da 60 yaşında emekli olana kadar CIA için çalışmaya devam eder. Purnell, “İnsanların kendisi hakkında konuşmasını sevmezdi. 1950'lerde, savaş sonrası ortaya çıkan geleneksel kadın anlatısına da uymuyordu.” diye hakkında kitap yazdığı Hall'u anlatır. 


Hall 1982'de yaşamını yitirse de tarihçiler onun sıra dışı hayatıyla ilgili parçaları yeni bir araya getirmeyi başarmıştır. 
Purnell, “Kendisi saklamak için ciddi uğraşlara girmişti ve kitap için araştırma yaptığım sıralarda kedi fare oyunu oynadığımızı hissettim.” der ve ekler: 


“Benim için bile anlaşılması epey zor biriydi.” 


PASTA KESER GİBİ ÜLKE BÖLEN KADIN: 
GERTRUDE MARGARET LOWTHİAN BELL 


868 doğumlu Bell, kadınların okutulmadığı o yıllarda Oxford Tarih Bölümü'nü iki yılda bitirir. Hem de birincilikle... 
Alplerin hiç tırmanılmamış tepelerine tırmanan Bell, yakalandığı fırtınada bir ipin ucunda tam 53 saat asılı kalır. Bell'in cesareti ve dirayeti ekibe güç verir ve herkes kurtulur. Bugün o tepenin adı Gertrude tepesidir. 

At sırtında bugünkü Irak ve Suriye'yi boydan boya geçerek incelemelerini sürdürür. Aşiretleri, nüfus gruplarını, kervan yollarını, su kuyularını, yer altı ve yer üstü zenginliklerini tespit eder; haritalarına işler. Fransızca, İtalyanca, Almanca bilen 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Bell, Türkçe, Kürtçe, Farsça ve Arapçayı bildiği için Ortadoğu'da yüzlerce aşiret ve kabileyle kolayca ilişki kurar, birbirine düşürebileceği ve Osmanlı'ya karşı ayaklanabilecek kabileleri belirler. 
Kadınlığından da İngilizliğinden de taviz vermeden Arap Dünyası'nda o kadar saygı ve sevgi görür ki, “Irak'ın Taçsız Kraliçesi, “Çöl Kraliçesi! ya da 'el-Hatun' gibi unvanlarla anılır. Bugün bile Arap ders kitaplarında “kahraman kadın olarak okutulmaktadır. 


Güya Arkeolojik çalışmalar yaparak bütün bir Ortadoğu'yu gezen Bell, bulgularını İngiliz çıkarları için çarpıtmaktan geri kalmaz. Günlüğünde “Her aşireti burası sizden bir parça, sizin aslınız bu diye ikna etmek için gayret gösteriyorduk. Çoğu zaman da başarıyorduk.” yazar. Arap isyanlarının örgütleyicisi Arap Lawrence'ı da o yetiştirir. “Bu sabah tüm vaktimi Bağdat'taki ofisimde Irak'ın güney sınırlarını belirleyerek geçirdim. 
Çok güzel bir sabahtı.” 

Günlüğüne bu satırları yazan Bell, 1919 yılında bugünkü Irak devletinin sınırlarının çizer. İngiltere'nin sömürgeci planlarını nakış işler gibi gerçekleştirerek ülkesinde kahraman olan kadın, günlüğüne “Burada çok yalnızım, bu yalnızlıkla çok fazla devam edemem.” diye yazar ve 1926'da 58 yaşında aşırı dozda uyku ilacı alıp intihar eder. 
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KRYSTYNA SKARBEK 


P olonya'da doğan Krystyna'yı aslında hepimiz Casino Royal filminde Eva Green'in canlandırdığı karakterden tanıyoruz. Krystyna 1940 yılında Macaristan'a İngiliz ajanı olarak gider ve 1941'de Gestapo tarafından tutuklanır, fakat çabucak serbest bırakılır. 


Sorgulama sırasında dilini ısırıp kanattığı ve kan öksürüyormuş gibi görünerek Nazileri tüberküloz olduğuna ikna ettiği söylenir. 


Reddettiği bir hayranı tarafından bıçaklanarak öldürülen casus, verdiği bilgilerle tarihe geçmiştir. 
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GEORGE BLAKE 


ollandada 1922 yılında doğan Blake, casusluk kariyerine İkinci Dünya Savaşı sırasında başlar. İlk olarak Seule İngiliz ajanı olarak giden Blake, kısa zaman içinde Kuzey Koreliler tarafından yakalanır ve üç yıl hapis tutulur. Bu sırada komünizmi benimser ve taraf değiştirir. 
1953'de serbest bırakılıp İngiltereye kahraman olarak dönen Blake, artık bir çifte ajandır. Sovyetler onun verdiği bilgiler sayesinde M16'nın Doğu Avrupada kurmuş olduğu sistemi darmadağın eder. Bu sırada Blake'in kırkın üzerinde M16 ajanını deşifre ettiği söylenir. 
1961'de paçayı ele veren Blake, 42 yıllık hapis cezasına çarptırılır. 5 yıl sonra hapisten kaçarak Moskova'ya sığınır ve hâlâ orada yaşamaktadır. 


2007 yılında Vladimir Putin ile tanışmıştır. 
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FRİTZ JOUBERT DUOUESNE 


ngilizlere karşı savaşan Güney Afrikalı bir genç olan Fritz'in 
| casusluk hikayelerinde cinselliğin büyük bir rolü vardır. 
Çünkü esir düştüğü savaşta, gardiyanın kızını cinsel yoldan ayartarak kaçmayı başarır. Kaçtıktan sonra İngiltere'ye giderek kendini İngiliz ordusuna aldırtmayı başarır. 


Ordunun içine sızmayı başaran Fritz, asker olarak yeniden Güney Afrikaya döner. Döndüğünde kız kardeşinin öldürüldüğünü ve annesinin toplama kampına gönderildiğini öğrenen Fritz, burada İngiliz'lere karşı insan toplamaya çalıştığı sırada yakalanır ve hapse atılır. 

Savaşın bitiminden sonra serbest bırakılan Fritz, İskoçya'ya giderek kız kardeşini öldüren askeri bulup öldürür. Bu işten sonra New York Times gazetesine kendi ölüm ilanını vererek ortadan kaybolur. 


İkinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği yıllarda Nazilere İngilizler hakkında istihbarat sağlayan Fritz, 1956 yılında ölür. 
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BRİTA TOTT 


animarka'nın asilzade ailelerinden birinin kızı olan Brita Tott, 1442 yılında İsveç Kraliyet Ailesi'nden gelen soylu bir asille evlenir. 10 yıl sonra İsveç, Danimarka ile savaşa girince Tott kendi ülkesi için casusluk yapar. 
İsveç kralı Charles VIIPnin öldürülme komplosunda suç ortağı olmasının yanı sıra, ordunun her hareketini engelleyecek olan ve ordu sırlarını kendi ailesine taşıyan kuryedir. 


Charles VILI ve hükümet onu vatana hainlikten suçlu bulur ve direkt yanmaya mahkum eder. 
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LONA COHEN 


S ovyetler Birliği Komünist Parti üyesi olan Lona Cohen, ll. 
Dünya Savaşı'ndan sonra Londra'ya yerleşir. İngiliz ordusunun sırlarını Sovyetler Birliği'ne taşımak için oluşturulan ajan halkasının bir parçası olur. 


Yakalandıktan sonra, karşılıklı iki ülkenin casus değiş tokuşu yaptığı bir anlaşmayla serbest kalan Lona 1992'de ölür. 
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NATHAN HALE 


& TT ikem için kaybedecek tek bir hayatım olduğuna üzgünüm...” 

Bu ünlü söz, idam edilmeden hemen önce ilk Amerikalı casus olan Nathan Hale tarafından söylenmiştir. 

Hale, Amerikan Devrim Savaşı sırasında Kıta Ordu'sunda bir kaptandır. Bir öğretmen kılığında istihbarat toplama misyonuna gider, orada fark edilince İngiliz ordusu tarafından yakalanır. Casusluk suçundan yargılanır ve asılır. 


O zamanlar sadece 21 yaşındadır. 
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NÜKLEER SAVAŞI ENGELLEYEN 
OLEG PENKOVSKY 


K od adı “Kahraman Ajan” olan Oleg Vladimiroviç Penkovsky, SSCB'nin askeri istihbaratı GRUda görev alan bir albaydır. 


Soğuk Savaş döneminde SSCB'nin Küba'ya Nükleer füze yerleştirdiğinden Birleşik Krallık'a ve ABD'yi haberdar eder. 
Kennedy Amerikasının bu durumdan ilk elden haberi olmasası 


durumunda çok korkunç şeyler olabilecek ve bir nükleer savaş çıkabilecektir. 

CIA, Penkovsky'nin ağır gözetleme altında bu bilgiyi sızdırabilmek için birçok Sovyet karşıtı ajanla yardımlaştığına inanırsa da Penkovsky, bilgiyi sızdırmak için hayatını büyük bir tehlikeye atmıştır. 
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VİOLETTE SZABO 


iolette Szabo'nun oldukça acıklı bir hikayesi vardır. İkinci 

Dünya Savaşı sırasında Gestapo'nun eline düşen kadın, 92 
bin kadının öldüğü bir toplama kampına gönderilir ve sonrasında Naziler tarafından infaz edilir. 


Gestapo'nun onu öldürmek istemesinin önemli bir sebebi vardır: İngiliz İstihbarat Teşkilatı'nın en iyi ajanlarından biri olması. 


Esasen İngiliz olan Violette, Fransız kocası savaşta öldükten sonra kendisini Naziler ile mücadeleye adar. Fransızca konuşma yetisi üzerine uzun bir eğitim aldıktan sonra, Almanların işgali altında olan Fransa'da hemşire taklidi yapar ve edindiği bilgileri İngiliz hükümetine sızdırır. 


Bir yandan gerilla savaşı da yürüten Szabo, henüz yirmi üç yaşındayken katledilir. 
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KENDİ CASUSLUK NETWORKUNU 
OLUŞTURAN WİLFRED DUNDERDALE 


eski bir İngiliz ajanı olan Wilfred Dunderdable'den esinlenmiştir. 


J ames Bond'un yaratıcısı lan Fleming, karakteri yaratırken 


Çok uzun süre Türkiyede bulunan ajanın görevi ise Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği milli mücadele hareketini gözetlemektir. İngiliz İstihbarat Teşkilatı SOE ve MI5te görev alan Dunderdale, Bond kitaplarında kendi hikayelerinin de yer aldığını itiraf etmiştir. 


Oldukça düzgün bir Rus aksanına sahip olan casus, 1919'da Sivastopol'de de görev almış, 1930'lu yıllarda ise Paris'te bulunan istihbarat teşkilatının başına gelmiştir. Dunderdale, mahkumlardan muhbirlere çeşitli bir bilgi kaynağı networkü oluşturmayı başarmıştır. 
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REHİNELERİ İRAN'DAN KAÇIRAN 
TONY MENDEZ 


940 doğumlu, emekli bir CIA ajanı olan Tony Mendez, 
İran'daki İslam Devrimi sırasında yaşanan rehine krizinde büyük bir rol üstlenmiştir. 

ABD Büyükelçiliği'nden kaçarak Kanada Büyükelçiliği'ne sığınan altı Amerikalı diplomatı İran sınırından geçirmeyi yani kaçırmayı başarmıştır. Bu hikaye, Mendez'in yazdığı “The Master Of Disguise” adlı kitap ile ortaya çıkmıştır. Ayrıca oldukça bilinen bir filme de ilham olmuştur: “Operation: Argo” 

Filmde Tony Mendez'i usta oyuncu Ben Affleck canlandırmıştır. 
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PEARL WİTHERİNGTON CARNİOLEY 


943'te İkinci Dünya Savaşı devam ederken İngilizlerin Birleşik Krallık Özel Kuvvetleri'ne yönetici olarak atanır. Eğitimler esnasında yaptıklarıyla, birliğinde 'en iyi silah kullanan kişi” olarak anılır. 


Annesi ve üç kız kardeşiyle beraber savaştan üç yıl önce işgal altındaki Fransadan kaçmıştır. İngiltere'de aldığı eğitimden sonra kod adı olarak Pauline ve 'Marie' adını alır ve zamanında kaçtığı Fransa'ya kozmetik satıcısı adı altında istihbaratçı olarak geri döner. O kadar başarılı bir casus oldu ki, Nazi güçleri başına I milyon Frank ödül koyar. 


Almanlara karşı mücadele eden 1500 kişilik özel bir ekip olan SOE (The Special Operations Executive) Mücadele Ağı'nın lideridir. Almanlar onu asla yakalayamaz. 


Pearl, görevi tamamlandığında 18 bin Nazi askerini etkisiz hale getirmiştir. 
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KLAUS FUCHS 


Imanya'da doğan Klaus Fuchs, “Manhattan Projesi” hakkında Sovyetler Birliği'ne bilgi sağlamakla görevlidir. Başlangıçta, atom bombası geliştirmek için İngiliz projesinde çalışır ve daha sonra Manhattan Projesine casus olarak katılır. 
Casusluk yaptığına dair bilgiler netleşince 1950'de İngiltere'de tutuklanır ve cezalandırılır. Tutuklandıktan sonra İngiliz istihbaratına çeşitli istihbarat bilgileri sağlar. 
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MELİTA NORWOOD 


İ ngiltere'de devlet memurluğu yapan Melita Norwood, bir yandan da casusluk yapmaktadır. Nükleer Araştırma Merkezi'nde yürütülen gizli çalışmalarda hassas birtakım dokümanları eline geçirmesi, İngilizlerin değil Sovyetler Birliği'nin dikkatini çekmiş olacak ki, 1940 yılında Sovyetler Birliği tarafından ajan olarak görevlendirilir. 


Melita, 1993 yılında ölür. 
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OYUNCAK AYIYA TELSİZ SAKLAYAN AJAN: 
RUTH WERNER 


EF ski casuslar için en önemli ve zor konulardan biri, radyo-telsiz aygıtlarının saklanması sorunudur. O zamanlar bugünkü gibi basit, küçük, pratik iletişim aletleri yoktur. O yüzden haberleşmenin sürmesi, telsizlerin iyi saklanmasına bağlıdır. Casusun pratik yetenekleri de çok önemlidir bu konuda. 


Nitekim böyle bir casusluk hikayesi 1941 yılında İngiltere Oxford'da yaşanır. Olayın kahramanı ise “Sonia” kod adlı Ruth Werner'dir. GRU, yani Rus Ordu Haberalma Dairesi adına çalışmaktadır. Burada Ruth Beurton kimliğiyle son derece iyi, kısa boylu ve tombul bir ev kadını görünümünde faaliyet gösteren Sonia, komşularından birinin şüphelenmesi ve ihbarı üzerine polisler tarafından sorguya çekilir. Ama o kadar tipik bir ev kadını görüntüsü veriyordur ki, polisler böylesi bir kadının casus olabileceğine ihtimal vermezler. Bu yüzden evi bile aramadan çekip giderler. 

Çünkü Sonia'nın birçok özelliğinin yanı sıra ilginç bir buluşu da vardır. Telsizini, küçük oğlunun oyuncak ayısının içinde saklıyordur. Böylelikle bir oyuncak gibi görünen telsizi kamufle etmiştir. 

1947'de her şey ortaya çıktığında Sonia çoktan kaçmıştır. 


1982'de anılarını yayınlanmıştır. 
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SYDNEY REİLLY 


< C asusların Şahı” olarak bilinen Sydney Reilly, öyle ünlü 

olmuştur ki ölümünden sonra bir İngiliz gazetesinde onun görevlerini içeren “Usta Casus” adlı bir karikatür dizisi yayımlanmıştır. Sahte kimlik hikayeleriyle aldatma tekniklerini öyle ustalıkla ve sık kullanmaktadır ki asıl kökeni bilinmemektedir. Öylesine inkar edilebilir görevler üstlenmiştir ki, bu görevlerle bağlantısı olduğu, çoğu zaman mantıklı bulunmadığından kurtulmuştur. 


Alınan bilgilere göre Rusya'da Georgi Rosenblum olarak dünyaya gelmiş ve ilk başta SIS tarafından göreve başlatılmıştır. 
Farklı kimliklerle silah şirketleri için çalışır. İttihatçılarla da arasıiyidir, 1910'da Türk hükümetine savaş gemisi ve silahlar satar. 


Cizvit rahibi kılığında katıldığı görüşmede BP'nin İranda- ki petrol imtiyazının Rothschild ve İngiltere Hükümetine satılmasını sağlar. Amerika'ya gitmesini gerektiren birçok casusluk macerası yaşanır. 


Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok kez Alman hattının gerisine paraşütle atılır. 1918 yılında komünistler hakkında casusluk yapması için Rusya'ya gönderilir. Oradayken Sovyet devletinin başındaki Lenin'in yaralanmasına rağmen plan başarılı olmaz ve Reilly kaçmak zorunda kalır. 


İstiklal Harbi esnasında Ankaranın Pariste Fransızlarla yaptığı görüşmelere katılır. 
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Sydney Reilly'in Ruslar tarafından öldürüldüğü iddia edilmektedir. Fakat ölüm tarihinin 5 Kasım olarak verilmesi, bu ölümün bir kimlik değiştirme operasyonu olduğu hissi vermektedir. 
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ARMİNİUS VAMBERY 


rminius Vambery, 19 Mart 1832 tarihinde Budapeşte'nin 

kuzeybatısındaki Dunaszerdahely'de dünyaya gelir. Mali sebeplerle tahsiline devam edemez ve çeşitli işlerde çalışırken kendini yetiştirir. Ayağı topal olan Vâmbery, 12 yaşından itibaren geçimini temin için önceleri terzi çırağı, sonraları özel öğretmen olarak çalışmak mecburiyetinde kalmıştır. Bunun yanı sıra etnografya ve filoloji alanlarında araştırmalar yapar. Vambery, Bratislava yakınındaki Svâty Jur Manastırı'nda piyaristlerin eğitimini aldıktan sonra kendi kendini geliştirerek çok sayıda lisan öğrenir. Önceleri Avrupa dillerine eğilen Vâmbery, daha sonra Arapça, Türkçe (Osmanlıca) ve Farsça lisanlarını gayet iyi bir şekilde öğrenir. 


Güçlü hâfızası ve dil öğrenmedeki üstün yeteneği sayesinde daha yirmi yaşına gelmeden on altı dil konuşup on ikisinde yazabildiği hâtıralarından öğrenilmektedir. Yirmi yaşında Türkçe'yi öğrenir. Özellikle Macarca'nın menşeinin Fin-Ogur dilleri mi yoksa -kendi inandığı gibi- Tatarca mı (Türkçe) olduğu konusu üzerinde durar. Daha sonra J6sef Budenz gibi bilginlerce Macarca'nın Fin-Ogur dillerinden geldiği tesbit edilmiş, ancak Vâmbery, tezini bırakmak zorunda kalmasına rağmen Macarların menşeini Türkler'in teşkil ettiğine dair görüşü nedeniyle “pantürkizmin babası” olarak tanınmıştır. 
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Macar halkının Asya menşelerini bulmak arzusu içinde 
1857 yılında 25 yaşındayken İstanbul'a seyahat edip, Macar asıllı İsmâil Paşa'nın (Kmetty) aracılığıyla Hüseyin Dâim Paşa'nın köşküne yerleşerek çocuklarına Fransızca öğretmeye başlar. Paşanın kendisine verdiği Reşid Efendi adını kullanır. 1859 yılından itibaren bir yandan Asıf Bey ve daha sonra Hariciye nâzırlarından Sâdık Rıfat Paşa'nın hizmetinde Paşa'nın çocuklarına Frenk lisanları muallimi (Avrupa dilleri hocası) olarak çalışır. 
Bir yandan da Nuruosmaniye Medresesi'ne devam ederek İslâm inancını öğrenir, Arapça ve Farsça'sını ilerletir. 


İstanbul'da bulunduğu 1857-1863 seneleri arasında, farklı Türk ağız ve lehçelerini öğrenme fırsatını da bulur. Aynı zamanda Türk tarihinden bazı eserlerin tercümelerini yaparak İstanbul'da kaldığı dört sene içerisinde Orta Asya Türkleri'nin dilleri üzerindeki araştırmalarını devam ettirir ve Abuşka Lugatı'nın çevirisini tamamlayıp Macar İlimler Akademisi'ne gönderir. 
Bir süre Hariciye Nezâreti'nde tercümanlık yapar. 1861 yılında Macar İlimler Akademisi'nin muhabir üyeliğine seçilir. Macar İlimler Akademisi'nin 1000 florinlik desteği ile Sünni bir Müslüman derviş kılığında 1861-1864 tarihleri arasında, o dönemde Batılılara neredeyse kapalı bir bölge sayılan Ermenistan, İran ve Türkistan'ı gezer ve yolculuğundan coğrafya, etnografya ve filoloji alanlarında önemli bulgularla döner. 


İngiltere Jeoloji Enstitüsü'nün hizmetinde ve Britanya Krallığının emrinde bir casus olarak “Raşid Efendi? müstear adıyla önce İstanbul'dan gemiyle Trabzon'a, oradan katır üstünde kervanlarla Tebriz ve İsfahan'a seyahat eder. İngiliz hükümeti için Ruslar'ın aleyhine casusluk faaliyetinde bulunduğu bu gezide önce Tahran'a uğrar; Tahran'da bir süre Osmanlı elçiliğinde kaldıktan sonra hacdan gelen bir Türk kafilesine katılıp Hive, Buhara, Semerkant ve Herat'ı ziyaret eder. 
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Geniş dil ve din bilgisiyle çok inandırıcı olduğu derviş kılığında yaptığı seyahatini başarıyla tamamlayıp aynı yılın Kasım'ında Herat ve Tahran üzerinden Osmanlı Devleti'ne ve İstanbul üzerinden memleketine geri döner. Tahran'dan geçerken İran şahı Nasıreddin Şah tarafından iyi karşılanır ve bir nişanla ödüllendirilir. Oradan Londra'ya gider ve Royal Geographical Society'de seyahatini anlatarak büyük ilgi toplar ve İngiliz basınında yer alan yazılarıyla gündemde kalmaya devam eder. 


Kendisine 1865 yılında Budapeşte Üniversitesinde 1905 yılına kadar başkanlığını yaptığı Şark Dilleri kürsüsü verilir. 1870 
yılında da yeni kurulan dünyanın ilk Türkoloji kürsüsüne profesör tayin edilir ve burada otuz beş sene çalıştıktan sonra 1905 
yılında emekliye ayrılır. 


Arminius Vambery uzun süren meslek hayatında otuz sekiz kitap yazmış ve Türkoloji'nin en popüler temsilcisi sayılmıştır. 
Macar ile Fin dillerinin ortak kökene dayandığı Fin- Ugor savına en sert şekilde karşı çıkanlardandır. Arminius Vamberye göre Macar lisanı sadece Ugor öğelere sahip bir Türk dilidir. Arminius Vambery'nin bu tezi günümüzde artık kabul görmemektedir. 
Çağdaş dil bilimcilerine göre Macarca, güçlü Türkçe etkilerine sahip, köken itibarıyla Ugor bir dildir. 

Aralarında bazı romanların da bulunduğu eserlerini, İngilizce, Almanca ve Macarca olarak yayımlamıştır. Osmanlıca yayınlanıp günümüz Türkçesine çevrilen eserleri de vardır. Ignaz Goldziher isimli meşhur şarkiyatçı, Arminius Vambery'nin öğrencilerindendir. 1900 yılının Haziran ayında Osmanlı Padişahı Sultan 11. Abdülhamit “in huzuruna çıkmayı başarır. Seneler boyunca Osmanlı Devletinin Dâhiliye Nezareti'nin Sıhhiye Müdürlüğü'nü ifa etmiş olan Macaristanlı hekim Soma Wellisch, Arminius Vambery'yi Sultan ile tanıştıran kişidir. Osmanlı padişahı Abdülhamit'in de güvenini kazanan Arminius Vam- 


195 


Ahmet Enes SARIÇİÇEK 


bery, 1901 yılında siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'e Abdülhamit'le görüşebilmesi için bir randevu ayarlar. 


Bram Stoker adlı yazarın 1897 yılında yayınlanan meşhur “Drakula” adlı romanı için ilham kaynağı olmuştur. Bram Stoker 1890 yılında Arminius Vambery ile karşılaştığında, Arminius Vambery kendisine Rumen Prens Vlad 111. Draculea'nın (Drakula) efsanesini anlatmıştır. Bu tarihi kişilikten hareket ederek, Bram “Stoker” romanının kahramanı Vampir Drakula'yı yaratmıştır. 


“Vampir” kelimesinin Arminius Vambery ismiyle alakalı olduğu iddiaları, sözcüğün çok daha eskiye (18. yy.) dayanması nedeniyle asılsızdır. Arminius Vambery'in Rustem Vambery (d.1872-ö.1948) adındaki oğlu Macar bir ceza hukukçusu ve siyasetçisidir; 1902 yılında Budapeşte Üniversitesi Hukuk Fakültesi üyesi olmuş, 1919 yılında profesörlük unvanını aldıktan sonra fakültenin dekanı olmuştur. 1918 Macar Milli Meclisi'nde bir dönem milletvekilliği yapmıştır. 

Arminius Vambery, 15 Eylül 1913 tarihinde Budapeşte'de 
81 yaşında hayatını kaybetmiştir. 
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usko Popov 1912 yılında, Sırbistan'da son derece varlıklı 

bir ailede dünyaya gelir. Çocukluğunun büyük kısmı yılları ailesinin sağladığı imkanlar sayesinde Adriyatik denizinde yaptığı yat seyahatleriyle geçer. Biraz daha büyüdüğünde Avrupa'nın en prestijli okullarında eğitim alan Popov İtalyanca, Fransızca ve Almanca öğrenir. Babasının Surrey'de bulunan prestijli bir hazırlık okuluna kaydettirmesi sebebiyle ömrünün bir kısmını İngiltere'de geçirir. 

Sigara içerken yakalandığı bir öğretmen ile yaşadığı sorunlar yüzünden bu İngiliz okulundaki eğitim hayatı çok uzun sürmez. Sarhoş olarak yakalandığı bir gün daha fazla ceza almak istemediğine karar verir ve kendisini yakalayan öğretmenin elindeki şişeyi alarak bir dikişte yarısına kadar içer. Bu onun okuldaki son anısı olur. Bunun üzerine tekrar memleketine dönen Popov, burada liseyi bitirir ve ardından hukuk okumak için Belgrad Üniversitesi'ne gider. Üniversiteyi bitirmesinin ardından hem doktora yapmak hem de Almancasını geliştirmek için Almanya'ya gitmeye karar verir. 


Almanya'da Johann Jebsen ile tanışır, Jebsen de tıpkı Popov gibi zengin bir aileden geliyordur ve sofistike zevkleri olan biridir. Bu ikili kısa sürede çok yakın iki arkadaş oluvermiştir. Popov, Jebsen ile arkadaşlıkları hakkında şunları söyler: “Her ikimiz de spor arabalara ve kadınlara düşkünüz ve bütün bunlara 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ulaşmamızı sağlayan yeteri kadar paramız da var. Popov'un kadınlarla arası her zaman iyiydi. Aslında yakışıklı biri sayılmazdı, ancak kadınların karşı koyamadığı bir karizması ve derin, koyu yeşil gözleri vardı.” 

Spor arabalarının içinde o kulüp senin bu kulüp benim dolaşan Popov ve Jebsen ikilisinin kadınlar arasındaki namı günden güne yayılır. Ancak Popov ve Jebsen'in ortak yönleri sadece bunlar değildir, her ikisi de ülkenin kontrolünü elinde bulunduran Nazilerden nefret etmektedir. Özellikle Popov muhalif görüşlerini dile getirmekten asla kaçınmaz, Freiburg Üniversitesi'ndeki Nazi yanlısı öğrencilerle tartışmalara girmekten çekinmez. Onun bu aşırı muhalif davranışları ve söylemleri gizli servisin dikkatinden kaçmaz. 1937 senesinde mezuniyetini kutlamak için Parise gitme planları yaparken Popov, Gestapo tarafından tutuklanır. 


Jebsen derhal Popov'un babasını arayarak durumu anlatır. 
Babası tarafından, Yugoslavya hükümetinin de yardımları sayesinde kurtarılmadan önce Popov Freiburg Hapishanesi'nde sekiz gün yatar. Serbest bırakılan Popov İsviçre'ye giden bir tre- ne bindirilir, indiği yerde onu Jebsen bekliyordur. Jebsen'in bu iyiliği karşısında minnet duyan Popov, arkadaşına “Senin için yapabileceğim bir şey olursa hiç çekinmeden söyleyebilirsin.” 
diyecektir. 

1940 senesinde Belgrad Hotelde Popov ile buluşan Jebsen, 
bu iyiliğinin karşılığını isteyecektir. Jebsen burada Popov'a, Nazilerden nefret etmesine rağmen Alman Askeri Gizli Servisine katıldığını söyler. Cephenin ön saflarında savaşmaktan kaçma- nın tek yolu budur. Şimdi de Popov'dan istihbarat ajanı olarak kendisine yardım etmesini istemektedir. Arkadaşı Nazilerle kader birliği yapmış olsa da Popov kendisini hapseden insanlar için çalışmaya pek sıcak bakmaz. Onun yerine İngiltere'ye gider. 
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İngilizler Popov'a Jebsen'in teklifini kabul etmesini söyler ve Almanların ona söylediği her şeyi kendilerine bildirmesini isterler. 


Dusko Popov artık çift taraflı bir ajandır. Almanlardan istihbarat taleplerini alıyor ve dezenformasyon için bunları İngilizlere bildiriyordur. Almanlar Popov'un değerli bir kaynak olduğunu düşünür ve bu sebeple onun playboy yaşam tarzını destekleyecek maddi yardımları esirgemez. Gittiği her şehirde, orada yaşayan varlıklı kadınlarla yakın ilişkileri vardır Popov'un ve hatta pek çok ajan arkadaş da edinmiştir. Varlıklı biri olması avantaja çevirmek için yaptığı planı derhal hayata geçirmeye karar verir. 

Kod adı Midas olan operasyonla Popov Almanlardan Londrada direkt olarak istihbarat servisi M16'ya bağlı bir ajan ağı oluşturmak için para alacaktır. Planın ilk aşaması tamamen sorunsuz bir şekilde geçilir. Almanlar, Popov'un İngiltere'nin içine ajan yerleştirme fikrini duyunca ona derhal 50 bin dolarlık bir bütçe ayırır. Şimdi sıra bu parayı İngiltere'ye aktarmaya gelmiştir. 

1941 yılında bir gece vakti, Popov Portekiz'de bir kumarhaneye girer. Bu miktarda bir parayla aptalca bir şeyler yapmaması için yanında ileriki yıllarda Bond serisini yazacak olan, istihbarat görevlisi lan Fleming de vardır. Nihayetinde Popov bu kadar parayı tek oyunla kaybedebilecek biridir. Popov kumarhanedeyken, Litvanyalı bir iş adamının masasında isteyen herkesin, istediği miktarda parayla oyun oynayabileceğini söylediğini duyar. Bunu duyan Popov kendini tutamaz ve kendi ifadesine göre lan Fleming'i de biraz korkutmak istemiştir. Popov, iş adamının masasına oturur ve 50 bin doları masaya koyar. Salonda tam bir sessizlik hakimdir. Fleming'in suratı adeta yeşile dönmüştür, çünkü Popov tüm operasyonu mahvetmek üzeredir. 
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Litvanyalı iş adamı, kaybetmesi halinde kumarhanenin ona ihtiyacı olan desteği vermeyeceğini öğrenince oyundan çekilir. 
Popov masaya koyduğu parayı geri alır ve gülerek kumarhanenin böyle sorumsuz oyunculara izin vermemesi gerektiğini söyleyip masadan kalkar. Benzer bir sahneyi daha sonra Fleming'in ilk Bond romanı Casino Royale'de vardır. Romanda Bond, masaya ortaya koyduğu büyük miktarda para ile bir Rus iş adamını iflas ettirmiştir. Çoğu insan bu sahnenin ilham kaynağının o gece Popov'un yaptıkları olduğu konusunda emindir. 


Kumarhanede yaşananların ardından Almanların Popov'a verdiği bir sonraki görev Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ajan ağı oluşturmasıdır. Savaş sonrası yapılan bir röportajda Popov şunları söyleyecektri: “Almanlar özellikle Pearl Harbor Deniz Üssü hakkında bilgi edinmek istiyorlardı” 

Popov, sahip olduğu bu bilgiyi FBL'a iletir, ancak FBİ'in başındaki isim olan ). Edgar Hoover, Popov'un yaşam tarzından hoşlanmadığı için kişisel sebeplerle bu bilgiyi kulak arkası eder. 
Popov'un ABD'ye Pearl Harbor bilgisini vermesinden sadece birkaç ay sonra Japonlar Pearl Harbor'a saldırır. Tarihçilerin çoğu Nazilerin, Japonya'nın bir saldırı planladığına dair bir bilgisi olmadığı konusunda hemfikirdir. Ancak Popov'un anlattığı hikaye, Alman istihbarat servisindeki bazı kişilerin plandan haberi olduğu konusunda derin şüpheler uyandırmaktadır. Ancak bu hiçbir zaman ispatlanamamıştır. 


Durum ne olursa olsun, Pearl Harbor saldırısı ABD'yi savaşın içine çekmiştir. Nazilerin eninde sonunda yenilmesi planı olan Overlord Operasyonu'nun başarıya ulaşması İngiltere adına çalışan her bir çifte ajanın başarısına bağlıdır. Popov tüm enerjisini Nazileri, Normandiya çıkarmasının Dieppe veya Calais bölgelerinden olacağına inandırmaya harcar. O ve diğer çifte ajanlar, çıkarma başladığında bile Nazilere yanlış istihbarat verme konusunda başarılı bir çalışma yürütmektedirler. Bu yanlış bilgilendirmeler sonucunda Naziler yedek kuvvetlerini bölgeden çeker, bu da dengenin müttefik ülkeler lehine bozulmasını sağlar. Çünkü Naziler, Normandiya çıkarmasının asıl işgali maskelemek için yapılan bir aldatmaca olduğuna inanır. 

1945 yılında savaşın bitmesiyle Dusko Popov Fransa'ya gider ve 1970'lerde ajanlık günlerini anlattığı anılarını yayınlar. 
İnsanlardan uzak bir hayat yaşayan Popov, 1981 yılında uzun süre kullandığı içki ve sigaradan kaynaklı rahatsızlıklar sonucunda ölür. 

Eğer James Bond gerçek bir insan olsaydı, onu bekleyen sonu görmek için Popov'un hayatına bakmak yeterli olacaktı. 
Popov tıpkı kurgu dünyasındaki benzeri Bond gibi yaşamış ve ölmüştür. 
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KAYIP MENDİLCİ 


itabın telif hakkı sözleşmesi için Ankara'dan Bursa'ya gitmiştim. Aynı gün içinde Bursadan gezme maksatıyla İstanbul'a geçiş yaptım. Taksim İstiklal caddesinde dolaştıktan sonra vapur ile Kadıköy'e geçerken telefondan haberlere bakıyordum. İşim gereği sürekli gündemi takip etmek zorundaydım. 
Biraz gezindikten sonra bir İngiliz ajanın İstiklal caddesinde öldürüldüğü haberini gördüm. Kayseri'ye döndüğümde bu olayı daha fazla araştırmak istedim. Çünkü ajanların hikayelerini ve ajanların hayatlarını anlattığım bir kitap yazıyordum. 


Araştırmalarım sırasında bir mendilcinin ortadan kaybolduğunu ve şüpheli olduğunu yine haber sitelerinden öğrendim. 
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O mendilci hakkında yine aynı bölgede mendilcilik yapan Orhan Fikilli “Her sabah selam verirdim. Sadece “merhaba derdi. 
Sokakları dolaşmazdı” dedi. Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu Karaköy, Ali Paşa Medresesi Sokak'ta bir yıl boyunca her gün aynı yerde oturup mendil satan ve İngiliz istihbarat subayının ölümünden bir hafta önce ortadan kaybolan gizemli mendilci hâlâ bulunamadı. 


Polis ekipleri o mendilci hakkında soruşturma başlattı. 
Ekipler önceki gün mendilciyi tanıyan Karaköy esnafının ifadesine başvurdu. Esnafın anlatımına göre gizemli mendilci her sabah saat 08.00 sıralarında Ali Paşa Medresesi Sokağı'na gelip ajan Le Mesurier'in hem ev hem ofis olarak kullandığı binanın olduğu sokağın başında gün boyunca bekliyordu. Bir yıl boyunca yaz kış demeden neredeyse her gün sokağa gelen mendilci esnafın anlatımına göre sabahları tost yiyip kahve içiyordu. Eski kıyafetler giyen ve uzun sakal bırakan mendilci aynı zamanda düzgün Arapça konuşuyordu. Karaköy esnafının anlatımına göre az Türkçe bildiği düşünülen mendilci çevresiyle de pek sohbet etmiyordu. 


Adının “Muhammed” olduğunu söyleyen mendilci her gün saat 16.00 sıralarında sokaktan ayrılıyordu. Mendilci, Le Mesurier'in ölümünden bir hafta önce ortadan kayboldu. Belki görevini çok iyi yapan bir istihbaratçıydı, belki de masum bir insandı. Bunu öğrenmemiz zor, lakin eğer istihbaratçıysa ne kadar iyi kamufle yeteneğinin olduğunu herkese kanıtlamış oldu. 


17 Yaşında Aldığım İstihbarat Eğitimi 


Kitabı kendi yaşadığım bir hikayeyle bitirmek istedim. Türkiye tarihinde belki de istihbarata bu kadar genç yaşta ilgi veren nadir kişilerden biri olmuşumdur. Türkiye'nin ilk istihbarat temalı instagram sayfası olan “İstihbarat” sayfasını kuralı henüz 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bir yıl bile olmamıştı. Hakkımda devletin gizli sırlarını açığa çıkarma ve terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla dava açılmıştı. 
Henüzlise yıllarımdı. Okul çıkışı otobüsten iner inmez ellerinde telsiz olan sivil polisler koluma girmişti. Twitter üzerinden paylaştığım bir bilginin devletin aleyhinde olduğunu ve suç olduğunu belirterek gözaltına aldıklarını söylediler. 


Soluğu Adli Tıp'ta almıştık. Oradan sağlık raporu alarak Kayseri emniyetine geçtik. Henüz yaşımın küçük olması sebebiyle terörist muamelesi görmedim. Lakin sorguma bizzat emniyet müdürü girmişti. 7-8 polis başımda bekliyor, benim terörist olup olmadığımı anlamaya çalışıyorlardı. 

Paylaştığım bilgiyi nereden aldığımı sordular. Bende kimden aldığımı, ne amaçla paylaştığımı söyleyince durumu anladılar ve telefonumu vererek serbest bıraktılar. Ertesi gün Kayseri Cumhuriyet Savcısı benimle görüşmekistedi ve ona da aynı şeyleri anlatınca durumu anladı ve soruşturmayı kapattı. Kazandığı parayı Mehmetçik vakfına bağışlayan, TSK tarafından “askeri öğrenci olur”, “uçucu yetiştirilmeye elverişlidir” raporu verilen, henüz 17 yaşında Anadolu'nun merkezi Kayseri'de yaşayan bir çocuğun terörist olduğunu düşünmek biraz saçmaydı. 


Velhasıl kelam böyle bir olayın üzerinden bir ay geçmişti. 
Sosyal medya sayesinde tanıştığım siber güvenlik ile uğraşan bir 
abim bana Ocak ayında bir eğitimin olduğunu, eğitimin 2500 
TL ücreti olduğunu ve eğitimin istihbarat üzerine olduğunu söyledi. Eğitim ücreti almayacağını ve bu eğitimde beni de görmek istediğini söyledi. Bu fırsatı kaçıramazdım doğrusu. 

Askeri mülakatlar sebebiyle geldiğim ve aşık olduğum İstanbul'u ikinci defa görme fırsatım olacaktı. Aradan zaman geçti ve eğitimin başlamasına bir gün kalmıştı. İstanbula hem daha erken kavuşmak için hem de İstanbul'da daha fazla vakit geçirme bahanesiyle eğitime bir gün kala Kayseri'den İstanbul'a 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uçmuştum. İstanbul ile doyasıya vakit geçirdikten sonra eğitimin olacağı yere gidip hem ortamı görmek hem de kalacak otel ayarlamak için Şişli'ye gittim. 

Nihayet kalacak yer ayarlamıştım. Yol yorgunluğu ile erkenden uyuya kalmıştım. Sabahın erken saatlerinde uyandım. 
Daha önce gözlemlediğim eğitimin yapılacağı binaya çok kısa sürede gittim. İstihbaratçı gibi düşünerek bir gün önceden gözlem yapmam bana zamandan kazandırmıştı. Öyleki henüz eğitimin başlamasına bir saat vardı. İlk gelen ben olmuştum. 40-45 dakika bekleme salonunda bekledikten sonra nihayet eğitim için aşağı kata geçmeye başladık. 

Eğitimi veren kişinin emekli bir Milli İstihbarat Teşkilatı elemanı olduğunu öğrendiğimden beri içimdeki heyecan artmıştı. Salonda 20-25 kişi vardık. Çok ünlü gazeteciler, mimarlar, konsolosluk çalışanları ve mesleğini bilmediğim kişiler... Her meslekten kişiler vardı. Kimsenin ortak özelliği yoktu. Herkes farklı şehirden, farklı yaştan ve farklı meslektendi. Öğrencileri temsilen de tek ben vardım galiba. Çünkü aşırı yaş farkı mevcuttu. Benim yaşıma en yakın kişi bile benden iki kat daha büyüktü. 


Mekanın da etkisiyle kendimi direkt ajan filmlerinde bulmuştum. Anlatılan konular o kadar içine çekmiştiki 9 saatlik eğitim 9 dakika içinde bitmişti. Lakin üzülmüyordum, çünkü eğitim iki gün sürecekti; yani yarın da burada ve bu bilgili insanlarla beraberdim. 

Eğitimin ikinci gününe geçmiştik. Artık konularda daha bilgili istihbarat alanında daha hakim bir konumdaydım. Öyleki eğitim görenler içinden kimin hangi teşkilata çalıştığını anlamaya çalışıyor, eğitim bittiğinde eğitimcilerden birinin peşine takılıp takip ederek nereye gittiğini öğreniyordum. İkinci günkü eğitim sırasında mola verdiğimizde beş kişi dışarı çıktık ve sohbet etmeye başladık. Konu basitti “Acaba buradaki eğitimle 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istihbarat teşkilatları ilgileniyor muydu?” Beşimizden birinin istihbarat elemanı olduğu kesindi, bundan şüphe yoktu; lakin asıl tartışma konusu hangi teşkilat olduğu idi. Bütün tartışma bunun üzerine yoğunlaşmıştı. 


Avukat olan kişi ABD istihbaratının çok güçlü olduğunu ve beşimizden birinin ABD ajanı olduğunu savunuyordu. Ardından başka birisi bence Türk istihbaratı da burdadır ve bizi izliyordur dedi. Avukat ani çıkış yaparak Türk istihbaratının hiçbir şeyden haberdar olmadığını, hiçbir şeyle ilgilenmediğini söyleyerek aşağılamaya başladı. 

En sonunda herkes dağıldı ve Türk istihbaratının her şeyden haberdar olduğunu savunan adam ile baş başa kalmıştık. 
“Ahmet gel, yürüyelim şöyle” dedi bana. İstanbul'un dar sokaklarında yürüyerek sohbet ediyorduk. Beni iyice tanıdıktan sonra kendisinin Milli İstihbarat Teşkilatı personeli olduğunu söyledi. 
Türk istihbaratının büyüklüğünü o bu cümleden anlamıştım. 
Biraz şaşkınlık biraz da heyecan ile gülüyordum. İnanmadığımı düşünmüş olsa gerek kimliğini gösterdi. Lakin ben Türk devletinin her şeyden haberdar olduğunun farkındaydım. Bana “O avukatın yanında da kimliğimi gösterip ona Türk istihbaratının gücünü gösterecektim, lakin şartlar bunu gerektirmiyor.” dedi. 
Kimliğini gizlemesi gerektiğini biliyordum. Görevi bunu gerektirir bazen. 

Çok iyi kamufle olan ve sıradan vatandaş olarak gözüken birinin böyle gizemli biri olması beni daha da şaşırtıyordu. Nihayet mola bitti ve eğitim tekrardan devam etmeye başlamıştı. 
Olaylara daha hakim gözle bakıyordum. Tartışmalar sırasında o personel ile aynı görüşleri savunan kişileri artık aynı kefeye koyuyordum. Adeta istihbarat savaşlarının arasında kalmıştım. 
Tartışmalar çok şiddetli geçiyordu. Beyinler savaşıyordu. Ben ise sessiz kalarak şaşkınlıktan dolayı sadece gülüyordum. Herkes çok amatörce hatalar yapıyordu. Hatta öyle ki, bir istihbaratçının yapmaması gereken hatalar konusunu işlenirken arkadan biri dört tane kimliğini çıkartarak sahte kimlik taşıdığını belli etmemeli dedi. Diğer bir taraftan “5-6 tane telefon taşıyorsa ve tuşlu telefonu da varsa, ondan şüphelenin.” sesi yükseldi ve ardından cebindeki beş tane telefonu masaya çıkarttı. 

Salonda bir anda gülüş sesleri hakim oldu. Kendimi benim için hazırlanmış bir oyunun içinde gibi hissettim. Lakin Kayseriye dönüş yolundaki bir otobüsün içindeyken hiçbir şeyin oyun olmadığını anlamıştım. 
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